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			Hierin is de liefde

			‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’ 
(1 Johannes 4:10)

			Soms zien we iets of zijn we in omstandigheden die ons doen uitroepen, zoals de apostel: ‘Hierin is de liefde!’ Wanneer we de toewijding zien van een moeder aan haar kinderen, wanneer we de liefde tussen goede vrienden en in andere relaties tussen mensen opmerken, als we een glimp opvangen van de goedheid in mensenharten, zeggen we dan niet: ‘Hierin is de liefde’?

			Gisteren kwamen deze woorden als vanzelf in mijn gedachten op, ook al durfde ik ze niet te gebruiken, omdat ze voor iets hogers bestemd leken dan de liefde tussen schepsels onderling. Ik had de moeilijke taak om een geliefde zuster in Christus te begraven op de Abney Parkbegraafplaats. Zij was een van de meest toegewijde vrouwen onder ons. Toen ik daar stond, op die sombere, mistige dag, op die afgelegen plaats, om haar lichaam aan het graf toe te vertrouwen, was ik blij. Ik kan u bijna niet uitleggen hoe ontzettend blij ik was om bijna honderd voornamelijk arme mensen bij elkaar te zien om de laatste eer te bewijzen aan hun vriendin. Zij had hen vaak geholpen om hen van eten en kleding te voorzien en ze had iedere mogelijkheid aangegrepen om hen te wijzen op Christus. Duizenden zeer oprechte en meest hemelse tranen werden gestort. Terwijl ik voorging, werd mijn hart vervuld met meeleven, niet alleen met de rouwende echtgenoot, maar ook met degenen die zoveel hulp van onze zuster ontvangen hadden. Mannen en vrouwen die misschien wel een werkdag hadden opgegeven en veel lange en zware kilometers hadden gelopen in het gure weer van gisteren, om hun tranen te kunnen mengen over het stoffelijk overschot van haar die hen als een echte christin zo geweldig had gediend.

			Ik kon het niet helpen, het deed me denken aan de tekst: ‘Hierin is de liefde!’ Terwijl ik zag wat deze liefde had uitgewerkt en hoe ze werd beantwoord, dacht ik bij mijzelf: ‘Als liefde de weg gevonden heeft naar een hart, verspreidt ze haar zaad en draagt vruchten in de harten van honderden anderen.’ Liefde brengt liefde voort. Als dat eenmaal begonnen is, kan niemand zeggen waar het eindigen zal. Maar hoewel deze woorden zo plotseling in mijn gedachten kwamen, leken ze mij te heilig om te gebruiken, zelfs in die plechtige dienst. De apostel had ze gewijd aan een andere liefde, veel verhevener, dieper, volmaakter en hemelser. Ik zal u vanavond vragen om te kijken naar en na te denken over het wonder dat de apostel ontdekte. Het deed hem met opgeheven handen uitroepen: ‘Hierin is de liefde!’

			Het wonder dat hem verbaasde, vertelt hij, was niet dat wij God liefgehad hebben. Want zelfs wanneer alle mensen God liefhadden, zou dat iets wonderlijks zijn? God heeft ons geschapen. Wij zijn de schitterende voorbeelden van Zijn kracht en wijsheid. De verschillende systemen die onze gezondheid waarborgen en ons in leven houden; de voorzieningen in het lichaam en daarbuiten; de manier waarop de hele wereld ondergeschikt is gemaakt aan de mens. Het is zoals George Herbert zegt: ‘De mens is een wereld op zich en heeft een wereld om hem te dienen.’ Deze bewijzen van genade zouden ieder mens tot liefde voor God moeten aansporen. Het zou niet verbazingwekkend zijn als ieder schepsel dat uit Adams lendenen is voortgekomen een volmaakt leven in gehoorzaamheid leidde en onophoudelijk eerbied bewees aan de God Die hem geschapen heeft en in zijn noden voorziet. God is de liefde van al Zijn schepselen waard. Wij zouden Hem lief moeten hebben als Hij Zijn zon voor ons laat schijnen, ons vruchtbare seizoenen schenkt, ons in leven houdt en ons voor het verderf behoedt. Als we dat zouden doen, zou dat geen enkele verbazing hoeven te wekken.

			En, lieve broeders en zusters, wanneer de genade van God een mensenhart vervult, de satan uitdrijft en ons de mogelijkheid teruggeeft om God lief te hebben, dan is het geen wonder als we Hem liefhebben. Denk niet aan de alledaagse liefde die je vindt onder gewone christenen. Ja, het bijzondere dááraan is dat het zo gewoontjes is, zo weinig, zo zwak. Het is een groot wonder, waarbij de tranen je in de ogen schieten. God doet zoveel voor ons en wij geven Hem zo weinig liefde terug. Isaac Watts verwoordde dit heel goed: 

			Lieve Heere! Zullen we ons neerleggen bij deze armzalig lage prijs?
Onze liefde voor U is zo zwak, 
zo kil en de Uwe voor ons zo groot!
Kom, Heilige Geest, hemelse Duif
met al Uw levendmakende kracht!
Kom, stort de liefde van de Heiland uit,
dat kan onze liefde ontsteken.

			Maar denk nu eens aan oprecht ijverige zendingswerkers. Mannen zoals Carey, Moffat of John Williams, mannen, die alle gemakken van het leven opgeven, alle kans op een goed salaris, en die zich onder barbaarse volken begeven, om hoon te verdragen en misschien zelfs wel de dood onder ogen te zien om Christus’ wil. Ze trotseren de verschrikkingen van koorts en pest. Ze reizen door oerwouden. Ze tarten onstuimige zeeën. Geen berg is te hoog en geen weer slecht genoeg om hen tegen te houden. Ze banen zich een weg tot in het hart van Afrika, of bereiken hoog in het Noorden de Eskimo’s. Als ze sterfelijke mensen maar over de liefde van Jezus kunnen vertellen. Voor ons lijken ze geloofshelden. Maar als we het vergelijken met wat Christus voor hen deed, mogen en zullen zij ook niet meer doen dan neerzinken en erkennen dat ze niets lofwaardigs gedaan hebben. Ze hebben slechts hun plicht gedaan en ze belijden allemaal dat ze tekortschieten in de dienst die Christus waard is. Hoewel we in zekere zin zouden kunnen zeggen: ‘Hierin is de liefde’, is het maar een schamele vergelijking, omdat het maar gedeeltelijk waar is.

			Zeiden we niet ‘Hierin is de liefde’ toen we in het Martelarenboek van Foxe of andere verhalen lazen over de heiligen? We lazen hoe ze Christus’ Naam beleden voor de inquisiteurs. Ze zongen prachtige lofzangen terwijl hun gewrichten op de pijnbank uit elkaar getrokken werden. Terwijl ze moedig op de vlammende brandstapels stonden en hun lichamen werden verteerd, bleven ze getuigen van de dierbaarheid van Christus. Nou, dat zouden we kunnen zeggen als we onze liefde met die van hen vergeleken. Maar alles bij elkaar genomen, is het maar een kleinigheid om vrijwillig verbrand te worden voor Degene Die je heeft gered van het eeuwige vuur. Het gaat er hevig aan toe, maar genade houdt de martelaar staande in deze vurige beproeving. Het is snel voorbij en de beloning zal alles ruimschoots vergoeden.

			Als we het vergelijken met de alles overtreffende liefde van Christus is er niets, zelfs niet in de liefde van martelaren, dat onze lof waard is. Zij zijn maar sterren, laten ze hun gezicht verbergen in aanwezigheid van de Zon. Zij zijn zoete bloemen, maar ze zijn niet te vergelijken met de Roos van Saron, de Lelie uit de dalen, van Wie de liefelijke geur de aarde en de hemel vervult. Mensen met geestelijke zintuigen die in staat zijn te oordelen, vergeten alles om hen heen als ze verrukt staan te kijken bij deze verzameling van alles wat lieflijk is. Ze roepen uit: ‘Hierin is de liefde!’

			O! Deze liefde van Christus is verheven boven iedere graad, maatstaf of grootheid. In vergelijking hiermee smelt iedere andere liefde, hoe verheven en nobel ook, als sneeuw voor de zon. Daarom wil ik u nu vragen om wat meer in detail na te denken over de liefde van God in Christus Jezus voor ons, waar de tekst het over heeft.

			I. De liefde van God is liefde die uitgaat naar mensen die Hem niet liefhebben.

			‘Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad.’ Wanneer God degenen liefheeft die Hem liefhebben, lijkt dat nog te verklaren uit de natuur. Maar als Hij houdt van mensen die Hem niet liefhebben, is dat boven alle logica verheven. Dat kan alleen volgens de uitzonderingsregel van genade. Er is op aarde nooit een mens geweest die God uit zichzelf liefhad. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één (Rom. 3:12). Toch heeft de Heere Zijn oog van verkiezende liefde laten vallen op zondaren, die geen greintje liefde voor Hem bezaten. 

			Een onbekeerd hart bevat niet meer liefde voor God dan dat er leven mogelijk is in een brok graniet. Een ongeredde ziel bezit niet meer liefde tot God dan dat er vuur is in de diepte van de oceaan. En hier is het wonder, dat God ons liefgehad heeft toen wij geen enkele liefde voor Hem hadden. Dit is nog zachtjes uitgedrukt, want in plaats van God liefhebben, mijn broeders en zusters, hebben u en ik Hem zelfs de geringste erkenning onthouden. Wij waren zorgeloos en onverschillig. Er gingen dagen en weken voorbij waarin we nauwelijks aan God dachten. Het zou voor onze gedachten, gewoonten en gesprekken weinig uitmaken als er geen God zou zijn. God kwam niet in onze gedachten voor. En we zouden het misschien zelfs als een leuk nieuwtje beschouwd hebben als iemand ons zou vertellen dat God dood was. Dan konden we onze eigen gang gaan, zonder angst voor Zijn veroordeling. Ook al zijn we nu dankbaar dat Hij van ons houdt, toen kwamen we tegen Hem in opstand in plaats van dat we Hem liefhadden. Welke wet hebben we niet overtreden? We kunnen geen enkel gebod aanwijzen zonder toe te moeten geven dat we het hebben overtreden of dat we tekortkomen in wat het van ons vraagt.

			Vanavond wil ik niet uitweiden over een algemeen leerstuk. Liever wil ik ieder mens ervan overtuigen dat God van hem houdt. U weet allemaal heel goed dat God u niet liefheeft omdat u Hem liefhad. Want er was (zoals u eerlijk moet toegeven) geen liefde voor God in u. Veel eerder was er een aangeboren vijandschap en afkeer van Hem. Waarom hield Hij dan van u? Over het algemeen houden wij niet van mensen die ons haten, mensen die ons uit wrok dwarsbomen of uitschelden. En toch houdt God van ons! Er zijn zelfs sommigen van het volk van God, mensen die God liefheeft, die er voor hun bekering een gewoonte van maakten God in Zijn gezicht te vervloeken! Zij gebruikten de zondag voor plezier en genot. Dronkenlappen, onrein en walgelijk. Toch had God hen lief! Wat een wonder! God hield van hen toen ze nog stonken naar de bordelen van zonde, toen geen zonde te snood en te laaghartig voor hen was. O, denk niet dat Hij van u begon te houden toen u van Hem begon te houden! Integendeel! Hij had u onvermoeibaar en trouw lief toen u nog in uw zonden zwolg. In Zijn liefde sloeg Hij Zijn armen om u heen. Hij trok u op uit uw zondige bestaan en maakte u tot wat u nu bent. 

			Dit is vast een goed bericht voor sommigen van u! Misschien leeft u nog steeds in de zonde, zoals al Gods volk vroeger. U weet niet eens waarom u hier bent binnengedwaald. Maar misschien, terwijl u hier zit en luistert, hoort u hoe God u liefheeft. Mocht het zo zijn dat u een van Zijn uitverkorenen blijkt te zijn! Dat God u liefheeft, ook al leeft u in zonde. Dat God u zal blijven liefhebben tot u uw zonden verlaat, u naar Christus toekeert en vergeving ontvangt! Bid toch lieve christenen, dat er zo iemand mag zijn. God hoort het gebed. Bid nu zachtjes: ‘Heere, trek vanavond enkelen van Uw uitverkoren volk tot Christus. Laat de mensen die nooit aan U denken, maar die liever doorgaan met zondigen, tot U gebracht worden, op Jezus zien en door Hem bekeerd worden.’ ‘Hierin is de liefde.’ God houdt van onaantrekkelijke, haatdragende, gemene en verdorven mensen. Hij heeft hen lief, ook al hebben zij Hem niet lief.

			II. Ook moeten we ons verwonderen over Degene Die ons liefheeft.

			‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad.’ Wat wil God eigenlijk bereiken met Zijn liefde voor ons? U hebt nog nooit een vlieg op de koepel van de kathedraal zien lopen. Die is veel te klein. Nou, een vlieg op de koepel van de kathedraal is een monster, ontzagwekkend groot, vergeleken met u zoals u op deze wereld rondkruipt. De verhouding van die vlieg tot de kathedraal is vele malen groter dan die van u tot de aardbol! Wat bent u een onbeduidend klein schepsel! U kunt zich al niet voorstellen dat u van die vlieg zou kunnen houden. Nog wonderlijker zou het zijn als een engel van die vlieg zou kunnen houden. Maar dat God ons liefheeft, is een veel groter wonder.

			Kijk eens omhoog naar de hemel en tel de sterren. Een astronoom vertelde mij eens dat die minuscule stipjes enorme werelden voorstellen, sommige daarvan veel beter dan de onze. In onze lucht schitteren miljoenen en miljoenen van zulke werelden. Mogelijk zijn al die miljarden sterren die wij zien slechts een klein hoekje, een molshoop, vergeleken bij alles wat God gemaakt heeft en bevat het grenzeloze heelal ontelbaar veel werelden. Ontelbaar als het zand dat de grote en machtige oceaan omspant. Hoe klein is één mens op aarde? Hoe onbetekenend één mens in een myriade van werelden, één mens in het universum? En hierin is de liefde dat God een dergelijk nietig schepsel liefheeft. Want wat is God, vergeleken met deze hoeveelheid werelden en hun mogelijke omvang in de ruimte? God is oneindig veel groter dan het beeld dat wij door zulke vergelijkingen oproepen. God Zelf is veel groter dan het universum. Zelfs de wijste professoren kunnen zich geen voorstelling maken van de grootheid van God zoals Hij in werkelijkheid is.

			Toch verwaardigt dit grootse en glorieuze Wezen, dat alle dingen tot ontplooiing brengt en alle dingen onderhoudt door het woord van Zijn macht, Zich om Zich op ons te richten. Let erop dat het niet Zijn medelijden is, dat het niet Zijn gedachten zijn, maar dat het liefde is vanuit het diepst van Zijn ziel, wat Zijn hele wezen inhoudt, want Hij is liefde. ‘Hierin is de liefde!’ Een onbetekenend schepsel, verachtelijk, smerig en verdorven, wordt bemind door de verheven Schepper, bemind met al de oneindige genegenheid van Jehova’s hart. Sta eens stil en verwonder u. U kunt deze diepte niet peilen, u kunt deze verhevenheid niet schatten, want het uiterste bereik van ons voorstellingsvermogen is daarvoor niet toereikend.

			III. Is het geen reden om ons te verwonderen dat deze liefde niet werd gezocht?

			‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond.’ Wij stuurden nooit een afvaardiging naar Hem, maar Hij stuurde er een naar ons. Stel u voor dat wij, nadat wij gezondigd hadden, allemaal op onze knieën waren gevallen en aanhoudend hadden gebruld: ‘O Vader, vergeef ons!’ Stel u voor dat wij elke dag kwamen, met berouwvolle tranen die uit onze ogen stroomden, roepend en smekend om vergeving. Het zou al heel bijzonder zijn als God dan een manier had gezocht om ons vergeving te schenken. Maar nee, het was precies tegenovergesteld. God heeft een ambassadeur naar ons gestuurd om met ons over vrede te spreken. Wij zonden geen gezantschap naar Hem. De mens draaide God de rug toe en ging steeds verder bij Hem vandaan. Hij dacht er zelfs niet over om terug te keren naar zijn beste Vriend.

			Niet de mens keert als bedelaar terug bij God om verlost te worden. Het is, als ik me zo mag uitdrukken, alsof de eeuwige God Zelf Zijn schepsels smeekt om zich te laten verlossen. Jezus Christus is niet in de wereld gekomen om gezocht te worden, maar om te zoeken wat verloren is. Het begint allemaal bij Hem. Jezus kwam naar de wereld, terwijl de voorwerpen van Zijn medelijden Hem niet zochten of welkom heetten. Ik vraag me af: Zullen er vanavond sommigen hier gevonden worden door de God Die ze nooit gezocht hebben? Zoiets is al vaker voorgekomen.

			Toen John Williams bekeerd werd, had hij met een groep vrienden afgesproken om zondige dingen uit te gaan halen. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Het waren niet zomaar wat onschuldige overtredingen. De vrienden stuurden John Williams naar de kerk van Whitefield om op de klok te kijken. De klok hing toevallig hoger dan de deur, zodat de jonge Williams er niet onderuit kon om een eindje het gangpad in te lopen. Er was een groep mensen in de kerk aanwezig en iets dat de prediker zei, ving zijn aandacht. Hij stond stil en luisterde. Zijn vrienden buiten werden ongeduldig, omdat hij hen zo lang liet wachten. Hij liet hen echter nog langer wachten en de duistere daad die ze hadden willen doen, is nooit uitgevoerd. God had John Williams gevonden, die nooit naar Hem gezocht had.

			Dit vertel ik jullie niet om jullie aan te sporen tot het uitstellen van het zoeken van de Heere. De opdracht is: ‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is’ (Jes. 55:6). Dit is genade. Er staat: ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.’ De genade van God is soms als een politieagent die een man in de kraag vat en zegt: ‘Vanavond moet u zich bekeren.’ Jezus Christus komt soms naar mensen toe, zoals Hij bij Zacheüs deed. Die zat hoog in de vijgenboom. Jezus zei: ‘Kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij zei niet: ‘als u wilt’, maar: ‘Ik moet, Ik moet, Ik wil het zo.’

			O Heere, maak het vanavond een moeten voor velen van ons, dat U in hun huis moet blijven. Dan moeten ze hun zonden opgeven en zich tot U bekeren! Maar hierin is de liefde, de heerlijke liefde van God, dat Hij zo diep afdaalt: Hij wacht niet alleen op ons, Hij komt Zelf naar ons toe met Zijn doeltreffende genade en redt ons. Hoewel ik maar zwakjes over dit onderwerp spreek, hoop ik dat uw hart niet zwakjes klopt. Ik vertrouw erop dat de kinderen van God de Heere zullen prijzen en verhogen als ze bij zichzelf zeggen: ‘Precies zo heeft de Heere met mij gedaan, zo heeft Hij mij Zijn genade bewezen.’ ‘Hierin is de liefde!’

			IV. Ook de vriendelijkheid die uit Gods liefde voortkomt, mag onze bewondering wel opwekken: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’ Kijk eens wat Gods overwegingen waren. Wij hadden Gods wet overtreden. Die wet was niet willekeurig tiranniek, maar belichaamde een grondwet die onpartijdig en goed was, geschikt voor het bestuur van het heelal. Zij was met zoveel wijsheid ontworpen. Gehoorzaamheid bracht geluk, en ongehoorzaamheid leidde tot ellende. Zelfs de straf op het overtreden van Gods wet was niet irrelevant en stond niet los van alle belangen. Als de schuldigen niet gestraft zouden worden, zouden onschuldigen de dupe worden.

			Bedenk eens wat een schade en onrecht alle eerzame burgers van Londen aangedaan zou worden als de dieven nooit gestraft werden voor hun boevenstreken. Het zou lijden betekenen voor onschuldigen, als men de schuldigen zou laten ontsnappen. Daarom moet God ons straffen als wij verkeerd gedaan hebben. Niet naar willekeur, maar omdat het recht zijn loop moet hebben. Is er een mogelijkheid om deze straf te ontlopen? Zijn machtige liefde kwam met een plan. Het plan dat ontworpen werd, zou nooit bedacht kunnen zijn door een raad van engelen en zelfs niet door een bijeengeroepen vergadering van alle intelligente wezens die God ooit gemaakt heeft. Door dit ontwerp blijven de eeuwige wetten van goed en kwaad overeind, blijft Gods eer onaangetast en krijgt God toch de mogelijkheid om ons te vergeven. Gods liefde bedacht dit schitterende concept, waarin Jezus de Plaatsvervanger werd. Hij stond in onze plaats, zodat wij vrijuit konden gaan. Maar ik wil niet langer stilstaan bij de schets van het ontwerp. We kijken nu verder naar de openlijke manifestatie van deze vriendelijkheid en liefde voor ons.

			V. ‘Hierin is de liefde.’ Wat een zelfverloochenende, verbazende en ongeëvenaarde liefde! De woorden waarmee ik de uitnemendheid van deze liefde wil beschrijven, ontbreken mij. Het is goddelijke liefde, liefde buiten alle proporties. God zond Zijn Zoon tot een verzoening voor onze zonden. Het was noodzakelijk dat deze eniggeboren Zoon van de Vader in het vlees leed. Hij moest overgegeven worden in de handen van zondaren. Hij werd wreed mishandeld, bespuugd, aan een stuk hout gespijkerd en gedood.

			Wie van ons zou zijn eigen zoon opgeven? We houden zoveel van de kinderen die uit ons zijn voortgekomen! Misschien zouden we hen opgeven voor ons land in tijden van oorlog. We zouden misschien zeggen: ‘Laat onze jongemannen gaan om huis en haard te beschermen.’ Maar wat zou het zwaar zijn. Veel moeders hebben dat ervaren toen ze de dodenlijst lazen en begrepen dat hun dappere jongen onder de gevallenen was. De met bloed bevlekte oorlogsbanier had sindsdien maar weinig roemrijks meer in zich. Maar wie van ons zou zijn zoon opgeven om voor zijn vijand te sterven? Voor een vijand die hem nooit één dienst bewezen had, maar ondankbaar was, alle liefde had afgewezen en koppig zijn nek verhard? Er is geen mens die dat zou kunnen opbrengen.

			O! Bedenk dan eens wat een liefde het is dat de eniggeboren Zoon van God vrijwillig wilde sterven, dat de Heilige een mens wilde worden. Hij wilde onze zonden op Zich nemen en voor die zonden lijden. Hij was gewillig om het bloedige zweet te verdragen, om de schouders te ontbloten voor de gesel van de beul. Hij gaf zich met lichaam en ziel vrijwillig over aan de doodsangsten van een levenseinde zoals nooit vóór- of nadien werd gekend. ‘Hierin is de liefde!’ Als ik ooit sprekersgaven heb begeerd zoals God die aan sommige mannen geeft, is het vanavond wel. Ik zou het vermogen willen hebben om zielen te ontroeren en harten met geestdrift te vervullen. Want hoe kan ik woorden geven aan de wonderschone tragedie van het kruis? Hoe kan ik de doodsstrijd van mijn lieve Heere en Meester uiteenzetten?

			In plaats van een poging te doen die toch zal falen, vraag ik u om in gedachten eens te kijken naar het gebeuren zelf: Hij, de Heere der heerlijkheid, wordt bespot door ruwe soldaten. Zij spugen in Zijn gezicht. Ze trekken aan Zijn haren. Ze noemen Hem hun koning en buigen in schijnbare huldebetuiging voor Hem neer. Hij wordt gegeseld, en dat is geen kinderspel. Hij wordt gebracht naar een heuvel buiten de stadspoorten (de Old Bailey1, het Tyburn2 van Jeruzalem). Hij wordt op zijn rug gegooid. En ijzeren spijkers worden door zijn handen en voeten geslagen. Hij wordt opgetild. Het kruis wordt met een schok op zijn plaats gezet om Zijn botten te ontwrichten. Hij schreeuwt: ‘Als water ben Ik uitgestort, ontwricht zijn al Mijn beenderen.’ Hij krijgt koorts door de prikkeling van zenuwen in handen en voeten. Zijn mond wordt droog als een oven en Zijn tong kleeft aan Zijn gehemelte. Hij roept: ‘Mij dorst!’ en ze geven Hem azijn, gemengd met gal. Ondertussen wordt Zijn ziel gemarteld, zoals geen mens ooit meegemaakt heeft. Zijn geest wordt geslagen door een orkaan van goddelijke toorn. Zijn binnenste wordt als een kokende zee in beroering gebracht, onophoudelijk heen en weer geslingerd.

			O, wat was Jezus’ smart van een ongekende diepte. Dit doorstond Hij voor Zijn vijanden, voor óns. Wij hadden Hem niet lief. Wij vroegen nooit om Zijn genade en weigerden zelfs om hem te ontvangen. Als wij ertoe gebracht worden om deze genade te ontvangen, realiseren wij ons niet wat het Hem kostte. Zelfs als we het een beetje begrijpen, voelen wij geen dankbaarheid die daarbij past. En als we al dankbaarheid voelen, laten we het niet merken, maar gaan onze eigen weg en vergeten het weer. Wij zijn een zodanig grote liefde absoluut onwaardig! ‘Hierin is de liefde!’ Sta stil en verwonder u! Ik vraag u niet meer dan dat u zich met mij verbaast. God geve dat onze verwondering resulteert in wederkerige liefde tot God en daadwerkelijke liefde voor onze naaste.

			VI. Ik wil afsluiten met de volgende vraag: Wat zou het effect op ons moeten zijn van het zien op dit grote wonder? Het is zoals de apostel ons in het volgende vers vertelt: ‘Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.’ Christenen, vanwege de liefde die God aan u heeft geopenbaard, bent u verplicht om uw medechristenen lief te hebben. U moet hen liefhebben, ook al hebben zij veel gebreken. U hebt er zelf ook wel een paar. Als u een uitbundig mens niet liefhebben kunt, heeft hij misschien wel moeite met u omdat u zo rustig bent. Jezus heeft u lief met al uw gebreken. Houd van uw broeders met hún gebreken.

			U zegt dat u bent gekrenkt door een broeder, maar u heeft Christus gekrenkt. Wat! Wilt u dat Christus u uw ontelbare overtredingen vergeeft en kunt u uw broeder niet vergeven? Waar gaat het eigenlijk over? ‘Nou, hij behandelde me niet met respect.’ O! Is dat het? Een armzalige worm wil met respect behandeld worden? ‘Maar hij kleineerde mij. En een zuster hier mag dan een christen zijn, maar zij sprak ook zeer onvriendelijk over mij.’ Wel ja, maar wat maakt dat uit? Ik heb vaak gedacht als mensen kwaad van mij spraken en het was echt onwaar: ‘Als ze me beter gekend hadden, hadden ze wellicht iets gevonden dat waar zou zijn.’ Het is zoals we soms zeggen van een jongen die onterecht een pak slaag heeft gehad: ‘Ach, hij heeft het verdiend, als het niet voor deze keer is dan wel voor een andere keer.’ Glimlach eens om een belediging in plaats van boos te worden. Wie zijn wij dat wij van iedereen respect verwachten, terwijl niemand onze Heere eervol behandelde? Laten we direct bereid zijn om te vergeven, zelfs tot zeventig maal zevenmaal toe.

			Een goed voorbeeld van iemand met een edele geest, zoals een christen die behoort te bezitten, is dat van een man die op een dag zijn paard in het depot van de politie vond. De boer die het paard er gebracht had, zei: ‘Ik vond uw paard op mijn land, daarom heb ik het naar het depot gebracht. Als ik het weer op mijn land vind, breng ik het er weer naartoe.’ ‘Nou’, antwoordde de ander, ‘kortgeleden vond ik op een nacht zes van uw koeien op mijn erf. Ze aten mijn hooi op. Ik heb ze naar uw erf terug gedreven. Ik heb ze niet naar het depot gebracht. Als ik ze weer op mijn erf vind, doe ik hetzelfde.’ De boer zei: ‘U bent een beter mens dan ik.’ Beschaamd ging hij naar het depot, betaalde het verschuldigde bedrag en haalde het paard van zijn buurman eruit. Zo edelmoedig moet u zijn, zeker als het uw medechristenen betreft. Als God zo’n wonderlijke liefde voor ons heeft, laten we dan de mensen die ons ergeren liefhebben.

			Laten we medelijden hebben met de armen onder Gods volk. Het is niet moeilijk om beleefd te zijn tegen mensen die hoger geklommen zijn dan wij, en respect te tonen voor mensen die netjes gekleed zijn. Maar het is de kunst om Gods kinderen lief te hebben als ze gebrekkig zijn. Ja we moeten hen zelfs met meer en tederder liefde liefhebben vanwege hun armoede. Zij lijken in bepaalde opzichten meer op Christus dan wij. Christus was arm, en dat zijn zij ook.

			Laten we ook trouw aan de zijde van Gods vervolgden blijven staan. Sommige mensen rennen al weg van iemand als er een handvol vuil naar hem wordt gegooid. Maar als God ons zo lief heeft gehad toen wij nog zondaars waren, zijn wij ook verplicht onze medechristenen lief te hebben als zij in diskrediet gebracht worden. Als zij vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, zou iedere moedige geest moeten zeggen: ‘Ik ben voor die man, ik sta voor die man in.’ Ik verheugde me over de opmerking van een broeder die ik onlangs tegenkwam. Hij zinspeelde op de liefde die hij voor zijn predikant voelde en zei: ‘De belangrijkste reden waarom ik hem wilde horen en liefhebben, was dat ik zag hoe hij in alle kranten uitgescholden werd. Ik dacht: ‘Ik weet zeker dat die man iets goed heeft. Juist omdat hij zwak staat en iedereen tegen hem is, ga ik aan zijn kant staan tot ik van het tegendeel wordt overtuigd.’ Zorg dat u zich om de vervolgde christen heen schaart! Zeg, wanneer er kwaad gesproken wordt van een kind van God: ‘Ik sta aan zijn kant. Ik wil delen in die eer, zodat ik ook mag delen in de eer die de heiligen in het hiernamaals mogen verwachten.’

			Ik heb geprobeerd om te spreken tot sommigen hier die onbekeerd zijn. Ik wilde hun een paar bemoedigende gedachten aanbieden. Als ze naar huis gaan en de Heere zoeken, zal Hij door hen gevonden worden. Als ze zonder uitstel op Jezus vertrouwen, zullen zij gered worden. Een jongedame las de krant. Haar moeder vroeg: ‘Ben je klaar?’ Ze antwoordde: ‘Ja, ik ben klaar. Ik keek naar de overlijdensadvertentie van Jane. Arme meid, we waren samen juf op de zondagschool.’ Nou, ze zei wel dat ze klaar was met de krant, maar het feit dat een van haar vriendinnen overleden was, was nog niet klaar met haar. Het zou tot haar blijven spreken en haar blijven bezighouden. Zelfs al zou ze het van zich afschudden, dan nog zou ze erop moeten reageren. Vanavond heeft u een preek gehoord. Nu zou u kunnen denken: ‘Mooi, daar zijn we weer vanaf.’ Dat kunt u wel denken, maar deze preek is nog niet klaar met u. U zult ter verantwoording geroepen worden voor iedere waarheid die deze preek bevat, voor iedere waarschuwing en voor iedere liefdevolle uitnodiging die uw hart bereikt.

			Er zijn maar weinig preken die ooit helemaal af zijn. De meeste worden beluisterd en vergeten, maar wat zou het een zegen zijn als alle preken klaar waren, als hun raadgevingen en waarschuwingen ten uitvoer gebracht waren. Ik denk, nee, ik weet haast zeker dat er vanavond mensen zijn die deze tekst nooit af zullen ronden, niet in dit leven en niet in het volgende. Want de tekst zegt vanavond: ‘Ook al hebt u God nu niet lief, toch zult u Hem liefkrijgen, want Hij had u lief, Hij had u lief met een eeuwige liefde.’ De gedachte aan deze tekst zal u verleiden om Jezus te zoeken. U zult uitzoeken of het echt waar is wat er staat. En als u Hem dan gevonden heeft, zult u uw kinderen vertellen: ‘Er is in de Bijbel geen mooier vers dan dit: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad.’ En nog later zult u uw kleinkinderen vertellen dat die tekst op een avond uw ziel binnenkwam en aan het luiden ging als de oude klok op de Inchcape Rock. Hoe harder de storm, hoe luider de klok. U zult hem horen luiden tot hij u tot Christus geleid zal hebben, recht de hemel in. Dan, in de hemel, zal hij prachtige muziek voor uw oren zijn en zelfs daar zal hij blijven luiden: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’

			Amen.

			Kennen en geloven dat God ons 
liefheeft

			‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’ 
(1 Johannes 4:16)

			Het is bijzonder mooi om beschrijvingen van het Heilige Land te lezen van mensen die er zijn geweest. Meeslepend beelden ze interessante taferelen uit. Ik moet bekennen dat ik alle boeken die gaan over het land waar Jezus leefde en stierf, graag lees. Hoe heerlijk moet het zijn om daar te reizen, om op dezelfde plaats te staan als waar Jezus preekte en bad. Om te mogen knielen in die met bloed bevlekte tuin van Gethsémané, waar Hij Zijn heilige bloed zweette. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe een ware christen zich moet voelen als hij op Golgotha staat, de meest dierbare plaats voor iedere gelovige. Geen beschrijving is in staat om de emoties op te wekken die we zouden voelen als we ons echt op die plek zouden bevinden.

			Nu, met deze vergelijking wil ik het begrip ‘genade’ uitleggen. Laat mij u vandaag alles vertellen wat ik weet over de daden van Gods goedheid in het hart van Zijn kinderen. Ik kan helaas niet voorkomen dat mijn beschrijving uiterst saai is vergeleken met de heerlijke realiteit. Zelfs al helpt God mij om met sprekende beelden de verbazingwekkende liefde van Christus Jezus voor Zijn kinderen te beschrijven, zelfs al kon ik u vertellen over hun weergaloze ervaringen, hun goddelijke drinken uit de levensfontein en hun feesten in de hemelse banketzalen, dan nog zou dit alles niet te vergelijken zijn met wat u zou ervaren als u het zelf zou aanraken, proeven, zien, weten en geloven.

			Laat ik u nog een voorbeeld geven om deze waarheid duidelijk te maken. Denk aan een welbespraakte buitenlander uit een zonnig land, die u de vruchten van zijn land wil leren kennen. Hij beschrijft hun heerlijke geur, hun verkoelende sap en hun verrukkelijke smaak. Maar wat is zijn redevoering zwak vergeleken met uw levendige herinnering als u die lekkernijen zelf geproefd heeft. Zo is het ook met de goede gaven van God. Hoe we ook ons best doen te beschrijven welke blijdschap en verrukking iemand ervaart die uit deze genade leeft, we kunnen haar bij u niet opwekken. Uiteindelijk is het zélf voelen, smaken, ontvangen en genieten de beste manier waarop u de liefelijke en kostbare gaven van God kunt leren kennen.

			Ziet u niet dat Johannes’ woorden vooral kracht hebben omdat hij uit eigen ervaring spreekt? En merkt u niet dat zijn woorden alleen begrepen kunnen worden als we gaan staan waar hij stond en hem nazeggen: ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd’? Ongetwijfeld zijn er hier velen die zich bij deze verklaring van de apostel aan kunnen sluiten. Met de hulp van de Heilige Geest wil ik proberen om een uiting van dankbaarheid te ontlokken aan hen die de liefde die God tot hen heeft, gekend en geloofd hebben. 

			Allereerst wil ik mijn tekst beschouwen als de samenvatting van de christelijke ervaring. Ten tweede wil ik de tekst zien als de samenvatting van het getuigenis van een christen. Daarna wil ik de tekst beschouwen als de basis voor de bemoediging van een christen. 

			I. Als eerste hebben we hier de samenvatting van de christelijke ervaring. Sommige christenen hebben hier moeite mee. Als u hun vroeg: ‘Kunt u eens in een paar woorden vertellen wat de ervaring van een christen is?’ zouden ze beginnen met een diepe zucht. En na een zo kort mogelijke toespeling op de genade gaan ze verder met het beschrijven van de voortdurende oefeningen van hun ziel: hun zware beproevingen, hun vreselijke tegenspoed en hun diepe verdorvenheid. Om ten slotte weer met een diepe zucht te eindigen.

			Maar een gezonde christen zou bij dezelfde vraag blij opstaan en zeggen: ‘Over mijzelf wil ik niets zeggen, maar ik wil spreken tot eer van mijn God. Ik voel mij liefelijk aangespoord om te bevestigen dat ik de liefde die God tot ons heeft, heb gekend en geloofd.’ Zo zou de samenvatting van de ervaring van een christen eruit kunnen zien. Ik ben er zeker van dat dit de beste samenvatting is die een kind van God kan presenteren. Natuurlijk maken wij beproevingen door, maar het is net zo zeker dat wij van deze beproevingen verlost worden. Het is zeker waar dat wij onze verdorvenheden hebben. Jammer genoeg! Maar het is net zo zeker dat wij een Verlosser hebben Die genoeg voor ons is en Die deze verdorvenheden overwint. Hij maakt het voor ons mogelijk om de draak met onze voeten te vertreden.

			Als we terugkijken, kunnen we niet ontkennen dat we in de leeuwenkuil waren, dat we ons door de poel Mistrouwen moesten heen worstelen en dat we kropen door de Vallei van Verootmoediging. Maar we kunnen stellen dat we erdoor gekomen zijn. We zijn er niet in gebleven! Onze botten liggen niet te bleken in de brandende zon, onze lichamen waren geen prooi voor de leeuwen. Onze beproevingen werden boodschappers van genade. Ons verdriet kon de melodie van onze lofprijzing niet vals maken, want het was als de diepe bas van ons gezang. Hoe groter onze last, hoe luider onze dankzegging aan God werd. Hij leidde Zijn knechten met zekere hand overal doorheen en bewaarde hen tot nu toe. De doorstane moeiten verstoren onze vreugdevolle aanbidding niet. Ze doen de stroom van onze dankbare liefde alleen maar zwellen. Zelfs al wegen we al onze beproevingen mee, we kunnen uit volle borst beamen dat wij de liefde die God tot ons heeft, hebben gekend en geloofd.

			De apostel maakt onderscheid. Het viel mij op, en dat zal ik proberen duidelijk te maken, dat dit een heel mooie omschrijving is van de dubbelzijdige ervaring van een christen. Soms kent, ervaart, hij de liefde die God tot hem heeft, en soms gelooft hij haar. Daarin zit een verschil. Kennen en geloven. Ik zal proberen het uit te leggen.

			A. Soms kent de christen de liefde die God tot hem heeft. Ik zal twee of drie verschillende manieren noemen waarop de christen Gods liefde kent.

			Soms kent hij door te zien. Hij gaat naar zijn huis en vindt er overvloedige zegen. ‘Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd’ (Jes. 33:16). De vertrouwelijke omgang met God is over zijn tent. De almachtige is met hem, zijn jongens zijn om hem heen. Hij baadt zijn voeten in boter en de rots giet beken van olie voor hem uit (Job 29:4-6). Zijn wortel strekt zich uit naar het water en dauw vernacht op zijn takken. Zijn eer is steeds nieuw bij hem en zijn boog vernieuwt zich in zijn hand (Job 29:19-20). Zijn gaan en zijn komen worden gezegend. De Almachtige zegent met zegen uit de hemel van boven, met zegen van onder uit de watervloed (Gen. 49:25). Hij is als Job: ‘Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt (Job 1:10)?’

			Hij kan naar waarheid zeggen: ‘Ik ken de liefde die God tot mij heeft, want ik kan haar zien. Ik zie genadige voorzienigheid uit de hoorn van overvloed vloeien. Het is een overvloed van alles wat mijn ziel verlangt.’ Hij beseft dat deze zegen hem niet wordt toegeworpen zoals men voer naar zwijnen gooit. Ze wordt hem als teken van liefde door een zorgzame God toebedeeld. Zijn levenswandel behaagt de Heere, daarom zorgt Hij ervoor dat zelfs zijn vijanden vrede met hem sluiten (Spr. 16:7). In zulke tijden is iemand blij. Als hij in de Bijbel leest, is het helder van begin tot eind. Als hij mediteert over de woorden die hij leest, zijn die als een ketting waaraan de kostbaarste juwelen hangen. Hij doet zijn werk in dienst van de Meester en de Heere maakt hem succesvol. Hij zaait en raapt, hij ploegt en de voren lopen over. De zaaier haalt de maaiers in, en de maaiers halen de zaaier in. God geeft hem meerdere oogsten per jaar. Hij bevestigt het werk van zijn handen en aanvaardt zijn liefdewerk. De Heere maakt hem buitengewoon rijk, zijn beker vloeit over. Hij bezit alles wat zijn hart begeert. ‘Nou’, zegt hij, ‘ik heb de goedheid van God leren kennen.’ Zo leven is niet zwaar.

			Toch moeten we hierbij niet vergeten dat we moeilijke tijden en vele beproevingen achter de rug hebben. Maar in de woestijn van onze moeite vonden we af en toe een oase als deze. We kunnen terugkijken naar die zonnige plaatsen toen we zeiden: ‘Zijn liefdevolle armen zijn om mij heengeslagen, tijdelijk én geestelijk.’ Zo kent een christen de liefde van God.

			Een andere manier waarop een christen de liefde van de Vader kent, is dat hij die ziet na een ernstige beproeving. Hij is bijvoorbeeld ernstig ziek geweest. Terwijl hij op zijn bed lag, maakte hij zich zorgen om zijn nabestaanden, misschien zelfs om zijn eigen leven. Wanhopig riep hij tot de Heere om verlossing. Eindelijk voelde hij weer jong bloed door zijn aderen stromen. Zijn gezondheid werd hernieuwd. Hij wandelde weer met lichte, verende tred in grazige weiden, terwijl hij zong: ‘De Heere heeft mijn roepen gehoord, net als bij Hizkia, en Hij heeft mijn dagen verlengd. Nu ken ik de liefde die God tot mij heeft.’

			Of hij heeft grote zakelijke verliezen geleden. De vijand viel binnen en scheurde het ene na het andere doek van zijn tent, sneed de scheerlijnen stuk en trok de haringen uit de grond. Hij was bang dat er niets meer over zou blijven. ‘Ik zal zeker tot armoede vervallen’, zei hij. Zijn faillissement dreigde. Gelukkig keerde het tij. De kiel van het schip schampte de grond bijna, maar begint gelukkig weer te drijven. Moedig hijst hij de zeilen en doorkruist de golven weer. Dan kan hij uitroepen: ‘Nu ken ik de liefde die God tot mij heeft. Hij heeft Zijn knecht opgetild uit deze gruwelijke afgrond, uit die slijmerige klei. Hij is weer in genade tot mij gekomen en heeft mijn twijfels en angsten verdreven.’

			Iets dergelijks hebben meer mensen meegemaakt toen zij jarenlang hevige beproevingen doorstonden en er op het laatste moment aan ontkwamen. Neem de oude Jakob. Ik geloof dat hij mijn samenvatting van de ervaring van een christen zijn leven lang zou hebben tegengesproken. Hij zou hebben geantwoord: ‘Nee jongeman, ik verzeker je van het tegendeel. Mijn ervaring was niets dan moeite en verdriet sinds ik bij mijn vader weggegaan ben.’ Maar ik verzeker u: toen hij uiteindelijk zijn oude armen om de hals van zijn zoon Jozef legde, toen hij Jozef zag als heerser over heel Egypte en toen zijn twee kleinzoons voor hem knielden om zijn zegen te ontvangen, heeft de oude man zijn mening ongetwijfeld gewijzigd. Hij riep niet langer uit: ‘Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest’ (Gen. 47:9), maar: ‘Nu heb ik de liefde gekend die God tot mij heeft.’ Hij kon zijn leven echt met een lofzang beëindigen. Hij sloot af met het prijzen van de Engel Die hem gezegend had en hem had bewaard voor alle kwaad. Zelfs Jakob is geen uitzondering op de regel dat het leven van Gods volk een bewijs is van deze tekst: ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’

			Er zijn nog meer manieren waarop Gods kinderen de liefde van de Vader ervaren. Behalve zien kunnen ze ook voelen. Er zijn momenten waarop de Vader Zijn kind in Zijn armen neemt en aan Zijn borst drukt en kust met een kus van Zijn mond. Dit zijn geliefde uitspraken die de tere omgang van God met Zijn kinderen beschrijven. Johannes kon echt zeggen: ‘Wij hebben Gods liefde gekend’, omdat hij zijn hoofd op Jezus’ borst had gelegd. Hij was bij Jezus in de tuin van Gethsémané. Hij was met Hem op de berg van de verheerlijking. Hij was ook bij Jezus toen die Zijn wonderen deed. Daarom, omdat hij gemeenschap had met Christus aan het avondmaal, in Zijn lijden en Zijn wonderen, kan Johannes zeggen: ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend.’

			En hebben u en ik geen omgang met Christus? Ik heb het over persoonlijke ervaring. Waren er geen perioden waarin God ons even nabij was als wijzelf? Waarin we zo zeker waren van onze gemeenschap met Hem dat het was alsof we met een vriend spraken. We waren even zeker van Hem als van ons eigen bestaan. Hoe bitter ons leven ook geweest is, toch waren er perioden die op de hemel leken. We konden zeggen: ‘Als dit de heerlijkheid niet is, dan ben ik er toch wel heel dichtbij. Als ik niet aan de overkant van de Jordaan ben, is mijn Meester toch wel naar deze kant overgestoken. Als het mij niet mogelijk is om over de gouden straten te wandelen, zijn toch de wegen die ik op aarde met God liep door hemelse voeten betreden.’ Er zijn momenten waarop een christen zijn gezegende toestand zelfs niet zou willen ruilen voor de vurige vleugels van een engel. Hij ervoer dat hij met Christus was. Hij was daar even zeker van als wanneer hij met eigen ogen Zijn doorboorde handen en voeten had gezien. Op die momenten kon hij zeggen: ‘Nu heb ik de liefde gekend die God tot mij heeft.’

			Er is ook wel eens een ander ‘kennen’ geweest, misschien niet zo verheven als de gemeenschap met Christus die ik hierboven beschreef, met minder extase en vervoering, maar zeker niet zonder echte vertroosting. Ik bedoel het onfeilbare getuigenis van de Heilige Geest, de Geest van God, Die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16). Ik geloof niet in die dromen en visioenen waarmee mensen hun ervaring ontsieren. Ik geloof ook niet in verhalen over een stem die mensen hoorden of een engel die ze zagen. Zulke dingen zullen zeker af en toe gebeuren, ik herhaal: af en toe, maar als we het te vaak horen, beginnen we de echtheid ervan te betwijfelen. Ik ben geen dweper of zeloot als ik bevestig dat er zoiets bestaat als een uitdrukkelijke openbaring, door de Heilige Geest, aan een mens.

			We hebben in de eerste plaats het geschreven Woord van God, dat we vertrouwen als een onfeilbaar getuigenis, ‘en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (2 Petr. 1:19). Maar daarnaast is er nog een duidelijk, onmiskenbaar en onfeilbaar getuigenis van de Heilige Geest in de ziel van een mens als Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Op zo’n moment zal de gelovige uitroepen: ‘Nu ken ik de liefde die God tot mij heeft.’ Zelfs al zou de duivel in hoogsteigen persoon deze gelovige ontmoeten en hem wijsmaken dat God niet van hem houdt, hij zou hem recht in zijn gezicht een leugenaar noemen en zeggen: ‘De Geest van God heeft het me verteld en ik zal de Geest van God geloven, en jou, leugenaar sinds het begin en vader van alle leugens, zal ik niet geloven.’ Dit is een vreugdevol deel van de ervaring van een gelovige, als hij zowel door zien als door voelen en door een duidelijk getuigenis in de ziel kan zeggen: ‘Ik ken de liefde die God tot mij heeft.’ 

			B. Helaas zijn er ook tijden vol dikke duisternis, als noch de zon, noch de maan doorbreekt, als de storm bezeten woedt en de golven hoog opspringen. Er zijn perioden waarin de christen door de storm wordt voortgedreven, ontmast en ontmanteld, als een zielig scheepje, het roer en de zeilen onbemand. Alle kracht en hoop zijn verdwenen. Hij kijkt omhoog, maar ziet geen helper, naar beneden, maar verneemt niets dan diepe, kolkende wanhoop. Er is niets dan verschrikking om hem heen en iedereen kijkt verbijsterd toe. Edel is de christen die op een dergelijk moment zegt: ‘Nu kan het zijn dat ik de liefde die God tot mij heeft niet ervaar, maar ik geloof haar. Nu geloof ik. Golven, rol maar verder, sla maar over me heen. Ik geloof jullie toch niet. Ik geloof in Hem Die mij beloofd heeft om mij te beschermen. Ik vertrouw op Zijn liefde, ook al zie ik daar geen enkel bewijs van. En nu, arm schip, drijf maar af in de storm, en rotsen, laat de branding maar brullen. Ik ben niet bang, want ik geloof in de liefde die God tot mij heeft. Ik zal niet volledig worden vernield. Hoe gebroken en heen en weer geslingerd ik ook word, ik kan nooit helemaal vergaan. Ook al wijzen de omstandigheden op het tegendeel, toch geloof ik vandaag in de liefde die God tot mij heeft.’

			De eerste toestand, het ervaren van Gods liefde, is de aantrekkelijkste, maar de tweede, het geloven in Gods liefde, is de beste. Gods liefde ervaren is heel kostbaar, maar geloven als je niets voelt, is het belangrijkste. Wie Gods liefde kent, kan een zwakke christen zijn. Maar wie Gods liefde gelooft als al het zichtbare daarmee in tegenspraak is en als het onzichtbare zwijgt, is een groot christen. Niemand is zo groots als de profeet Habakuk. Hij zag de olijfboom verdorren, de vijgenboom verzieken, de wijnstok door de rupsen verslonden worden, de stallen leeggehaald, de kudden uitgeroeid terwijl de hongersnood hem in het gezicht staarde. Toch verheugde hij zich in zijn Heere. Zo geeft hij God eer. Als u gelooft wanneer de zon schijnt, offert u Hem centen. Maar als u gelooft wanneer het stormt, betaalt u Hem in goud. Geen oogst is groter dan die van het vette, maar schijnbaar dorre land van de beproeving. God ontvangt geen grotere eer dan door het vertrouwen van een neergeworpen, maar niet te gronde gerichte gelovige. Gezegend is hij die wel in twijfel is, maar niet vertwijfeld; vervolgd wordt, maar niet verlaten (2 Kor. 4:8-9). Hij is arm, maar maakt toch velen rijk door zijn geloof. Hij is als iemand die niets heeft en toch alles bezit? (2 Kor. 6:10). Hij roept uit: ‘Ik kan niets’, maar kan toch toevoegen: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13).

			Nou, vormen deze twee dingen samen niet de samenvatting van de ervaring van een christen? ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’ Natuurlijk zult u eraan toevoegen dat u daar soms aan twijfelde. Dat wil ik nu laten rusten. Breng het gerust te berde als u uw zonden belijdt voor God, maar ik neem het niet in mijn gezang op. Belijd uw twijfels, maar schrijf ze niet in uw loflied. Als u terugziet, zult u zeker zeggen: ‘Wat was het dom van mij om ooit aan onze trouwe en onveranderlijke God te twijfelen.’ Breng vandaag nog al uw twijfels en angsten tevoorschijn. Hak ze als een Agag in stukken voor de Heere. Laat er niet één ontsnappen. Vang ze en hang ze aan een paal tot aan de avond. Neem dan een grote steen en wentel die voor de opening van de spelonk waarin u ze begraaft, zodat ze nooit meer zullen opstaan. Wat een genade als u vanaf vandaag zult zeggen: ‘Als ik mijn Vaders liefde niet ken, zal ik erin geloven, en als ik in Zijn aanwezigheid verkeer, zal ik luid zingen: ‘Ik ken de liefde, die Hij tot mij heeft.’’ Hiermee rond ik mijn eerste punt af.

			II. Het tweede punt is: deze tekst is de samenvatting van het getuigenis van een gelovige. Iedere christen moet een getuige zijn. Alles wat God gemaakt heeft, getuigt van Hem. Het ene van Zijn kracht, het andere van Zijn majesteit. De deinende zee en de glinsterende lucht vertellen over Zijn kracht en sterkte. Andere dingen laten Zijn wijsheid zien, sommige Zijn goedheid. Maar de gelovige heeft een speciaal getuigenis. Hij mag getuigen met hart en mond. Andere schepselen spreken en zingen zonder woorden. Het is de taak van de gelovige om zijn hart en stem samen te verheffen in het eeuwige koor. Als een intelligent, levend, liefhebbend en onderwijzend getuige mag de gelovige God groot maken. En ik denk dat ik kan zeggen, of liever spreek ik voor de duizenden van Israël die hier deze morgen zijn, dat we kunnen zeggen dat ons getuigenis aan de ongelovige wereld en voor arme, wanhopige zondaren precies dit is: ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’ Dit is ons getuigenis. Wij willen die graag overal afleggen, zolang we leven. En wanneer we sterven, hopen wij dit te kunnen herhalen tot onze laatste zwoegende zucht. Als ons leven afloopt en de eeuwigheid begint, zullen wij zeggen: ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’

			Laat mij echter wat meer uitleg geven bij dit getuigenis, omdat hier veel mensen zijn die God niet kennen. Laat me u in grote lijnen het volledige getuigenis van elke gelovige schetsen. 

			In de eerste plaats weten wij dat Gods liefde voor ons onverdiend is. Dit kunnen wij u met tranen in de ogen zeggen:

			Er was niets in ons dat waardering verdiende of onze Schepper kon bekoren.
Maar zelfs zo, Vader, zullen wij eeuwig zingen, want het scheen goed in Uw ogen.

			Onze verbazing groeit met het uur als we aan Zijn liefde voor ons denken. Want wat was er in ons dat Zijn liefde kon opwekken? Vaak vragen we onszelf af waarom wij binnen mochten gaan, terwijl velen voor het tegendeel kozen. Het enige antwoord dat mogelijk is, is dit: het was Zijn liefde die ons zachtjes dwong om binnen te gaan en van het feestmaal te genieten. Anders zouden wij nog steeds geweigerd hebben en verloren zijn gegaan. Arme zondaren, u denkt dat u goed moet zijn, wil God van u houden. Wij getuigen dat God van ons houdt. We weten het zeker. En we menen het net zo zeker als we stellen dat onze natuur niets in zich had wat Hij kon liefhebben. We kunnen heel wat dogma’s aanvechten, maar hieraan twijfelen we niet. Het is een feit dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont (Rom. 7:18). Wij hebben gekend en geloofd dat de liefde die God tot ons heeft gratis is, soeverein en onverdiend. Ze ontspringt volledig uit Zijn hart, de overvloeiende fontein van liefde. Niets van ons kan daaraan bijdragen.

			In de tweede plaats kunnen wij getuigen dat de liefde van God onweerstaanbaar is. Daarvan wil ik getuigen met de duizenden die hier vandaag zijn. Wij weerstonden Gods liefde. Jezus klopte op onze deur, maar wij wilden niet opendoen. Hij nodigde ons uit, maar wij wilden niet komen. Hij riep, maar wij wilden niet luisteren. We moeten tot onze spijt bekennen dat we onze beste Vriend onbeschoft behandeld hebben. Hij klopte ’s nachts op onze deur, maar wij hebben niet op Hem gelet. Zijn hoofd was bedekt met dauw en Zijn haarlokken met druppels van de nacht (Hoogl. 5:2). Vol vadsigheid en hoogmoed bleven we in bed liggen. We wilden niet opstaan om Hem binnen te laten. We verzekeren u dat als Zijn liefde te weerstaan was, we dat gedaan zouden hebben. We beschoten haar met pijlen die vergiftigd waren met ondankbaarheid. We hielden haar altijd op afstand met het schild van ons harde hart. Als Hij weerstaan kon worden, als Hij niet de almachtige Verlosser was, zouden wij Hem overwonnen hebben en nog steeds Zijn vijanden zijn. Zondaren, we kunnen u verzekeren dat de liefde van God een liefde is die zelfs een zee van water niet kan verdrinken en die een tsunami niet verslinden kan. 

			Hieraan kunnen we toevoegen dat Gods liefde nooit minder werd door alle zonden die we deden sinds we geloofden. We moeten met schaamte toegeven dat we schuldig zijn. We zijn vaak in opstand gekomen, maar nooit weigerde Hij ons vergeving. Beladen met schuld gingen we naar Hem toe en altijd weer nam Hij onze last van ons. Als God mensen eruit zou kunnen gooien, zou ik de eerste geweest zijn. Ik weet zeker dat God Zijn kinderen nooit de deur wijst, anders was ik allang weggestuurd. Ik ben er zeker van dat er geen afval der heiligen is, want ik ben nog niet afgevallen. God heeft ondertussen redenen genoeg om mijn naam uit het verbond te verwijderen, als Hij dat zou willen. Maar nee, wij hebben gekend, wij hebben geloofd dat de liefde die God tot ons heeft niet minder wordt door onze zonden of onze waardeloosheid.

			Als vierde kunnen we zeggen dat we gekend en geloofd hebben dat de liefde die God tot ons heeft volkomen onveranderlijk is. Wij zijn veranderd, maar Hij is nooit veranderd. Wij hebben aan Hem getwijfeld, maar als wij niet geloofden, bleef Hij trouw. We bevonden ons soms in diepe dalen, maar die waren nooit te diep voor Zijn lange armen. We zijn soms, eerlijk waar, zo ver bij Hem vandaan gelopen dat we Hem niet meer konden zien, maar Hij verloor ons nooit uit het oog. We hebben nooit een grens ontdekt aan Zijn algenoegzaamheid, geen einde aan Zijn almacht. Wij hebben nooit verandering in Zijn liefde kunnen bespeuren. Dat hebben we gekend. We hebben het geproefd en we hebben eruit geleefd. We zijn er niet meer vanaf te brengen. We weten zeker dat het waar is: God is niet te veranderen. ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd’, omdat Hij tot dusver onveranderlijk gebleken is. 

			Hierover wil ik nog iets zeggen. We kunnen vol overtuiging getuigen dat de liefde die God tot ons heeft een onwankelbare steun is geweest in al onze beproevingen. Ik kan niet als een oude grijsaard vertellen over de stormen en moeilijkheden die velen van u doorstaan hebben. Maar in de afgelopen jaren heb ik meer vreugde en meer verdriet meegemaakt dan velen van u die hier aanwezig zijn. In het afgelopen jaar is mijn leven als met een hydraulische pers geperst: in één jaar had ik genoeg emoties voor een heel leven. Het diepste dal bereikte ik, zoals sommigen van u wel weten, in de nacht die ik nooit meer zal vergeten. Die nacht was verbonden met deze plaats. Ik moest hevig lijden en beproevingen doorstaan vanwege de nijd en minachting van mensen en ik werd genadeloos beschimpt. Ook heb ik lichamelijk hevige pijn moeten doorstaan. Maar, voor zover ik meegemaakt heb, kan ik zeggen dat Hij zelfs uit de uiterste, de diepste nood kan redden. Hij is een goede God voor mij geweest. Hoe ontrouw ik ook was, Hij vergaf het en zal het vergeven. Maar Hij is mij nooit ontrouw geweest. Al mocht ik mijn leven verder zelf plannen, ik zou weigeren. Ik zou God mijn weg laten uitstippelen, zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. Want ‘goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen’ (Psalm 23:6). En u grijsaards die hier vanavond aanwezig bent, hoeveel verhalen kunt u vertellen? U zult u de vele verlossingen uit zware moeilijkheden die u hebt meegemaakt wel herinneren. U hebt uw vrouw misschien moeten begraven, maar u hebt uw God zien opstaan. U hebt uw kinderen de een na de ander naar het graf moeten dragen, maar u was ook in staat om te zeggen: ‘De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd’ (Job 1:21)!

			Uw beste vrienden zijn van u ontrukt, maar toch kon u zeggen: ‘Waarom zou ik rouwen, U zult mij immers nooit in de steek laten?’ U bent door de satan aangevallen, u hebt veel twijfels en angsten gekend, u bent aangevallen door mensen, door de natuur en door de hel, maar toch blijft u zeggen: 

			Toen mijn problemen waren als de wolken, dik en duister, donderend en zwaar,
stond Hij voortdurend aan mijn zijde. Zijn goedertierenheid is machtig groot!

			In uw getuigenis komt geen gebrek voor. Het ontbrak nooit aan een van de goede dingen die de Heere God beloofde. Hij heeft u nooit verlaten, Hij liet u nooit in de steek. Tot op deze dag kunt u zeggen: ‘Glorie zij de Naam van onze God, Die nooit verandert. Hij blijft dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd.’

			III. We komen nu bij ons laatste punt: de praktische toepassing van deze grote waarheid. Ze is de basis voor de bemoediging van een christen. Graag zou ik nu van mijn preekstoel afklimmen en bij u komen. Maar als ik van huis tot huis ging, zou ik niet veel pastorale bezoeken af kunnen leggen. Daarom doe ik het vanmorgen voor iedereen tegelijk, en moge de Heilige Geest het voor u persoonlijk maken. 

			Geliefde broeders en zusters, sommigen van u zijn bovenmate zwaar beproefd. Uw weg ging door water en vuur. U dient God, en als u terugkijkt, kunt u zeggen dat u tot hiertoe geholpen bent. Maar nu begeven uw gezondheid en uw moed u. U zakt steeds dieper weg. Laat uw dienaar uw hand nemen en u in de ogen kijken. Mijn lieve broeder, zult u uw God nu onteren? U antwoordt: ‘Nee, God verhoede dat ik Hem oneer aan zou doen.’ Mijn lieve vriend, u krijgt nu een kans. U krijgt een mogelijkheid die de engelen u misschien wel benijden. U kunt uw God groot maken te midden van het vuur. Ik wil uw moeilijkheden niet bagatelliseren. Ik geloof dat ze zo groot zijn als u vertelt. Maar wilt u ondanks dat uw God groot maken? Kom maar, u hebt zo vaak op God vertrouwd, wilt U hem weer vertrouwen? Misschien heeft de satan toestemming vanuit de hemel om u te beproeven, om u als op een zeef te ziften. Misschien stond hij voor God, Die tegen hem zei: ‘Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job’ (Job 1:8)? Ach, antwoordde de satan: ‘Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend (vs. 9). Laat mij hem nu aantasten!’ De satan kwam en verwoestte uw bezittingen, vernielde uw gezin, en taste ten slotte uw lichaam aan. Zal de satan de overwinning behalen? Zal de genade het onderspit delven? O mijn lieve broeder. Sta nu op en spreek voor eens en altijd: ‘Ik zeg u, satan, de genade van God is sterker dan u. Hij is met mij, in dit alles zal ik de Heere mijn God niets ongerijmds toeschrijven (vs. 22). Alles wat Hij doet is goed, daarom zal ik mij zelfs nu in Hem verheugen.’

			De Heere is er blij mee als Zijn kinderen voor Hem uitkomen wanneer de omstandigheden Hem lijken te ontkennen. Kijk, daar komen de getuigen naar de rechtszaal. De duivel zegt: ‘Ziel, God heeft u vergeten. Ik zal mijn getuigen voorbrengen.’ Eerst komt hij met uw schuld, de lange lijst verliezen. ‘Kijk’, zegt hij, ‘zou God u zo diep laten zinken als Hij van u hield?’ Dan brengt hij uw kinderen, dood of ongehoorzaam, of nog erger, en zegt: ‘Zou de Heere u deze dingen aandoen als Hij van u hield?’ Als laatste brengt hij uw arme zwakke lichaam en al uw twijfel en angst en dat u wegkroop voor Jehova’s aangezicht. ‘Kijk’, zegt de duivel, ‘gelooft u nu nog dat God van u houdt?’ Hoe nobel is het als u dan in staat bent om op te staan en ondanks al deze getuigen te antwoorden: ‘Ik hoor wel wat u te zeggen hebt, maar God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar (Rom. 3:4). Ik geloof er niets van. Iedereen en alles zegt dat God niet van mij houdt, maar dat doet Hij wel. Zelfs al zouden de bewijzen tegen Zijn liefde met honderd vermenigvuldigd worden, ik zou toch blijven zeggen: ‘Ik weet Wie ik geloofd heb’ (1 Tim. 1:12). Hij zal mij uiteindelijk veilig en ongedeerd naar de hemel brengen.’

			Ik wil nog één ding uit mijn tekst halen. In deze grote bijeenkomst, waar zoveel mensen bij elkaar zijn, zijn er ongetwijfeld een paar die zeggen: ‘Ik kan me niet indenken dat God genade zou geven aan zo’n grote zondaar als ik.’ ‘Ik kan me niet voorstellen’, zegt een ander, ‘ook al ken ik mijn schuld, dat de liefde van God zulke zonden als die van mij wil wegnemen.’ Laat me u de hand schudden. En als de mijne niet genoeg is, laat me u meenemen langs de galerij en beneden in het middenschip, en ik zou u honderden handen kunnen laten schudden en honderden lippen zouden zeggen: ‘Zondaar, denk nooit dat de liefde van God overtroffen of tenietgedaan kan worden door uw zonden, want ík heb genade ontvangen.’ ‘En ik’, ‘én ik’, ‘én ik’, zou u als echo vanaf de galerij horen, als was het het refrein van een koorlied. Als u de broeders vraagt: ‘Wat was u vroeger?’ zal de een antwoorden: ‘Ik was een dronkaard.’ De volgende zegt: ‘Ik was een godslasteraar en vloekte God.’ En de volgende: ‘Ik was verslaafd aan de gokkast en wedde bij de boksring.’ En een ander zegt: ‘Ik was een hoerenloper, een echtbreker, en toch heeft God mij vergeven.’ Wat zou dat koor prachtig klinken als we allemaal samen zongen van de verlossende kracht van Christus. Want die kracht hebben wij allemaal op onze eigen manier ervaren.

			Mijn lieve vriend, ik neem uw hand en zeg: ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd’ en ik ben zelf de grootste van alle zondaren. Wilt u God niet eren door te geloven dat Hij u verlossen kan door het bloed van Christus? Als de Heere u nu in staat stelt om Hem door geloof te verheerlijken, vertrouw er dan op dat Hij een goed werk in u begonnen is. Hij heeft u in Zijn hart gesloten. Zondaren, geloof dat God liefde is. Stel uw vertrouwen op Hem Die Zijn Zoon gaf om te sterven. Hij zal u niets weigeren. Als u in nederig geloof iets vraagt, zult u zeker ontvangen. Wij hebben ons getuigenis gegeven, wijs het niet af. ‘Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’

			Amen.

			Gods liefde en onze liefde

			‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ 
(1 Johannes 4:19)

			De afgelopen twee zondagen heb ik het Evangelie gepreekt voor onbekeerden. Ik heb iedereen, zelfs de grootste zondaar, dringend aangespoord om op Jezus Christus te zien. Ik heb hun verzekerd dat er geen goede werken of goede voornemens nodig zijn om tot Christus te komen. Je mag komen zoals je bent. Je mag aan de voet van het kruis komen om het verzoenende bloed en de genade van de Heere Jezus Christus te ontvangen, die genoeg voor je zal zijn.

			Nu kwam de gedachte bij mij op: zouden mensen die niet met het Woord bekend zijn, niet betwijfelen of dit wel goed is voor de moraal? Als het Evangelie zelfs aan de grootste zondaar vergeving biedt, is dat dan geen vrijbrief om te zondigen? Hoe kan het Evangelie heiligmakend zijn? Wat zal het effect zijn van deze prediking? Worden mensen daar beter van? Zouden ze daardoor de wetten met het oog op de naaste gaan houden? Gaan ze de geboden over de relatie tussen mens en God echt beter gehoorzamen?

			Daarom wil ik vanmorgen een stap verder gaan en laten zien hoe de verkondiging van het Evangelie van God, ook al richt het zich in het begin op mensen die volledig verstoken zijn van enig goed, ontworpen is om diezelfde mensen te leiden tot de meest edele deugdzaamheid, ja tot de grootste perfectie in heiligheid. De tekst vertelt ons dat het gevolg van het Evangelie dat in het hart ontvangen wordt, is dat het dat hart aanspoort, ja dwingt, om God lief te hebben. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Wanneer het Evangelie tot ons komt, zoekt het geen liefde voor God in ons. Het verwacht niets van ons. Door de goddelijke toepassing van de Heilige Geest overtuigt het ons van het feit dat God van ons houdt, hoe diep wij ook in de zonde liggen. Het gevolg van deze liefdesverklaring is: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’

			Laat ik u een voorbeeld geven. Denkt u zich een buitenaards wezen in dat tussen hemel en aarde zweeft. Dit wezen is zo begaafd dat het alles wat in de hemel en op de aarde gebeurt, kan observeren. Voor de val was het er al. Ik kan me indenken dat zo’n wezen getroffen werd door de bijzondere band tussen Gods grote wereld, de hemel, en de kleine wereld, de aarde. Iedere keer wanneer de enorme klokken van de hemel galmden, weerklonk in de lage bas de liefde. Wanneer de kleine klokken op aarde beierden, hoorde hij vanaf de aardbodem dezelfde klank: liefde. Als de schitterende engelen voor de troon samenkwamen om de Heere te prijzen, zag het wezen de aarde, gehuld in priestergewaden, zuivere lofprijs offeren. Toen de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk riepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige’, hoorde het wezen een stem uit het paradijs. Zwakker, maar net zo mooi en melodieus: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ Er was geen gekras, geen valse noot. De donderende akkoorden uit de hemel klonken eenstemmig met de fluwelen klank van de aardse harmonieën. Boven en beneden klonk het refrein: ‘Eer zij God in de hoogste hemelen’ (Lukas 2:14). Het hart van de mens klopte als het hart van God. God had de mens lief, en de mensen hielden van God.

			Maar stel u nu voor dat datzelfde wezen nog steeds tussen hemel en aarde zweeft. Hoe verdrietig moet het zijn als het de valse akkoorden hoort schuren langs zijn trommelvliezen. De Heere spreekt: ‘Ik heb Mij met u verzoend, Ik heb uw zonden weggedaan.’ Maar wat is het antwoord vanaf de aarde? Hij roept: ‘Wij zijn vijanden van God. God mag Zich verzoend hebben, maar wij mensen niet!’ Het overgrote deel van de mensen laat door hun boze werken zien dat zij nog steeds vijanden van God zijn. Als de engelen God prijzen, horen ze vanaf de aarde dronkemansgebral, geile liedjes en gedreun van oorlogen. Wat een wanklank vergeleken met de grote harmonie van de hemel! Oorspronkelijk vormde de aarde een grote snaar op de harp van het universum. Wanneer de Almachtige met Zijn vingers over de snaren ging, klonk er niets dan lofprijzing. Nu is de snaar gebroken en ook al is hij door genade weer aan elkaar geknoopt, de oorspronkelijke klank is verloren gegaan. De noot die klinkt, heeft weinig bekoorlijks meer.

			Maar lichtende geest, blijf op uw plaats. Wacht op de dag die haastig komt. Met assen, witheet van de vaart, komt hij eraan. Zijn banden gieren. De dag komt dat de wereld weer een paradijs zal zijn. De eerste keer kwam Jezus Christus om te lijden en te sterven, zodat Hij de wereld schoonwassen zou van zijn ongerechtigheid. De tweede keer komt Hij om de aarde te regeren en te onderwerpen. Hij zal de aarde met Zijn glorie bekleden. De dag komt dat het buitenaardse wezen de harmonieuze klanken weer kan opvangen. Eindelijk zullen de klokken op aarde weer afgestemd worden op de hemelse melodieën. Opnieuw zal aan het eeuwige koor geen zanger ontbreken. De muziek zal compleet zijn. 

			Maar hoe moet dat? Hoe kan de wereld weer in oorspronkelijke staat teruggebracht worden? Hoe kan hij worden hersteld? Mijn antwoord is: Liefde was de verwekker van de oorspronkelijke harmonie tussen hemel en aarde. Daarom is Gods geopenbaarde liefde voor ons het belangrijkste feit waarop wij de hoop baseren dat deze verbroken relatie tussen hemel en aarde uiteindelijk hersteld zal worden. En harten die door Gods genade worden aangeraakt, beantwoorden deze liefde zelfs. Als zij in aantal toenemen en de liefde wordt opgewekt, zal de harmonie weer compleet zijn.

			Hiermee wilde ik mijn tekst introduceren. Laten we er nu verder in duiken. We kijken naar de oorsprong van, de groei in en het wandelen volgens de liefde. Ik wil alle gelovigen die hier aanwezig zijn aansporen om God lief te hebben, omdat Hij u eerst liefhad.

			I. In de eerste plaats: de oorsprong van de ware liefde tot God. De zon is de enige bron van licht op deze planeet. De maan reflecteert enkel het licht van de zon. Ware liefde in het hart van een mens komt van God. Liefde is het licht, het leven en het bestaan van het universum. God is tegelijkertijd het leven, het licht en het bestaan van het universum. En God is liefde! Gods oneindige liefde is de overvloeiende fontein waaruit al onze liefde tot God moet ontspringen. Het staat voor altijd vast dat de enige reden waarom wij Hem liefhebben, is dat Hij ons eerst liefgehad heeft.

			Sommige mensen denken dat liefde voor God kan ontstaan door het bestuderen van Zijn werken. Daar geloof ik niet in. Ik heb van filosofen gehoord en zelf ervaren dat het bestuderen van Gods werken groot ontzag voor God teweegbrengt. Onderzoekers staan vaak verwonderd over hun ontdekkingen. Een geest moet wel heel laag-bij-de-gronds zijn, wil hij niet vol verwondering staan als hij de werken van God bekijkt.

			Ik heb weleens horen beweren dat de schoonheid van een landschap liefde tot God kan opwekken, maar ik geloof niet dat zulke liefde bestaat. Ik geloof wel dat daar waar al liefde was geboren in het hart van een mens, ze door wonderen van Gods voorzienigheid en schepping weer opgewekt kan worden. Want ze was al aanwezig. Maar ik kan en mag niet geloven dat enkel het bestuderen van Gods werk een mens tot liefde voor God kan brengen. Dat heb ik nog nooit zien gebeuren. De mensheid heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het is zoals de dichter Reginald Heber schreef:

			Hoe zachtjes waait de geurende wind over het eiland Java. Elk uitzicht is verrukkelijk, alleen de mens is slecht.

			Daar waar Gods werk het meest uitbundig en royaal is in Zijn gaven, is de mens het slechtst en wordt God volstrekt vergeten.

			Anderen leren – al is het geen dogma, dan vloeit het daar toch uit voort – dat de menselijke natuur vanuit zichzelf tot liefde voor God kan komen. Mijn eenvoudige antwoord is: dat ben ik nog nooit tegengekomen. Bij het volk van God heb ik nauwkeurig navraag gedaan. En in verschillende tijdperken hebben velen over hetzelfde onderwerp gepraat. ‘Waarom houdt u van God?’ Het enige antwoord was altijd: ‘Omdat Hij eerst van mij hield.’ Ik heb mensen horen preken over de vrije wil, maar ik heb nog nooit een christen gehoord die de vrije wil uit eigen ervaring prees. Sommigen heb ik horen zeggen dat mensen uit eigen vrije wil tot God gaan, Hem geloven, belijden en liefhebben. Maar diezelfde mensen vertellen uit eigen ervaring dat zij God niet zochten, maar dat Jezus hen vond toen ze nog vreemdelingen waren, weggelopen van de schoot van God. De hele zaak mag dan in een preek plausibel klinken, maar in de praktijk is het een schim. Het kan heel nobel schijnen om iemand te vertellen dat hij uit eigen vrije wil verlost kan worden, maar als diezelfde persoon zover komt dat hij zijn geweten raadpleegt, zal hij zeggen, ongeacht zijn wilde dogma’s: ‘O ja, ik hou van Jezus, omdat Hij mij eerst liefhad.’

			Ik heb me verbaasd over een broeder uit de traditie van Wesley. Op de preekstoel ging hij tekeer tegen deze leerstelling. Daarna gaf hij het gezang over deze tekst op. En alle kerkleden zongen hartelijk mee, hoewel ze daarmee de doodsklok luidden over hun eigen merkwaardige leerstelling. Want als dit lied juist is, moet het arminianisme wel onjuist zijn. Als het waar is dat de enige reden dat wij God liefhebben, is dat Zijn liefde in onze harten is uitgestort, dan kan het op geen enkele manier zo zijn dat een mens ooit van God kon of wilde houden voordat God Zijn liefde aan hem had geopenbaard. 

			Maar laten we ophouden met discussiëren. Moeten we niet allemaal toegeven dat onze liefde de verrukkelijke vrucht is van Gods liefde voor ons? O geliefden, afstandelijke bewondering kan iedereen hebben, maar de warmte van de liefde wordt alleen verkregen door het vuur van de Heilige Geest. Laat iedere christen voor zichzelf spreken. Wij zullen vasthouden aan deze grote en cruciale waarheid. De lieflijke beïnvloeding van Zijn genade is de enige reden voor onze liefde tot God.

			Ik verwonder mij er weleens over dat mensen als u en ik God mogen liefhebben. Is onze liefde zo kostbaar dat God ons het hof maakt, gehuld in de scharlaken mantel van een stervende Verlosser? Als wij God liefhadden, zou Hij dat verdienen. Maar het is nog verbazingwekkender omdat Hij onze liefde zocht terwijl wij in opstand kwamen. Het was een wonder dat Hij Zijn pracht en praal aflegde en neerdaalde om Zichzelf met aarde te bekleden. Maar dit wonder wordt nog overtroffen, want nadat Hij voor ons gestorven was, hadden wij Hem nog steeds niet lief. Wij kwamen in opstand, wij verachtten de verkondiging van het Evangelie. Wij weerstonden Zijn Geest. Maar Hij zei: ‘Ik móét hun harten winnen.’ Hij kwam dag na dag, uur na uur achter ons aan. Soms bracht Hij ons in moeilijkheden en zei: ‘Wanneer Ik hen weer opricht, zullen ze Mij zeker liefhebben.’ Een andere keer overlaadde Hij ons met brood en wijn en zei: ‘Nu zullen ze Mij zeker liefhebben.’ Wij bleven opstandig, bleven ons verzetten. Uiteindelijk zei Hij: ‘Ik probeer het niet langer. Ik ben almachtig, Ik wil mij niet langer door een mensenhart laten tegenhouden. Ik verander het hart van een mens zoals een rivier wordt omgeleid.’ Hij openbaarde Zijn kracht, en direct keerde de stroom. Toen pas herkenden wij Zijn liefde in het zenden van Zijn Zoon als onze Verlosser. Toen konden wij Zijn liefde beantwoorden.

			Terug nu naar de waarheid waarmee we begonnen. Wij moeten eerlijk bekennen, geliefden, dat wij nooit enige liefde voor God zouden hebben als die liefde niet als een bevallig zaadje in ons hart was gezaaid. Als er iemand is die een andere leerstelling is toegedaan en denkt uit zichzelf Christus lief te hebben, laat hem maar. Uiteindelijk zal hij zijn mening moeten bijstellen, want in de hemel prijst iedereen de vrije genade: ‘De zaligheid is van onze God en van het Lam’ (Openb. 7:10).

			II. Wij concluderen dus dat God de liefde in onze harten plant. Maar, nadat de liefde in ons hart uit God geboren is, moet ze ook door God worden opgekweekt. Liefde is een exotische plant, geen plant die van nature op de menselijke akker groeit. Liefde voor God is zeldzaam en kostbaar. Zij zou doodgaan als zij alleen gelaten werd, verkild door de snijdende wind van ons egoïsme. Zij zou vergaan als ze haar voedsel moest onttrekken aan de rots van ons keiharde hart. Omdat liefde uit de hemel komt, moet zij door hemels brood gevoed worden. Zij kan niet overleven in de wildernis, behalve wanneer ze door de hemel verzorgd wordt en gevoed wordt door manna. Wat eet liefde dan? Nou, de liefde die haar voortbracht, wordt haar voedsel. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Zijn liefde voor ons is een voortdurende stimulans voor onze liefde en zij is de kracht die haar in stand houdt.

			Laat mij hierbij opmerken dat er verschillende soorten voedsel in deze grote graanschuur van liefde staan. Wanneer we net herboren zijn, is melk het enige dat wij kunnen drinken. Want wij zijn nog maar baby’s en nog niet in staat om hogere waarheden te verteren. Het eerste waardoor onze ‘babyliefde’ gevoed wordt, is het opmerken van ontvangen gunsten. Vraag een jonge christen waarom hij van Christus houdt. Hij zal antwoorden: ‘Ik heb Christus lief, omdat Hij mij met Zijn bloed heeft vrijgekocht!’ Waarom hou je van God de Vader? ‘Ik heb God de Vader lief, omdat Hij Zijn Zoon voor mij gaf.’ En waarom hou je van God de Heilige Geest? ‘Ik heb de Heilige Geest lief, omdat Hij mijn hart vernieuwd heeft.’ Wij houden van God om wat Hij ons geschonken heeft. Onze eerste liefde wordt gevoed door het eenvoudige voedsel van dankbare herinnering aan ontvangen genadegaven. En onthoud: hoever we ook groeien in de genade, dit zal altijd een belangrijk ingrediënt van het voedsel voor onze liefde blijven.

			Maar als een christen ouder wordt en meer genade ontvangt, begint hij ook om andere redenen van Christus houden. Hij houdt van Christus omdat hij ervaart dat Christus het waard is om lief te hebben. ‘Ik geloof dat ik nu kan zeggen dat ik liefde voor God in mijn hart heb.’ Deze mensen houden niet alleen maar van Christus omdat Hij iets voor hen doet. In hun gedichten en brieven zult u de drijfveer voor hun liefde tegenkomen. Hij sprak met hen. Hij heeft hun Zijn handen en Zijn zijde laten zien. Zij hebben met Hem door de straten gewandeld. Zij hebben met Hem gelegen op de specerijbedden. Zij mochten delen in de mystieke gemeenschap. Zij voelden dat zij van Christus hielden, omdat Hij zo heerlijk is, zo goddelijk mooi. Als de hele wereld Hem kon zien, zouden de mensen niet anders kunnen dan ook van Hem houden.

			Dit is het voedsel voor de liefde. Maar wanneer de liefde overrijp wordt, wat helaas gebeurt, kan zelfs het meest liefdevolle hart ten opzichte van Christus afkoelen. Weet u, als liefde misselijk geworden is, is het enige voedsel dat haar kalmeert het eten waarmee ze begon?3 Ik heb artsen weleens horen zeggen dat de beste plek om een zieke te genezen de plek is waar hij geboren werd. Als de liefde ziek en kil wordt, kan zij het beste terugkeren naar de plek waar ze geboren werd: de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Waar werd onze liefde verwekt? Werd ze geboren tijdens een romantische wandeling? Werd ze op de schoot van de schoonheid gevoed met hemelse overdenkingen? O nee! Werd de liefde geboren op de steile hellingen van de berg Sinaï, toen God kwam van Sinaï en de Heilige van de gebergte Paran en de bergen smolten door de aanraking van Zijn voet en de rotsen als was ineenzakten door Zijn verschrikkelijke aanwezigheid? O nee! Werd de liefde dan geboren op de berg Tabor, waar de Verlosser veranderd werd en Zijn kleed witter werd dan wol, witter dan een voller het kon maken? O nee. Duisternis verdonkerde het zicht van hen die Hem toen aanschouwden. Ze vielen in slaap omdat de heerlijkheid hen overweldigde.

			Laat mij u vertellen waar de liefde werd geboren. Ze werd geboren in de hof van Getsémané, waar Jezus grote druppels bloed zweette. Ze ontkiemde in Pilatus’ voorhof, waar Jezus Zijn rug ontblootte voor het ploegen van de gesel en waar Hij Zijn lichaam het spuug en de slagen liet ontvangen. De liefde bloeide op aan de voet van het kruis onder het gekreun van een stervende God. Liefde werd gevoed door het bloed dat uit Zijn lichaam drupte. Waar anders moet uw liefde vandaan komen dan van de voet van het kruis? Waar anders kunt u deze mooie bloem vinden dan op de heuvel Golgotha? Daar werd uw liefde geboren, toen u deze goddelijke liefde die alle liefdes overtreft, Zichzelf zag overstijgen. Het was toen u de liefde Zichzelf zag binden, stervend door Zijn eigen hand. Hij legde Zijn leven af, ook al had Hij de kracht het te behouden en het weer op te nemen.

			Dus als u graag wilt dat uw zieke liefde weer geneest, breng haar dan naar een van deze bijzondere plaatsen. Laat haar zitten in de schaduw van de olijfbomen, zet haar op het binnenplein en laat haar zien hoe Zijn bloed stroomde. Neem haar mee naar het kruis en vraag haar om opnieuw te kijken naar het geslachte Lam. Zeker, dan zal uw liefde weer groeien van een dwerg tot een reus. Dit zal de vonkjes van uw liefde weer aanwakkeren tot een vlam.

			En dan, als uw liefde zo wordt opgewekt, adviseer ik u om uw liefde maximaal te trainen. Dan zal ze sterker worden. U vraagt: ‘Waar zal ik mij oefenen in liefdevolle meditatie, zodat mijn liefde groeien kan?’ O heilige liefdesduif, strek uw vleugels uit en zweef als een arend. Kom, open uw ogen wijd en kijk vol in het gezicht van de zon. Zweef hoog, hoger, hoogst boven de aarde uit, totdat u zich verliest in de eeuwigheid. Bedenk dat God u liefhad voor de grondlegging van deze wereld. Wordt uw liefde daar niet krachtiger van? Wat een thermiek levert die eeuwige lucht! Wanneer ik daar een ogenblik zweef en mijmer over het wonder van de uitverkiezing. Zijn onmetelijke liefde die al voor de wereld begon, die al het uitverkoren zaad omarmde en veilig borg als schapen in de stal. De tranen rollen je over de wangen als we bedenken dat we zijn opgenomen in het besluit van de almachtige Drie, toen onze namen, die door het bloed gekocht zouden worden, in Gods eeuwige boek geschreven werden.

			Kom ziel, ik bid u, spreid uw vleugels. Laat dit uw liefde voor God niet groeien? Hij dacht aan u voor u bestond, toen de zon en de maan er nog niet waren, toen de zon, de maan en de sterren nog dromen waren in Gods geest, als ongeboren woud in een eikendop. Toen de oceaan nog niet geboren was, lang voor de pasgeboren wereld tussen de mistbanken schommelde, toen al had God uw naam in het hart en de handen van Christus gegraveerd om nooit meer uitgewist te worden. Hoe is het nu met uw liefde voor God? Is dit geen geweldige training voor uw liefde? Want hier wil ik mijn tekst toepassen als de genadeslag in een heerlijk liefdesgevecht, als de slag die elke tegenstand wegvaagt: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad’, want Hij had ons lief voor de tijd begon, toen Hij de enige in de eeuwigheid was.

			En wanneer u zo door de eeuwigheid hebt gezweefd, heb ik nog een vlucht voor u. Zweef door uw ervaringen en denk terug aan de weg waarover de Heere uw God u door de wildernis geleid heeft. Bedenk hoe Hij u elke dag van eten en kleding voorzag, hoe Hij uw slechte manieren heeft verdragen, hoe Hij uw gemopper heeft aangehoord en uw verlangen naar de vleespotten van Egypte, hoe Hij de rots opende om u van water te voorzien en hoe Hij u voedde met manna uit de hemel. Bedenk hoe Zijn genade voor u genoeg was in al uw moeilijkheden, hoe Zijn bloed voor al uw zonden betaalde, hoe Zijn stok en Zijn staf u troostten.

			En wanneer u over het veld vol liefde bent gevlogen, vlieg dan verder en bedenk dat de eed, het verbond, het bloed niet alleen belangrijk zijn voor het verleden. Want dat Hij ons eerst liefhad, betekent niet dat Hij daar nu mee stopt. Hij is de Alpha en Hij zal de Omega zijn. Hij is de Eerste en Hij zal de Laatste zijn. Daarom hoeft u niet bang te zijn, zelfs al gaat u door een dal van de schaduw van de dood, want Hij is met u. Wanneer u zult gaan door de koude stromen van de Jordaan hoeft u niet te vrezen, want de dood kan u niet scheiden van Zijn liefde. En wanneer u aankomt bij de geheimen van de eeuwigheid hoeft u niet te beven, want ‘ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Rom. 8:38-39). 

			Hoe staat het nu met uw ziel? Is uw liefde niet opgefrist? Wekt dit u niet op om Hem lief te hebben? Doet een vlucht over de oneindige vlakten die zinderen van liefde uw hart niet ontvlammen? Noodzaakt het u niet om u in de Heere uw God te verlustigen? Dit is het voedsel voor de liefde. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ En omdat in dat ‘eerst liefhad’ de eed en de belofte ligt dat Hij ons tot het einde liefhebben zal.

			III. Dan komt nu het derde punt: het wandelen in de liefde. ‘Wij hebben Hem lief.’ Kinderen van God, als Christus hier op aarde was, wat zou u dan voor Hem doen? Als u morgen zou horen dat de Mensenzoon uit de hemel is gekomen, zoals vroeger, wat zou u dan voor Hem doen? Als een onfeilbare getuige kon zeggen dat de voeten die de heilige paden van Palestina betraden, echt de wegen van Groot-Brittannië bewandelen, wat zou u dan voor Hem doen? Ik kan me voorstellen dat het een tumult van opgewonden harten zou opleveren, een overdaad aan wapperende handen, een zee van overvloeiende ogen om Hem te zien. ‘Wat ik zou doen’, zegt iemand, ‘wat ik zou doen! Als Hij honger had, gaf ik Hem vlees, al was het mijn laatste stuk. Als Hij dorst had, zou ik Hem te drinken geven, al gloeiden mijn eigen lippen van de dorst. Als Hij naakt was, trok ik mijn kleren uit en zou ik de kou trotseren om Hem te kleden. Wat ik zou doen! Ik zou nauwelijks weten wat ik moest doen. Ik zou naar Hem toe rennen en mezelf aan Zijn geliefde voeten werpen. Ik zou Hem smeken om op mij te staan, als het Hem beliefde, om mij in het stof te vertrappen als Hij daardoor maar een paar centimeter groter zou worden. Als Hij soldaten nodig had, zou ik me gelijk in Zijn leger inschrijven. Had Hij een martelaar nodig, ik zou mijn lichaam geven om verbrand te worden als Hij erbij zou staan om mijn offer te zien en mij in de vlammen te bemoedigen.’ O dochters van Jeruzalem! Zou u niet vooruit rennen om Hem te ontmoeten? Zou u zich niet verheugen met de tamboerijn en in de reidans? Dans uit alle macht, zoals Miriam langs de zee van Egypte, rood van bloed. Wij mannen zouden dansen, net als David voor de ark, we zouden het uitschreeuwen van vreugde omdat Christus was gekomen.

			Wij denken dat wij Hem zo liefhebben dat we dit allemaal zouden doen, maar ik betwijfel het. Weet u dat Christus’ echtgenote en kinderen hier zijn? Als u van Hem houdt, zou u niet als van nature Zijn bruid en nageslacht liefhebben? ‘Maar’, zegt iemand, ‘Christus had op aarde geen bruid.’ O nee? Heeft Hij Zich de gemeente niet ondertrouwd? Is niet de kerk, de moeder aller gelovigen, de vrouw die Hij Zelf gekozen heeft? Heeft Hij Zijn bloed niet gegeven als haar bruidsschat? Heeft Hij niet beloofd dat Hij Zich nooit van haar zal laten scheiden? Hij haat het verlaten. Hij zal het huwelijk voltrekken op de laatste grote dag als Hij zal komen om met Zijn volk de aarde te regeren.

			En heeft Hij hier geen kinderen? De dochters van Jeruzalem en Sions zonen, wie heeft die gebaard? Zijn zij niet het nageslacht van de Vader der eeuwigheid, de Vredevorst, het geboren Kind, de gegeven Zoon? Dat zijn ze zeker. En als wij Christus liefhebben, zoals we denken dat we doen of zoals we beweren te doen, moeten we Zijn kerk en Zijn volk liefhebben. Hebt u Zijn kerk lief? Misschien staat het deel van de kerk waartoe u behoort u wel aan. U houdt van de hand. Dat kan een hand zijn die met schitterende ringen van mooie rituelen is versierd, en u houdt ervan. Misschien behoort u tot een arme, noodlijdende gemeente. U houdt van de voet. Maar u spreekt minachtend over de hand, omdat hij met eer is bekleed. En mogelijk spreekt u die van de hand houdt, geringschattend over de voet. Broeders en zusters, wij zijn gewend om slechts een deel van Christus’ lichaam lief te hebben, en niet het geheel. Maar als wij Hém liefhebben, moeten wij ál Zijn volk liefhebben!

			Ik vrees dat wij als we op onze knieën liggen om te bidden voor de kerk, niet alles menen wat we zeggen. We bidden voor onze kerk, voor ons stukje daarvan. Een baptist4 die Christus liefheeft, houdt zich aan de volwassenendoop, omdat hij gelooft dat die Bijbels is. Maar tegelijk is hij bereid om ieder mens lief te hebben in wiens hart hij de genade van God aan het werk ziet. Die persoon is ook lid van de levende kerk. Hij houdt zijn hart, zijn hand en zijn huis niet gesloten voor hem omdat hij toevallig anders denkt over een bepaalde kwestie. We zouden blij moeten zijn met groei in elke kerkelijke gezindte.

			Wordt de Anglicaanse Kerk wakker uit haar slaap? Springt ze op als een feniks uit haar as? Moge God met haar zijn en haar zegenen! Is er een andere denominatie die de kar trekt en van wie dominees de zwervers Gods huis in proberen te lokken? God zij met haar! Is de methodist in de landwegen en de heggen hard aan het werk voor zijn Meester? God helpe hem! Probeert de calvinist Christus hoog te houden in al Zijn heerlijkheid? God zij met hem! En is er iemand die met weinig kennis veel onwaarheden verkondigt, maar wel vasthoudt aan het ‘uit genade bent u zalig geworden, door het geloof’ (Ef. 2:8), moge God hem zegenen en mag zijn werk vrucht dragen. Als u meer van Christus zou houden, zou u de hele kerk van Christus en al Christus’ volk liefhebben.

			Weet u niet dat Christus nog steeds een mond op aarde heeft, dat Hij nog een hand en een voet op aarde heeft achtergelaten? Als u liefde aan Hem wilt bewijzen, moet u niet denken dat u Hem geen eten kunt geven. U hoeft niet bang te zijn dat u Zijn hand niet vullen kunt of Zijn voeten niet kunt wassen. Dat kunt u vandaag ook nog doen! Hij heeft Zijn arme en geplaagde volk achtergelaten. Hun mond is hongerig naar brood, hun tong uitgedroogd, want zij hebben water nodig. U komt hen tegen of ze komen bij u langs. Ze zijn verschopt en verslagen. Weigert u hun hulp te bieden? Weet u wie u bij uw deur verstootte? ‘Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan’ (Matth. 25:45). Door het verzoek van de ellendige af te wijzen toen u hem helpen kon, hebt u Christus verworpen. Christus was vrijwel gelijk aan de man die u zo kortaf de nodige gaven weigerde. Zo werd uw Verlosser afgewezen bij de deur van degene voor wie Hij Zelf gestorven was. Wilt u Christus te eten geven? Doe uw ogen dan open en overal om u heen zult u Hem zien. U zult de ellendige en arme vinden in onze achterstandswijken, op onze pleinen, in de steegjes, in al onze kerken, verbonden met iedere tak van Christus’ volk.

			Wilt u Christus te eten geven, geef dan hun te eten. Zei u dat u bereid bent om Christus’ voeten te wassen? Nou, dat kan! Heeft Hij geen gevallen kinderen? Zijn er geen broeders die gezondigd hebben en daarom bezoedeld zijn? Als Christus’ voeten vies waren, zou u ze wassen, beweert u. Daarom, als een christen een misstap heeft gemaakt, probeer hem te herstellen, breng hem terug op de weg van de gerechtigheid. Wilt u Christus’ handen vullen met uw vrijgevigheid? Zijn kerk is de schatkist voor de aalmoes die u Hem geeft en de hand van de kerk strekt zich uit om hulp, die ze altijd nodig heeft. Zij heeft een taak te volbrengen. Zij moet sloven, omdat uw hulp ontbreekt. Stort uw gaven in haar schatkist, want alles wat u haar geeft, is een gift aan de Heere Jezus Christus. 

			Laat mij om uw liefde te stimuleren, u ten slotte herinneren aan de twee beproevingen van Christus’ liefde die Hij met glans doorstond, maar die voor ons vaak te zwaar zijn. Het verbaast mij dat Christus ons liefhad toen Hij hoog verheven en heerlijk was. Ik heb verschillende mannen gekend die hun vriend liefhadden toen ze even arm waren, maar toen ze zelf opklommen verachtten ze de man bij wie ze eerst aan tafel zaten. Een schitterende promotie is een beproeving van onze liefde voor degenen die lager op de maatschappelijke ladder staan. Maar, Christus Jezus, de Heere van de hemel en het hoofd van de engelen, zag ons al voor Hij naar de aarde kwam en heeft ons altijd broeders genoemd. En Hij is ons nooit vergeten nadat Hij opgevaren was naar de hemel, de kroon weer op Zijn hoofd zette en weer aan de rechterhand van God plaatsnam. Zijn hoge afkomst deed Hem nooit neerzien op een discipel. We lezen niet dat Hij Zich schaamde voor Zijn gevolg dat bestond uit eenvoudige vissers, toen Hij in triomf Jeruzalem binnenreed. En op dit moment is Zijn liefde nog steeds even groot en noemt Hij ons nog steeds broeders en vrienden, ook al regeert Hij in hoge verhevenheid. Hij erkent nog steeds de verwantschap met de mens.

			En toch, vreemd genoeg hebben wij menige christen gekend die het overgrote deel van zijn liefde voor Christus vergat toen hij carrière maakte. Een vrouw die veel voor Christus deed toen ze arm was en die een grote erfenis kreeg, riep uit: ‘Het lukt me niet meer om te doen wat ik vroeger deed. Toen ik een beurs vol centen had, had ik een hart van goud. Nu heb ik een beurs vol goud en een hart van staal.’ Rijk worden is voor sommigen een zware beproeving. Toen ze weinig bezaten, bezochten zij tevreden de kerk en mengden zij zich onder het gewone volk. Nu zij rijk geworden zijn, ligt er een Turks tapijt in de studeerkamer en de inrichting is te luxe om de minderbedeelde gemeenteleden uit te kunnen nodigen, zoals vroeger. Christus Jezus is geen hip onderwerp om met hun nieuwe vrienden over te kunnen converseren. En natuurlijk moeten ze hier en daar visites afleggen. Ze moeten veel tijd besteden aan hun uiterlijk en aan het onderhouden van hun goede naam en status, zodat ze geen tijd meer hebben om te bidden zoals vroeger. Feestjes zijn belangrijker dan een kerkdienst en Christus’ plaats in hun hart is kleiner dan ooit. Behandelt u uw vriend zo? Bent u zo belangrijk geworden dat u zich voor Christus schaamt? Bent u zo rijk geworden dat u Christus in Zijn armoede veracht? O wee! Arme rijkdom! Nare rijkdom! Doortrapte rijkdom! Het zou beter zijn als hij volledig weggevaagd werd, als het vuur van uw genegenheid weer aan zou wakkeren wanneer u in armoede werd ondergedompeld.

			Nogmaals wil ik benadrukken hoezeer Christus’ liefde werd beproefd toen Hij begon te lijden voor ons! Maar ik twijfel er niet aan dat genoeg mensen, oprechte gelovigen die hun Zaligmaker liefhebben, beven voor de test van het lijden. Denk u eens in, broeder, dat u vandaag in een donkere kelder van de inquisitie werd gegooid. U voelt angsten uit donkere tijden herleven. U wordt meegenomen langs een steile trap en opgejaagd, wie weet waarheen… Uiteindelijk komt u in een ruimte, diep in de ingewanden van de aarde. Om u heen aan de muur hangen de tangen, martelwerktuigen in verschillende soorten en maten. Twee inquisiteurs stellen u de vraag: ‘Herroept u uw ketterse leer en keert u terug in de schoot van de kerk?’ Ik verwacht, mijn broeders en zusters, dat u de tegenwoordigheid van geest en voldoende genade zou hebben om te antwoorden: ‘Ik ben niet bereid om mijn Zaligmaker te verloochenen.’ Maar toen de tangen in uw vlees beten en de hete kolen schroeiden, toen de pijnbank aan uw ledematen rukte, toen alle martelwerktuigen hun helse wraak uitoefenden, ik weet zeker dat u in uw zwakheid uw Meester zou verloochenen en in het uur van verschrikking de Heere Die u vrijkocht, zou verlaten. Tenzij de bovennatuurlijke hand van God u krachtig zou ondersteunen. Jazeker, de liefde van Christus in het hart, overeind gehouden door Zijn genade, is sterk genoeg om ons erdoorheen te dragen. Maar ik ben bang dat wij en velen van ons die hier aanwezig zijn, naar buiten zouden komen als ellendige afvalligen, als wij niet meer liefde bezaten dan op dit moment.

			Maar nu, bedenk hoe Christus het lijden doorstond. Hij werd blootgesteld aan martelingen die veel en veel heviger waren. Er bestaat geen Romeins martelwerktuig dat de vreselijke foltering kan evenaren waarbij bloed als zweet uit iedere porie werd geperst. Christus werd gegeseld en gekruisigd, maar er waren andere, onzichtbare kwellingen, die de kern van Zijn lijden vormden. Als Christus in het uur van Zijn beproeving had gezegd: ‘Ik verstoot Mijn discipelen. Ik wil niet sterven’, had Hij van het kruis kunnen komen, en wie zou het Hem kwalijk kunnen nemen? Hij is ons niets schuldig, want wij konden niets voor Hem doen.

			Maar onze Meester dacht er niet aan om ons te verloochenen, zelfs niet toen het bloedzweet hem bedekte als een gore mantel. NOOIT. ‘Mijn Vader’, zei Hij eens, ‘als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Matth. 26:39). Er was altijd dat ‘als het mogelijk is.’ Als het mogelijk is om zonder dit lijden te redden, laat deze beker voorbijgaan, maar indien niet, laat Uw wil geschieden. Ook in de zaal van Pilatus hoorde u Hem geen enkel woord zeggen waaruit zou kunnen blijken dat Hij spijt had van het dure offer waaraan Hij was begonnen. En toen Zijn handen werden doorboord, Zijn lichaam werd geteisterd door koorts, Zijn tong was opgedroogd als een potscherf en heel Zijn lichaam tot stof uiteenviel in de dood, hoorde u geen kreun of schreeuw waaruit twijfel bleek. Er was alleen de uitroep van Iemand Die vastbesloten was om door te gaan, ook al wist Hij dat Hij moest sterven als Hij dat deed. Zelfs de dood kon deze liefde niet tegenhouden en zij overwon alle gruwelen van het graf.

			En, wat hebben wij hierop te zeggen? Wij, die in een rustige tijd leven, zullen wij onze Meester opgeven als we beproefd en verzocht worden? Jongen in de werkplaats! Het is je lot om uitgejouwd te worden, omdat je een volgeling van de Verlosser bent. Ga je Christus de rug toekeren vanwege een scheldwoord? Meisje, je wordt uitgelachen omdat je het christelijk geloof belijdt. Zal een lach de liefdesband die je hart aan Hem verbindt verbreken, terwijl het gebrul van de hel Zijn liefde voor jou niet weg kon nemen? En u, die lijdt omdat u een Bijbels principe houdt en door de mensen verstoten wordt, verdraagt u niet liever dat uw huis wordt leeggehaald en u droog brood moet eten dan dat u uw Heere onteert? Als u hier weggaat, zult u dan niet met de hulp van Gods Geest beloven en uitroepen dat u voor altijd aan de Heere toebehoort, wat u ook overkomen zal, armoede of rijkdom, dood of pijn. Want dit staat in uw hart geschreven: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’

			Amen.

			Wij hebben Hem lief

			‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ (1 Johannes 4:19)

			Dit is een bijzonder leerstuk, en ik zou er heel goed een leerstellige preek over kunnen houden. De hoofdinhoud daarvan zou de soevereine genade van God zijn. Het is duidelijk dat Gods liefde aan de onze voorafgaat: ‘Hij had ons eerst lief.’ Uit onze tekst wordt ook duidelijk dat Gods liefde de oorzaak is van de onze, want ‘wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Als we dus ver in de tijd teruggaan, of liever voordat de tijd bestond, en we ontdekken dat God ons liefheeft met een eeuwige liefde, begrijpen we dat de reden voor Zijn keuze niet is dat we Hem liefhadden, maar dat het Hem behaagde om ons lief te hebben.

			Hij hád redenen om ons lief te hebben, want we lezen over de raad van Zijn wil. Die redenen zijn Hemzelf bekend. Maar ze betreffen in ieder geval niet iets goeds in ons en ook geen goedheid die Hij in ons voorzag. Wij werden eenvoudig gekozen omdat Hij genadig wil zijn die Hij genadig is. Hij had ons lief omdat Hij ons liefhad. De gave van Zijn geliefde Zoon, die een direct gevolg was van het van Zijn volk, was zo’n groot offer van God, die kon niet worden opgewekt door enige goedheid in de schepping. De grootste godsvrucht zou onmogelijk een gift verdienen die zo groot is als de gave van de Eniggeborene. Onmogelijk kon iets in de mens de menswording en het medelijden van de Verlosser veroorzaken. Onze verlossing komt, net als onze verkiezing, voort uit de spontane liefde van God die uit Hemzelf ontspringt. En onze wedergeboorte, waarin wij gemaakt worden tot deelhebbers aan de goddelijke zegeningen in Jezus Christus, kwam niet uit ons of door ons. Wij zijn niet bekeerd omdat we er al toe neigden. En we zijn niet wedergeboren omdat er al iets goeds in onze natuur was. 

			We moeten onze nieuwe geboorte volledig toeschrijven aan Zijn machtige liefde. Die werkte krachtig in ons en maakte ons van dood levend, keerde ons van het duister naar het licht en bracht ons van de vervreemding van ons verstand en de vijandschap van onze geest op dat heerlijke pad van liefde waarover we nu naar de hemel reizen. Als mensen die vertrouwen op de naam van Christus zijn wij ‘niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren’ (Joh. 1:13). De hoofdinhoud van de tekst is dat Gods liefde nergens door werd veroorzaakt, maar uit Hemzelf ontsprong en dat dat de enige manier was waarop Hij ons ertoe bracht om Hem lief te hebben.

			Onze liefde voor Hem is als een kabbelend beekje dat zijn weg zoekt naar de oceaan, omdat het daarvandaan kwam. Alle rivieren vloeien naar zee, maar het water kwam daar eerst vandaan. De wolken die de machtige oceaan uitademde, losten op in regen en vulden de beekjes met water. Dat is hun eerste oorsprong. En alsof een gevoel van plicht ze leidt, stromen ze er gehoorzaam naar terug. De oceaan van Gods liefde, zo breed dat zelfs de vleugels van de verbeelding er niet overheen kunnen vliegen, laat zijn schatten van genade regenen. Ze druppelen in onze harten, die zijn als de woestijn. Ze doen onze harten overvloeien, en in stromen van dankbaarheid vloeit het levenbrengende vocht terug tot God. Alle goede dingen komen van U, grote God! Uw goedheid bewerkt onze goedheid. Uw oneindige liefde tot ons brengt ons tot het liefhebben van U.

			Maar lieve vrienden, ik geloof niet dat het na zoveel jaar van onderwijs in de leerstellingen van ons heilige geloof nog nodig is om het veelbetreden dogmatische pad te nemen. Ik wil de parallelweg nemen en dezelfde waarheid vanaf een andere kant bezien. Ik wil een meer bevindelijke preek houden, en wellicht is dat zelfs meer in lijn met de context en met de bedoeling van de schrijver dan een leerstellige uiteenzetting.

			De tekst presenteert een feit dat we zelf gewaar zijn geworden. Op die manier zegt de tekst: ‘Een besef van de liefde van God tot ons is de oorzaak van onze liefde tot Hem.’ Als we geloven, weten en voelen dat God ons liefheeft, is het logische gevolg dat we Hem ook gaan liefhebben. En naarmate onze kennis dieper, ons geloof groter en onze overtuiging sterker wordt dat God ons echt liefheeft, worden we met heel ons wezen gedrongen om ons hart wederkerig aan God te geven. Die kant gaat de preek vanmorgen op. God geve Zijn zegen aan ieder van ons, door Zijn Heilige Geest.

			I. We denken eerst aan de onmisbare noodzaak van liefde tot God in het hart.

			Er zijn genadegaven die belangrijk zijn voor gezonde groei, maar die toch niet absoluut noodzakelijk krachtig aanwezig hoeven zijn als iemand geestelijk leven heeft. Maar liefde tot God moet aanwezig zijn in het hart, of anders is er in het geheel geen genade. Als iemand God niet liefheeft, is hij geen vernieuwd mens. Liefde tot God is het merkteken dat altijd op de schapen van Christus wordt gezet, en nooit op andere schapen.

			Als ik deze zeer belangrijke waarheid uiteenzet, moet u heel goed op het verband van de tekst letten. In het zevende vers van dit hoofdstuk wordt gesteld dat liefde tot God een noodzakelijk kenmerk is van de nieuwe geboorte: ‘Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.’ Ik heb daarom het recht niet om te geloven dat ik een wedergeboren mens ben, tenzij mijn hart God werkelijk en oprecht liefheeft. Als ik God niet liefheb, is het zinloos voor mij om te citeren uit een register van een kerkelijke ceremonie5 en te zeggen dat die mij heeft wedergeboren. Dat deed zij zeker niet, het gevolg zou veel duidelijker zijn.

			Als ik wedergeboren ben, zal ik niet volmaakt zijn. Maar één ding kan ik in ieder geval zeggen: ‘Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd’ (Joh. 21:17). Als we geloven dat we het voorrecht hebben ontvangen dat we kinderen van God zijn, krijgen we de natuur van een kind, en met de liefde van een kind roepen we: ‘Abba, Vader.’ Op deze regel bestaat geen uitzondering. Als iemand God niet liefheeft, is hij ook niet uit God geboren. Laat me een vuur zonder hitte zien en toon me een wedergeboorte die geen liefde tot God voortbrengt. Zoals de zon wel licht móét geven, zo is het het wezen van een door Gods genade vernieuwde ziel om oprechte genegenheid voor God te tonen. U moet wedergeboren worden. Maar u bent niet wedergeboren, tenzij u God liefhebt. Wat is liefde tot God dus onmisbaar!

			In vers 8 wordt ons verteld dat liefde tot God het kenmerk is dat wij God kennen. Echte kennis is wezenlijk voor verlossing. Gods redding gebeurt niet in het duister. Hij is ‘ons licht en ons heil’ (Psalm 27:1). Wij worden vernieuwd tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die ons geschapen heeft (Kol. 3:10). Hier staat: ‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.’ Wat u ook geleerd heeft vanaf de preekstoel, hoe u ook heeft gestudeerd in de Schrift, alles wat u aan kennis heeft verzameld, wat u bijeengegaard heeft in bibliotheken, het is allemaal volstrekt geen kennis van God, tenzij u God liefheeft. Want in de ware religie zijn liefde tot God en kennis van God hetzelfde.

			Zonder liefde bent u nog in uw onwetendheid, een onwetendheid van de ongelukkigste en meest verderfelijke soort. Elk talent is vergankelijk als de liefde het niet als zout conserveert. Wat talen betreft, zij zullen ophouden, en wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden (1 Kor. 13:8). Deze liefde moet u hebben, en anders bent u eeuwig een dwaas. Alle kinderen van het ware Sion zijn door de Heere onderwezen. U bent niet door God onderwezen, tenzij u God liefhebt. Zie dus dat u verstoken bent van alle ware kennis van God en van de hele verlossing als u verstoken bent van de liefde tot God.

			Verder leert dit hoofdstuk ons dat liefde tot God de wortel is van liefde tot anderen. Vers 11 en 12: ‘Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.’ Wie andere christenen niet liefheeft, is geen christen. Een kerklid dat niet met hart en ziel tot de kerk behoort, is slechts een indringer in de familie. Omdat liefde tot onze broeders voortkomt uit liefde tot onze gezamenlijke Vader, is het duidelijk dat we liefde tot die Vader moeten hebben. Anders zullen we tekortschieten in een van de onmisbare kenmerken van de kinderen van God. ‘Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben’ (1 Joh. 3:14). Maar we kunnen de broeders niet werkelijk liefhebben als wij niet ook de Vader liefhebben. Als we dus liefde tot God missen, missen we liefde tot de kerk en een noodzakelijk kenmerk van genade.

			Als we weer terugkeren naar de context, vindt u in het achttiende vers dat liefde tot God een belangrijk middel is waardoor wij de heilige vrede ervaren en die vrede is een noodzakelijk kenmerk van een christen. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1). Maar als er geen liefde is, is zulke vrede er niet. De vrees houdt immers straf in, hij drukt de ziel terneer. Daarom is liefde de onmisbare metgezel van geloof, en als zij samenkomen, is vrede het gevolg.

			Als er een vurige liefde tot God is, ontstaat er een heilige vertrouwelijkheid met God, waaruit vrede, vreugde en rust voortvloeien. Liefde moet met geloof samenwerken en de vrees uitdrijven, zodat de ziel vrijmoedigheid heeft voor God. O christen, u kunt de goddelijke natuur niet door wedergeboorte in u hebben en die nieuwe natuur kan zich niet openbaren in liefde tot de broeders, zij kan niet bloeien met de prachtige bloemen van vrede en blijdschap, tenzij uw liefde tot God uitgaat. Laat Hij dus uw hoogste vreugde zijn. Verheug uzelf zo in de Heere. O, heb de Heere lief, u die Zijn heiligen bent!

			Als we weer teruggaan naar de brief van Johannes en het derde vers van het volgende hoofdstuk (5) lezen, zien we dat liefde de oorsprong is van ware gehoorzaamheid. ‘Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen.’ Iemand die Gods geboden niet gehoorzaamt, is overduidelijk geen echte gelovige. Want ook al redden goede werken ons niet, toch zullen gelovigen zeker goede werken voortbrengen als zij gered zijn. Ook al is de vrucht de wortel van de boom niet, een boom die goed geworteld is, zal vrucht voortbrengen op zijn tijd (Psalm 1:3). Dus ook al maakt gehoorzaamheid aan de geboden mij geen kind van God, toch zal ik als kind van God gehoorzaam zijn aan mijn hemelse Vader. Maar dat kan ik niet zijn, tenzij ik God liefheb.

			Een gehoorzaamheid die slechts uiterlijk is, een nette, formele erkenning van de wetten van God, is in Gods ogen geen gehoorzaamheid. Hij heeft een afschuw van offers als het hart er niet in meekomt. Ik moet gehoorzamen omdat ik liefheb, en anders heb ik niet in geest en waarheid gehoorzaamd. Om de onmisbare vruchten van reddend geloof voort te brengen, moet er dus liefde tot God zijn. Want zonder liefde is ons geloof niet echt en in wezen onmogelijk.

			Ik hoop dat het niet nodig is om dit nog verder uit te werken. Liefde tot God is even natuurlijk voor een vernieuwd hart als dat een baby van zijn moeder houdt. Wie moet een kind overtuigen dat het moet liefhebben? Even zeker als u het leven en de natuur van God in u heeft, zult u de Heere zoeken. Evenals een vonk, die de natuur van vuur in zich draagt, omhoog stijgt om de zon te zoeken, zal uw nieuwgeboren geest zijn God zoeken van wie hij het leven ontving. Onderzoek uzelf dus of u God liefheeft of niet. Leg uw hand op uw hart en geef Hem antwoord, alsof u voor Hem stond, Wiens ogen zijn als een vuurvlam (Openb. 1:14). Maak Hem op dit moment uw biechtvader en beantwoord deze ene vraag: ‘Houdt u van Mij?’ Ik geloof dat velen van u kunnen zeggen:

			‘Ja, wij houden van U, we geven U eer; O, geef ons genade, dat wij U liefhebben, meer en meer.’

			II. Laten wij nu leren wat de bron en oorzaak is van ware liefde tot God. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Overal waar werkelijke liefde tot God bestaat, is dat ontstaan door het geloof dat God ons liefheeft. Niemand heeft God lief, totdat hij weet dat God hem liefheeft. En elke gelovige heeft God lief, allereerst en voornamelijk omdat God hem liefheeft. Hij heeft gezien hoe onwaardig hij de goddelijke gunst is, maar hij geloofde Gods liefde in de gave van Zijn geliefde Zoon. Hij heeft de verzoening aanvaard die Christus als bewijs van Gods liefde heeft teweeggebracht. En verzadigd van goddelijke genegenheid wordt het een noodzaak voor hem om zijn God lief te hebben.

			Zie dus dat liefde tot God niet in het hart ontspringt door een belangeloze bewondering van de natuur van God. Nadat we God zijn gaan liefhebben omdat Hij ons eerst liefhad, kunnen we echter zo groeien in genade dat we God liefhebben om Wie Hij is. Ik geloof dat het mogelijk is dat ons hart in zo’n toestand komt dat onze liefde zich richt op Gods lieflijkheid in Zijn eigen wezen. We kunnen komen tot het liefhebben van Hem omdat Hij zo wijs is, zo machtig, zo goed, zo geduldig, zo alles wat liefhebbenswaardig is. Dit kan de rijpe vrucht zijn van volwassenheid in het geestelijk leven. Maar het is nooit de eerste bron van de genade van liefde in het hart van een mens.

			Ook de apostel Johannes, de man die achter het voorhangsel gekeken had en de uitnemende heerlijkheid had gezien, meer dan enig mens, de man die zijn hoofd op de borst van de Heere had gelegd en de heiligheid van de Heere had gezien, de man die de onnavolgbare schoonheid had opgemerkt van het karakter van de vleesgeworden God, ook Johannes zeg niet: ‘We hebben Hem lief, omdat we Hem bewonderen.’ Hij zegt: ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Broeders, als dat soort belangeloze liefde die ik u heb beschreven van een zondaar werd verlangd, zou ik niet weten hoe hij die zou kunnen opbrengen.

			Twee heren van stand, gelijk in rang in de samenleving, de een is volstrekt niets aan de ander verplicht, kunnen gemakkelijk een belangeloze bewondering en genegenheid koesteren voor elkaars karakter. Ze zijn gelijk. Maar ik, arme zondaar, van nature in de modder gezonken, vol van alle kwaad, veroordeeld, de dood schuldig, zodat mijn enige loon is om in de hel geworpen te worden, ik ben zo verplicht aan mijn Zaligmaker en mijn God, dat het betekenisloos zou zijn om te praten over belangeloze liefde voor Hem. Aan Hem dank ik mijn leven, mijn alles. Overigens, tenzij ik een glimp van Zijn genade en goedheid voor de schuldige opvang, is Zijn heilige en rechtvaardige karakter voor mij niet iets dat ik liefheb. Ik vrees de zuiverheid, die mijn bezoedeling veroordeelt. Ik sidder bij de gerechtigheid, die mij zal verteren om mijn zonde. O zoeker, bezwaar uw hart toch niet met prachtige vondsten als belangeloze liefde, maar wees tevreden met de geliefde discipel om Christus lief te hebben, omdat Hij u eerst liefhad.

			Nogmaals, onze liefde tot God komt niet voort uit de kracht van een wilsbesluit. Ik betwijfel zeer of ook maar iets in de wereld, goed of kwaad, daaruit voortkomt. Er zijn mensen die de wil als een soort godheid omhooggestoken hebben, de wil doet in hun ogen wat hij wil met aarde en hemel. Maar in werkelijkheid is de wil geen heer, maar knecht. Voor de zondaar is de wil een slaaf. En voor de heilige is de wil heel gelukkig aan God verbonden, ook al is hij vrijgemaakt. Mensen willen niet iets puur omdat zij het willen, maar omdat hun genegenheid, hun passie of hun oordeel hun wil daartoe aanspoort. Niemand kan opstaan en in waarheid zeggen: ‘Ik wil God liefhebben, en de satan niet, zonder dat ik daarvoor ben beïnvloed of geholpen.’ Zulke trotse en aanmatigende taal ontmaskert hem als een leugenaar. Het is duidelijk dat hij zichzelf aanbidt. Iemand kan God alleen liefhebben als hij redenen heeft ontdekt om dat te doen. En de eerste reden om God lief te hebben, die het verstand beïnvloedt en het hart in beweging brengt, is de reden die in de tekst wordt genoemd: ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’

			Nu we de tekst vanuit de negatieve hoek bekeken hebben, zullen we dat ook meer positief doen.

			Het is zeker, lieve broeders, dat geloof in het hart altijd aan de liefde voorafgaat. We geloven eerst de liefde van God voor ons, voor we wederkerig God liefhebben. En o, wat is dit een bemoedigende waarheid! Ik, een zondaar, geloof niet dat God mij liefheeft omdat ik liefde tot Hem voel, maar ik geloof eerst dat Hij mij liefheeft, zondaar als ik ben. En dan, nadat ik dat genadige feit heb geloofd, ga ik mijn Weldoener ook liefhebben.

			Misschien zeggen een paar zoekers tot zichzelf: ‘Als we God maar konden liefhebben, dan konden we op genade hopen.’ Maar dat is niet de eerste stap. Uw eerste stap is om te geloven dat God u liefheeft. En als die waarheid door de Geest vaststaat in uw ziel, zal er spontaan een vurige liefde tot God in uw ziel ontstaan, net zoals bloemen graag hun geur verspreiden onder de invloed van dauw en zon. Iedereen die ooit is gered, is niet als liefhebber van God tot Hem gegaan, maar als zondaar en moest Gods liefde tot hem als zondaar geloven.

			We willen allemaal geld meenemen in onze zakken als we hongerig naar dit Egypte trekken om het brood des levens te kopen. Maar dat hoeft niet. Het brood uit de hemel wordt ons gratis verstrekt en we moeten het voor niets aannemen, zonder geld en zonder prijs (Jes. 55:1). Zegt u: ‘Ik voel geen enkele goede emotie in mijn hart. Het lijkt of er geen enkele goede gedachte in mij is. Ik vrees dat ik in het geheel geen liefde tot God heb.’ Blijf niet ongelovig wachten tot u deze liefde voelt. Als u daarop wacht, zult u nooit geloven. Het is waar, u moet God liefhebben. Maar u zult dat nooit doen totdat u Hem gelooft, tot u in het bijzonder Zijn liefde gelooft, zoals die is geopenbaard in Zijn eniggeboren Zoon.

			Als u tot God in Christus komt, geloof dan deze eenvoudige boodschap: ‘God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende’ (2 Kor. 5:19). Dan zult u merken dat uw hart naar God uitgaat. Wie in Jezus Christus gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Joh. 3:16). Gelooft u dat? Kunt u nu geloven in Jezus, kunt u Hem vertrouwen? Dan geldt: Christus stierf voor u. Christus, de Zoon van God, leed om uw schuld in uw plaats. God gaf Zijn enige Zoon om voor u te sterven. ‘O’, zegt iemand, ‘als ik dat zou geloven, wat zou ik God dan liefhebben!’ Ja, inderdaad, dat zou u doen. Het is de enige overweging die u daartoe kan brengen. U, een zondaar, moet Christus als uw Zaligmaker nemen, en dan zal de liefde tot God spontaan opbloeien in uw ziel, zoals het gras na de regen.

			Geloofde liefde is de moeder van wederkerige liefde. Een planeet weerkaatst het licht dat hij eerst van de zon ontving. De heliotroop in de tuin keert zijn bloemen naar de hemelbol, maar eerst moeten de zonnestralen hem verwarmen en het hof maken. U zult zich naar God keren, vreugde scheppen in God, u in God verblijden; maar dat zal alleen zo zijn omdat u eerst gelooft en weet en vertrouwt dat God u liefheeft. ‘O’, zegt iemand, ‘het kan niet zo zijn dat God een hatelijke zondaar liefheeft, dat de Zuivere van de onzuivere houdt, dat de Koning van het heelal Zijn vijand liefheeft.’ Hoor wat God zegt: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten’ (Jes. 55:8, 9).

			U denkt dat God mensen liefheeft omdat zij godvrezend zijn, maar luister hiernaar: ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8). ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars’ (Matth. 9:13). ‘Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven’ (Rom. 5:6). Denk hieraan: ‘Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen’ (Ef. 2:5). Gods hart is vol liefde voor hen die niets in zichzelf hebben wat liefde waard is. Hij heeft u lief, arme ziel die voelt dat u Zijn liefde volstrekt niet waard bent. Hij houdt van u, die treurt over een stenen hart dat maar niet warm wil worden en smelten van liefde tot Hem. Dit zegt de Heere: ‘Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost’ (Jes. 44:22).

			O, dat Gods genadige stem deze morgen een paar van Zijn arme dwalers mocht roepen, zodat zij kwamen en Zijn liefde tot hen geloofden en zichzelf aan Zijn voeten wierpen om voor altijd Zijn knecht te zijn.

			Broeders, houd u ervan verzekerd dat we tot liefde tot God bewogen worden naar de mate waarin we volledig overtuigd zijn van Gods liefde voor ons. Laat de duivel u niet verleiden om te geloven dat God u niet liefheeft omdat uw liefde zwak is. Want als hij op de een of andere manier uw geloof in Gods liefde tot u kan verzwakken, blokkeert hij de loop van de stromen die de heilige genade van liefde tot God voeden. Als ik erover klaag dat ik God niet liefheb zoals ik behoor te doen, is dat een heilig berouw. Maar als ik daaruit concludeer dat Gods liefde tot mij minder is, ontken ik dat het licht is omdat mijn oog verduisterd is, en beroof ik mijzelf van de kracht om toe te nemen in liefde.

			Laat ik liever meer en meer nadenken over de grootheid van Gods liefde voor mij, aangezien ik meer en meer zie dat ik Zijn liefde onwaardig ben. Als ik mij meer als zondaar ervaar, laat mij dan beter zien hoe groot de liefde is die een zondaar als mij omhelst. En als ik zo een dieper bewustzijn heb van de goddelijke genade, zal ik mij meer gedrongen voelen tot dankbaarheid en genoodzaakt tot liefde. O, mocht een grote golf van liefde ons recht in de oceaan van liefde voeren.

			Lieve broeders, zie dagelijks Gods liefdedaden voor u in Zijn gave van voedsel en kleding en in de voorzieningen voor dit leven die God u geeft. Zie ze bijzonder in de weldaden van Zijn verbond, de vrede die Hij overvloedig in uw hart uitstort, de gemeenschap met Hemzelf en Zijn gezegende Zoon waartoe Hij u verwaardigt, en de antwoorden op gebed die Hij u geeft. Let goed op deze dingen. Als u ze zorgvuldig bekijkt en op hun waarde schat, vermeerdert u de brandstof die de vlam van het offer van de liefde voedt.

			Naar de mate waarin u in elke goede gave een nieuw teken van de liefde van uw Vader ziet, naar die mate zult u voortuitgang boeken in de zoete school van de liefde. O, het is hemels voedsel om Gods liefde te proeven in elk kruimeltje brood dat we eten. Het is een gezegend leven als we weten dat we een atmosfeer inademen die gezuiverd is en geurt van goddelijke liefde, dat liefde ons bewaakt terwijl we slapen, dat liefde als een zijden bedgordijn om ons bed hangt, dat liefde de oogleden elke morgen opent om naar ons te glimlachen als we ontwaken. Ja, zelfs als we ziek zijn, is het liefde die ons kastijdt. Als we gebrek lijden, is het liefde die een last van ons afneemt. Liefde geeft en liefde neemt. Liefde moedigt aan en liefde slaat. We zijn omringd door liefde, boven, beneden, rondom, vanbinnen, vanbuiten. Als we dit maar zouden zien, zouden we als vuurvlammen worden, gloeiend van ijver voor God. Kennis en opmerken zijn de uitstekende verzorgsters van onze kinderlijke liefde.

			En, ach, de ziel groeit hard in liefde tot God als hij rust aan de boezem van goddelijke goedheid. U die door twijfel en vrees heen en weer gedreven wordt of u bent aangenomen of zult volharden tot het einde, u kunt nauwelijks vermoeden welke hartstocht het hart in vlam zet van de heiligen die geleerd hebben zichzelf geheel op Jezus te werpen en die niet aan Zijn onveranderlijke liefde twijfelen. Of ik zink of zwem, ik heb geen andere hoop dan Christus, mijn leven, mijn alles.

			Ik weet dat Hij veilig bewaart,
Beschermt door Zijn macht,
wat ik in Zijn handen heb gegeven,
tot het beslissende uur.

			En naar de mate waarin ik zo Bijbels vertrouw en rust in mijn Heere, zal mijn liefde tot Hem mijn hart geheel in beslag nemen en zal ik mijn leven toewijden aan de eer van de Verlosser.

			Geliefden, ik wil heel duidelijk maken dat we over de weg van het geloof moeten lopen om liefde tot God te voelen. Echt, het is geen moeilijke of gevaarlijke weg, maar een weg die door oneindige wijsheid is klaargemaakt. Het is een weg die bij zondaren past, en natuurlijk moeten ook heiligen die weg gaan. Als u God wilt liefhebben, kijk dan niet in uzelf of deze of die genade is zoals die behoort te zijn, maar kijk naar uw God en zie Zijn eeuwige liefde, Zijn grenzeloze liefde, Zijn kostbare liefde, die Christus voor u overgaf. Dan zal uw liefde nieuw leven en nieuwe kracht indrinken.

			Denk eraan dat waar liefde tot God in de ziel is, dat een teken is dat God die ziel liefheeft. Ik herinner me een ontmoeting met een christelijke vrouw die zei dat zij wist dat zij God liefhad, maar bang was dat God haar niet liefhad. Dat is zo’n onzinnige vrees dat die bij niemand zou moeten opkomen. U zou God echt niet liefhebben als Hij Zijn liefde niet overvloedig in uw hart had uitgestort.

			Maar aan de andere kant kunnen wij niet concluderen dat God ons niet liefheeft als wij Hem niet liefhebben. Anders zou de zondaar bang moeten zijn om tot God te komen. O, liefdeloze zondaar, met een kil en levenloos hart, de stem van God roept ook u tot Christus. Zelfs tot hen die dood zijn in zonde, zegt Zijn stem: ‘Leef.’ Terwijl u ligt te trappelen in uw bloed, op het open veld weggeworpen uit afschuw van uw leven, komt de genadige Heere langs en zegt: ‘Leef’ (Ez. 16:4-6). Soeverein en machtig komt Hij, gekleed in kleren van liefde, en Hij raakt u aan, u die het niet waard bent om geliefd te worden, u de liefdeloze, verdorven, ontaarde zondaar, die in vijandschap met God leeft. Hij raakt u aan in uw vervreemding en Hij tilt u eruit op en zorgt dat u Hem gaat liefhebben. Hij doet dat niet omwille van uzelf, maar omwille van Zijn Naam en Zijn genade. U had Hem volstrekt niet lief, maar alle liefde kwam alleen van Hem. En daarom begon Hij u te zegenen en zal Hij u altijd blijven zegenen als u in Jezus gelooft. Uit de boezem van de Eeuwige ontspringt alle liefde.

			III. Dit brengt ons er in de derde plaats toe om een moment na te denken over de herleving van onze liefde.

			Het is helaas mogelijk dat hier mensen zijn die God ooit ernstig liefhadden, maar nu afvallig zijn en onverschillig zijn geworden. Gods liefde tot ons verandert nooit, maar de onze vloeit te vaak weg als het laagtij. Misschien zijn sommigen van u zo koud geworden dat het moeilijk is om zeker te weten dat u God ooit liefhad. Misschien bent u laks geworden, zo zelfs dat u censurabel bent. U bent teruggevallen en in een gevaarlijke toestand. Toch, als er inderdaad geestelijk leven in u is, zult u terug willen keren. U hebt gedwaald als een verloren schaap, maar uw gebed is: ‘Zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten’ (Psalm 119:176).

			Merk goed op dat de oorzaak van uw liefde dezelfde is als die uw liefde moet herstellen. Eerst ging u als zondaar tot Christus en uw eerste daad was om de liefde van God voor u te geloven toen er niets in u was dat die liefde opriep. Ga die weg opnieuw. Stop niet om liefde te scheppen uit de droge bron in uzelf, mijn lieve broeder! Denk niet dat het mogelijk is dat liefde komt op uw bevel. Als iemand al zijn goederen zou geven voor liefde, zou dat volstrekt tevergeefs zijn. Denk aan de onveranderlijke genade van de Heere, en u zult het voorjaar van de liefde in uw ziel voelen terugkeren.

			De Heere heeft nog steeds genade voor zondaren, Hij wacht nog steeds om genadig te zijn. Hij is even gewillig om u te ontvangen nu u zich als de verloren zoon gedroeg, als Hij zou zijn als Hij u thuisgehouden had bij de boezem van Zijn liefde. Veel overwegingen kunnen u, afvallige, helpen om Gods liefde meer te geloven dan ooit. Denk eraan hoe groot de liefde moet zijn die u nog steeds nodigt om terug te keren. Hij nodigt u, die tegen licht en beter weten in zo erg gezondigd hebt. U die nadat u zoveel heeft ervaren, uw belijdenis hebt verloochend. Hij had u rechtvaardig kunnen omhakken, want u heeft lang genoeg de aarde nutteloos beslagen (Luk. 13:7).

			Toen Israël God verliet, was het een duidelijk bewijs van Jehova’s liefde toen Hij genadig zei: ‘Als een man zijn vrouw wegstuurt of zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt, zal hij nog naar haar terugkeren?’ Iedereen antwoordt natuurlijk meteen met: ‘Nee!’ Wie zou een vrouw liefhebben die zichzelf zo bezoedeld heeft? Maar zo zegt de Heere: ‘U heeft met veel hoerenlopers gehoereerd, maar keer toch terug tot Mij’ (Jer. 3:1, Eng. vert.). Wat is deze liefde onvergelijkbaar groot. Hoor nog meer van zulke genadige woorden uit het derde hoofdstuk van de profetie van Jeremia. ‘Ga deze woorden prediken tegen het noorden, en zeg: Keer terug, afvallig Israël, spreekt de HEERE, Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE, Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig’ (Jer. 3:12). ‘Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen’ (Jer. 3:14).

			Kunt u deze woorden zonder emotie aanhoren? Afvallige! Ik bid u, vlieg op de vleugels van Gods liefde naar Hem terug. Maar ik hoor u vragen: ‘Zal Hij mij ontvangen? Zal ik nog ooit aan Vaders boezem worden gedrukt, ooit nog een kind worden genoemd?’ Dat zal gebeuren. Verklaart Hij niet uw God te zijn? Hij verandert niet en daarom bent u niet verteerd (Mal. 3:6). De vlammen van liefde worden weer ontstoken in de boezem van de afvallige als hij beseft dat dit allemaal waar is. Hij roept: ‘Zie, hier zijn wij. Wij komen tot U, want U bent de HEERE, onze God’ (Jer. 3:22). 

			Ik bid u dus als u zich bewust bent van grote nalatigheid en een dwalend hart: vraag niet aan Mozes om u naar Christus terug te brengen. Hij weet slechts de weg naar de vlammen van de Sinaï, niet naar het verzoenende bloed op Golgotha. Ga onmiddellijk tot Christus Zelf. Als u naar de wet gaat, uzelf begint te veroordelen en het gevoel krijgt dat u een soort geestelijke gevangenisstraf moet ondergaan, dat u door een soort mentaal vagevuur heen moet voordat u uw geloof in de Zaligmaker mag vernieuwen, hebt u het mis.

			Kom gewoon zoals u bent, zo slecht als u bent, zo hard, koud en dood als u zichzelf voelt. Kom zelfs zo en geloof in de grenzeloze liefde van God in Christus Jezus. Dan zal diep berouw volgen. Dan zal er gebrokenheid van hart zijn. Dan komt er een heilige ijver, een heilige haat van de zonde, een zuivering van de ziel van alle schuim. Ja, dan zullen alle goede dingen komen en de ziel genezen en u leiden in de paden van het recht. Zoek dit niet vóórdat u komt. U zou naar gevolgen zoeken voor de oorzaak er is. De grote oorzaak van liefde in de genezen afvallige is nog steeds de liefde van God tot hem. En hij hangt aan God met een geloof dat Hem niet durft loslaten.

			‘Maar’, zegt iemand, ‘ik denk dat het erg gevaarlijk is om afvalligen te vertellen dat zij Gods liefde moeten geloven. Het zou enorm aanmatigend zijn als zij zo zouden geloven.’ Het is nooit aanmatigend om de waarheid te geloven. Of het nu gaat om iets fijns of iets naars, daar zit het niet in of iemand aanmatigend is. Iemand matigt zich alleen iets aan als hij iets gelooft dat onwaar is. Ik zeg nog eens: het is nooit aanmatigend om de waarheid te geloven. En dit is de waarheid, dat de Heere Zijn verloren zonen en dwalende schapen nog steeds liefheeft. En Hij zal middelen vinden om Zijn verbannenen terug te brengen, zodat zij niet vergaan. ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1).

			Herinner u dat de bewegende kracht die de afvallige terugtrekt het koord van de liefde is, een menselijk touw (Hos. 11:4), dat hem laat voelen dat hij naar God terug moet met geween en smeekbeden (Jer. 31:9), omdat God hem nog steeds liefheeft. Wie onder u heeft een zoon die hem ongehoorzaam is geweest en vertrokken is, die leeft in dronkenschap en allerlei genot en plezier? Misschien hebt u hem kwaad verteld, op een manier die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, dat u zijn naam uit het familieregister heeft gehaald en dat u hem niet langer als uw kind beschouwt. Denkt u dan dat uw strengheid hem zal aanmoedigen om met liefde tot u terug te keren? Verre van dat.

			Maar stelt u zich voor dat u in plaats daarvan hem nog steeds verzekert van uw liefde, van een plaats voor hem aan tafel, van een bed in uw huis, ja, nog beter, van een warme plek in uw hart voor hem. Stelt u zich voor dat hij uw tranen ziet en uw gebeden voor hem hoort. Zal dat hem niet trekken? Ja, inderdaad, als hij een zoon is. Zo is het ook tussen uw God en u, afvallige. Hoor de Heere als Hij in Zijn eigen hart over uw zaak raad houdt: ‘Mijn volk volhardt in afkeer van Mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men Hem niet. Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt. Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens’ (Hos. 11:7-9).

			Als iets u zal doen terugkeren, is het dit. ‘Ach!’ zegt de dwalende zoon, ‘mijn lieve vader heeft me nog steeds lief. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal zo’n teder hart niet kwellen. Ik zal zijn liefhebbende zoon weer zijn.’ Tegen u die ooit Zijn Naam beleed, maar nu weggetrokken bent, zegt God niet: ‘Je bent mijn kind niet meer. Ik zet je het huis uit’, maar Hij zegt: ‘Ik houd nog steeds van je. Omwille van Mijn Naam weerhoud Ik Me van wraak. Ik werp je niet uit.’ Kom tot je gekwetste Vader en je zult merken dat Hij geen spijt heeft van Zijn liefde, maar je zal omhelzen.

			IV. De tijd is voorbij, maar tijd of geen tijd, ik moet het nog even hebben over het vierde punt: de vervolmaking van onze liefde tot God.

			Geliefden, slechts enkelen van ons kennen de diepten van de liefde van God. Onze liefde is oppervlakkig, ach, hoe oppervlakkig! Liefde tot God is als een grote berg. De meerderheid van de reizigers kijkt er van veraf naar of steekt de vallei aan de voet van de berg over. Sommigen klimmen over een geplaveide weg tot het eerste rustpunt, waarvandaan ze iets zien van zijn grote pracht. Hier en daar bereikt een avonturier de laagste top en bewondert gletsjer en alp van dichterbij. Maar slechts een enkeling haalt de top en betreedt de maagdelijke sneeuw.

			Zo gaat het ook in de kerk van God. Elke christen woont in de schaduw van goddelijke liefde. Een aantal van hen verheugt zich en heeft wederkerig lief in een bepaalde mate. Maar het zijn slechts enkelen, en in deze tijd slechts heel enkelen, die de liefde van de engelen bereiken. Zij stijgen naar de top van de berg van de Heere en verblijven waar de arenden niet meer kunnen komen. Ze lopen over het pad dat de leeuwenwelp nooit ging naar de hoge plaatsen van toewijding en brandende, zichzelf vernietigende liefde.

			Nu, let op, het kan moeilijk zijn om zo hoog te klimmen. Maar er is een veilig pad. Er is slechts één pad dat mensen moeten volgen die deze heilige verhevenheid willen bereiken. Het is niet het spoor van eigen werken, niet de weg van eigen daden, maar dit: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Johannes en de apostelen beleden dat dit de bron van hun liefde was. Er is geen andere bron voor de hoogste liefde die ooit in een menselijke boezem heeft gegloeid: God had de mens eerst lief. Begrijpt u dit niet? De wetenschap dat God mij liefheeft, drijft de veroordelende vrees voor Gods oordeel uit. En als die vrees uitgebannen is, is er ruimte voor overvloedige liefde tot God. Als vrees de deur uitgaat, komt liefde binnen door een andere deur.

			Dus hoe meer geloof in God, hoe meer plaats er is voor zielsvervullende liefde. Nogmaals, een sterk geloof in Gods liefde brengt grote blijdschap. Ons hart is blij, onze ziel verzadigd met uitgelezen gerechten vol merg (Jes. 25:6) als we weten dat Gods hele hart zo krachtig voor ons klopt alsof we de enige schepselen waren die Hij ooit gemaakt heeft en Zijn hele hart geheel in ons opging. Deze diepe blijdschap bewerkt de vurige liefde waarover ik het net had.

			Als de gloeiende liefde van sommige heiligen de vorm aanneemt van aanbidding van God, komt dat voort uit hun vertrouwelijkheid met God. Zij zouden nooit zo vertrouwelijk zijn als zij niet hadden geweten dat God hun Vriend was. Iemand kan niet tot God als Vriend spreken als hij niet weet dat God hem liefheeft. Hoe beter en zekerder zijn kennis is, hoe intiemer zijn omgang.

			Lieve broeders, als u weet dat God u liefheeft, zult u zich dankbaar voelen. Elke twijfel zal uw dankbaarheid doen slinken, maar elk korreltje geloof zal haar doen groeien. En als wij dan toenemen in genade, zal liefde tot God het verlangen naar Hem opwekken. Wij willen graag bij degenen zijn die we liefhebben. We tellen de uren die ons nog scheiden. Geen plek is zo gelukkig als die waar we van hun gezelschap genieten. Daarom bewerkt liefde tot God een verlangen om bij Hem te zijn, een verlangen om op Hem te lijken, een verlangen om eeuwig bij Hem in de hemel te zijn. Dat maakt ons los van wereldgelijkvormigheid. Het weerhoudt ons van afgoderij en daarom heeft het een gezegend heiligend effect op ons.

			Het bewerkt een hoogstaand karakter in ons, zeldzaam in deze tijd, maar waar het gevonden wordt, is het krachtig en goed voor de kerk en bevordert het de eer van God. O, dat we veel mensen in de kerk hadden die dit hoogste platform van godsvrucht hebben bereikt! Gave God een groep mensen, vol van geloof en van de Heilige Geest (Hand. 6:5), sterk in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Ef. 6:10). Wie graag hoog wil klimmen op de berg van genade, moet in gedachten houden dat hij voor elke stap de ladder moet gebruiken die Jakob zag. De liefde van God tot ons is de enige weg om God te leren liefhebben.

			Nu de test. Ik heb nog een minuut nodig. U hoeft niet zozeer naar mij te luisteren, maar luister naar uw eigen hart en naar Gods Woord, als u een gelovige bent. Waar hebben we het over gehad? Over Gods liefde voor ons. Denk een minuut na over: ‘God houdt van mij. Hij verdraagt mij niet alleen, Hij denkt niet alleen aan mij, Hij voedt mij niet alleen, maar Hij houdt van mij. O, wat een heerlijk besef dat onze lieve vrouw van ons houdt, of onze lieve man. En het is geweldig om liefde te ontvangen van een schattig kind of van een tedere moeder. Maar om te bedenken dat God mij liefheeft, dat is oneindig beter! Wie heeft u lief? God, de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige, Alles in allen. Heeft Hij mij lief? Zelfs Hij? Als alle mensen en alle engelen en alle levende schepselen die voor de troon zijn mij liefhebben, is dat niets in vergelijking hiermee: de Oneindige houdt van mij! En van wie houdt Hij? Van mij. De tekst zegt: ‘ons.’ Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Maar dit is persoonlijk. Hij houdt van mij, een onbelangrijke niemand, vol van zonde, die de hel verdient, die Hem zo weinig wederkerig liefheeft. God heeft mij lief.’

			Geliefde gelovige, smelt u niet? Staat uw ziel niet in brand? Het moet zo zijn als u het echt gelooft. Het moet. En hoe had Hij mij lief? Hij had mij zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor mij gaf om aan het hout genageld te worden, te bloeden en te sterven. En wat komt daaruit voort? Hij had mij lief en vergaf mij. Ik ben op de weg naar de hemel en binnen een paar maanden, misschien dagen, zal ik Zijn gezicht zien en Zijn lof zingen. Hij had mij lief voor ik was geboren. Nog voor een ster begon te lichten, had Hij mij lief. En daar is Hij nooit mee opgehouden in al die jaren. Toen ik zondigde, had Hij mij lief. Toen ik Hem vergat, had Hij mij lief. En toen ik Hem vloekte in de tijd van mijn zonde, hield Hij nog van mij. Hij zal mij liefhebben als mijn knieën beginnen te beven en mijn haren grijs worden van ouderdom, ja, tot mijn grijsheid toe zal Hij Zijn knecht dragen (Jes. 46:4). Hij zal mij liefhebben als de wereld vergaat. Hij zal mij eeuwig, eeuwig liefhebben.

			O, herkauw deze gezegende gedachte. Rol haar onder uw tong als een heerlijk hapje. Als u tijd hebt, ga vanavond dan eens zitten en denk aan niets anders dan aan Zijn grote liefde waarmee Hij u liefheeft. En als u niet voelt dat uw hart zwelt van goede gevoelens, als u niet voelt dat uw ziel naar God verlangt, als u niet vol sterke gevoelens van liefde tot God wordt, heb ik het ontzettend mis gehad. Dit is zo’n krachtige waarheid, en als christen wordt u zo door deze waarheid als u haar gelooft en beseft, dat het gevolg wel moet zijn dat u Hem liefhebt, omdat Hij u eerst liefhad. God zegene u, broeders en zusters, om Christus’ wil.

			Amen.

			Gods liefde voor de wereld

			‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 
(Johannes 3:16)

			Een paar dagen geleden nam ik de lijst eens door met teksten waarover ik heb gepreekt. Ik was heel verbaasd toen ik erachter kwam dat ik nog nooit over deze tekst heb gepreekt. Dat is nog verbazingwekkender, omdat ik wel degelijk kan zeggen dat hij op het titelblad van al mijn prekenbundels gezet zou kunnen worden als het enige onderwerp van mijn dienst in Gods Koninkrijk. Het is mijn enige en belangrijkste taak geweest om de mensen de liefde van God in Christus Jezus te verkondigen. Pas hoorde ik vertellen over een oude predikant. Van hem werd gezegd: ‘Wat zijn tekst ook was, hij liet nooit na om God als liefde te verkondigen en Christus als verzoening voor de zonden.’ Ik hoop dat dat ook van mij gezegd kan worden. Het is het verlangen van mijn hart om het goede nieuws als een trompet te laten klinken: ‘zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

			We staan op het punt om elkaar aan de avondmaalstafel te ontmoeten. En ik kan u vanuit deze tekst niet anders dan een eenvoudige Evangelieboodschap brengen. Kunt u zich een betere voorbereiding op het avondmaal indenken? De basis voor onze gemeenschap met God en met elkaar is de oneindige liefde die openbaar wordt in Jezus Christus, onze Heere. Het Evangelie is het reine, witlinnen kleed waarmee de tafel bedekt wordt waarop het feestelijke avondmaal is klaargezet. De hogere waarheden, de waarheden die horen bij een meer verheven beleving, de rijkere waarheden die spreken van gemeenschap met een verhevener leven, dragen allemaal bij tot de heilige gemeenschap. Maar ik ben er zeker van dat zij niet meer betekenis hebben dan de eenvoudige basiswaarheden die onze eerste stappen in het Koninkrijk van God mogelijk maakten.

			Baby’s in Christus en mannen in Christus, voed u hier met het eenvoudige brood. Kom, bejaarde heiligen, word weer als een kind. En u die de Heere allang kent, zoek uw eerste spellingsboekje op en neem het ABC nog eens door: zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn Zoon gaf om te sterven, zodat wij kunnen leven door Hem. Ik roep u niet naar de basisschool terug omdat u het alfabet vergeten bent, maar omdat het goed is om het geheugen op te frissen en u weer jong te voelen. Het alfabet bevat maar enkele tekens, toch zijn alle boeken in onze taal daarmee geschreven. Daarom roep ik u terug naar het kruis6 en naar Hem Die daaraan bloedde.

			Af en toe is het goed voor ons dat we terugkeren naar waar we begonnen zijn, om er zeker van te zijn dat we op de eeuwige weg wandelen. Onze ervaring van Christus’ liefde kan alleen maar groeien als wij iedere keer weer beginnen waar God ons voor het eerst omhelsde en waar wij Hem voor het eerst kusten. Het is goed om opnieuw bij Hem te komen, zoals we die eerste dag kwamen. Hulpeloos, hulpbehoevend en met een zware last, stonden we aan de voet van het kruis te huilen en lieten we onze last aan Zijn doorboorde voeten achter. Daar leerden we om te kijken, te leven en lief te hebben. Daar willen we deze les ook herhalen tot we hem volmaakt kunnen opzeggen in heerlijkheid. 

			Vanavond zullen we spreken over de liefde van God. ‘Zo lief heeft God de wereld gehad.’ Die liefde van God is heel bijzonder, zeker als we zien dat zij gericht is op een verloren, verdorven en zondige wereld. Wat was er in de wereld dat God liefhebben kon? Zij bevatte niets aantrekkelijks. Er groeide geen geurige bloem in die dorre woestijn. Vijandschap tegen God, haat tegen Zijn waarheid, negeren van Zijn wet, verzet tegen Zijn geboden, dat waren de dorens en distels die het woeste land bedekten. Er groeide niets begerenswaardigs. Toch zegt de tekst: ‘Zó lief heeft God de wereld gehad’ dat zelfs de schrijver van het boek Johannes ons niet kon vertellen hóéveel. Maar Hij hield zo machtig, goddelijk veel van de wereld dat Hij Zijn Zoon gaf, Zijn enige Zoon, om de wereld te redden van de ondergang en om mensen eruit te halen tot Zijn eer.

			Waar kwam die liefde vandaan? Niets buiten God kan zo’n liefde opwekken. Gods liefde ontspringt uit God Zelf. Hij heeft lief, omdat het in Zijn aard ligt. ‘God is liefde’ (1 Joh. 4:8). Zoals ik eerder zei, niets op het aardoppervlak is Zijn liefde waard, wel is veel Zijn ongenoegen waard. Deze stroom van liefde vloeit voort uit haar eigen geheime bron in de eeuwige Godheid en heeft niets te maken met een aardse regenbui of beekje. Ze ontspringt aan de eeuwige troon en vult zich volledig uit oneindige bronnen. God had lief omdat Hij wilde liefhebben. Wanneer wij vragen waarom God deze of die persoon liefhad, moeten we terugvallen op het antwoord van onze Verlosser op die vraag: ‘Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen’ (Matth. 11:26). God heeft van nature zo veel liefde dat Hij die wel moest uitstorten over een wereld die ten onder gaat aan zijn eigen stijfkoppige zonde. De liefde die werd uitgestort was zo diep, zo weids en zo krachtig dat zelfs met fantasie haar grootte niet te schatten is. Daarom gaf de Heilige Geest ons het bijzondere, kleine woord ‘zo’ en liet Hij het aan ons om te proberen haar op te meten, naar de mate waarin wij meer en meer van de goddelijke liefde ontdekken.

			Nou, er kwam een gelegenheid voor de grote God Zijn onmetelijke liefde te tonen. De wereld was treurig het spoor bijster en was zichzelf kwijtgeraakt. De wereld stond terecht en werd veroordeeld. Vanwege zijn overtredingen was hij ten dode opgeschreven. Hij had hulp nodig. De val van Adam en de teloorgang van de mensheid creëerden een uitstekende gelegenheid voor almachtige liefde. Te midden van de puinhopen van de mensheid was er voldoende ruimte voor Jehova om te laten zien hoeveel Hij van de mensenkinderen hield. Want het bereik van Zijn liefde was niet minder dan de hele wereld en haar doel niet minder dan om de mens te bevrijden van zijn gang naar de hel. Het resultaat was niet minder dan het vinden van een losprijs voor hen.

			Het verstrekkende doel van Zijn liefde was tegelijkertijd negatief en positief. Door te geloven in Jezus zou de mens niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. De terminale ziekte van de mens maakte het mogelijk om een goddelijke behandeling te introduceren, die alleen God kon ontwikkelen en toepassen. Door dit plan van genade en door de grote gift die nodig was om het uit te voeren, vond de Heere een manier om Zijn onbegrensde liefde aan ons te tonen. Wanneer de val niet had plaatsgevonden en er geen ondergang dreigde, had God Zijn liefde aan ons kunnen laten zien zoals Hij dat doet aan de reine en volmaakte geesten die Zijn troon omringen. Maar Hij had ons Zijn liefde nooit zo uitgebreid kunnen aanbieden als nu.

			God openbaarde Zijn liefde voor ons door de gave van Zijn eniggeboren Zoon, doordat Christus, terwijl wij nog zondaren waren, op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven is (Rom. 5:6). De zwarte achtergrond van de zonde zorgt ervoor dat de heldere straal van Zijn liefde des te feller schijnt. Wanneer de bliksem de naam van de Heere met een vlammende vinger schrijft op het zwarte front van een storm, worden wij wel gedwongen om het te zien. Dus als liefde het kruis graveert in de inktzwarte steen van onze zonden moeten zelfs blinde ogen zien dat hierin de liefde van God wordt geopenbaard (1 Joh. 4:9).

			Vanavond zou ik mijn tekst op duizend verschillende manieren kunnen behandelen. Om het eenvoudig te houden, en om mij te beperken tot het belangrijkste punt: Gods liefde verkondigen, wil ik u laten zien hoe groot die liefde is door vijf verschillende bijzonderheden ervan te bespreken.

			I. Als eerste de gave: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ Bedenk welke gave God ons gegeven heeft. Ik moet zoeken naar woorden om deze onschatbare weldaad te beschrijven. Ik wil geen blunder riskeren door het onmogelijke te proberen. Ik wil u alleen uitnodigen om te denken aan de heilige Persoon Die de grote Vader gaf om Zijn liefde aan ons te bewijzen. Het was Zijn eniggeboren Zoon, Zijn geliefde Zoon, in Wie Hij een welbehagen had (Matth. 3:17). Niemand van ons had ooit zo’n Zoon om weg te geven. Onze kinderen zijn mensenkinderen. Hij was de Zoon van God. De Vader gaf Zijn andere Ik, één met Hemzelf. Toen de grote God Zijn Zoon gaf, gaf Hij God Zelf. Wat kon Hij meer geven? God gaf alles. Hij gaf Zichzelf. Wie kan Zijn liefde meten?

			Bedenk eens, vaders, hoeveel u van uw zonen houdt. Zou u hen kunnen weggeven om te sterven voor uw vijand? Bedenk eens, u die maar één zoon hebt, hoe uw hart aan uw eerstgeborene, uw eniggeborene, is gehecht. Er was geen groter bewijs van Abrahams liefde voor God dan toen hij zijn zoon, zijn enige zoon, zijn Izak die hij liefhad, niet aan God onthield (Gen. 22:12). En er kan zeker geen grootser vertoon van liefde zijn dan dat de eeuwige Vader Zijn eniggeboren Zoon geeft om voor ons te sterven. Geen levend wezen staat zijn nageslacht graag af. Een mens heeft ontzettend veel verdriet als hem zijn zoon wordt afgenomen. Is Gods verdriet niet groter?

			Al vaak werd het volgende verhaal verteld over de liefde van ouders voor hun kinderen. In het Verre Oosten was een hongersnood. Een vader en een moeder waren de hongerdood nabij. De enige mogelijkheid om het gezin te redden, was om een van de kinderen als slaaf te verkopen. Ze overwogen de mogelijkheid. Het knagende hongergevoel werd ondragelijk en het smeken van de kinderen om brood kraste over de snaren van hun ziel. Ze hadden vier zonen. Wie van hen moesten ze verkopen? Niet de oudste. Hoe konden ze hun eerstgeborene missen? De tweede leek zo veel op zijn vader, hij leek wel een kopie, en de moeder zei dat ze hem nooit zou afstaan. De derde leek zo bijzonder veel op de moeder dat de vader zei dat hij nog liever zou sterven dan dat zijn lieve jongen in slavernij zou moeten gaan. En de vierde, de laatste, dat was hun benjamin, de lieveling, daar konden ze ook geen afstand van doen. Zij concludeerden dat het beter was om samen te sterven, dan om vrijwillig afstand te moeten doen van een van hun kinderen. Voelt u niet met hen mee? Ik zie dat u dat doet.

			God hield zo veel van ons dat, ik chargeer, het leek alsof Hij meer van ons hield dan van Zijn enige Zoon. En Hij spaarde Hem niet, opdat Hij ons zou kunnen sparen. Hij stond toe dat Zijn Zoon onder de mensen verloren ging, ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

			Wanneer u verlangt om de liefde van God te zien in deze ontzagwekkende werkwijze, moet u bedenken hoe Hij Zijn Zoon gaf. Hij gaf Zijn Zoon niet, zoals u misschien zou doen, aan een opleiding, zodat u van zijn gezelschap zou kunnen blijven genieten. Hij stuurde Zijn Zoon als vreemdeling onder de mensen. Hij zond Hem naar de kribbe, samengevoegd met een menselijk lichaam, dat eerst de vorm kreeg van een baby. Daar sliep Hij, waar de gehoornde ossen aten! De Heere God zond de erfgenaam van het heelal om te zwoegen in een timmermanswerkplaats. Hij sloeg spijkers in hout en hanteerde schaaf en zaag. Hij zond Hem tussen de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hun kwaadaardige ogen hielden Hem in de gaten en hun wrede tongen geselden Hem met laaghartig geroddel. Hij liet Hem neer in honger, dorst en armoede, zo diep dat Hij geen plaats had om Zijn hoofd neer te leggen. Hij zond Hem neer tot de gesel en de doornenkroon. Hij gaf Zijn rug aan de beul en Zijn wangen aan degenen die Zijn baard uittrokken. Uiteindelijk gaf Hij Hem over aan de dood. De dood van een misdadiger, gekruisigd. Kijk naar dat kruis en zie de doodsangst van Hem Die daar sterft. Merk op dat de Vader Hem zo volledig gegeven heeft, dat Hij Zijn gezicht voor Hem verborg alsof Hij Hem niet kende! Het ‘lama sabachtani’ vertelt ons hoe volledig God Zijn Zoon gaf als verzoening voor de zielen van de zondaars. Hij gaf Hem om een vloek te worden voor ons, gaf Hem over om te sterven. ‘Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petr. 3:18).

			Beste mensen, ik kan begrijpen dat u uw kinderen loslaat om naar India te gaan in dienst van Hare Majesteit, of om uit te gaan naar Kameroen of Congo met een boodschap van onze Heere Jezus. Ik kan mij indenken dat u hen afstaat, zelfs al wacht hun een dodelijk klimaat, want als ze zouden overlijden, sterven zij eerbaar voor een heerlijke zaak. Maar kunt u zich indenken dat u hen zou afstaan om de dood van een misdadiger te sterven aan de galg, uitgespuugd door degenen die zij wilden zegenen, met een uitgekleed lichaam en een alleen gelaten geest? Zou dat niet te veel zijn? Zou u niet schreeuwen: ‘Ik kan mijn zoon niet laten gaan voor zulke ellendelingen. Waarom zou hij een wrede dood sterven voor zulke verachtelijke wezens, die hun handen wassen in het bloed van hun beste vriend’? Herinnert u zich dat de dood van onze Heere Jezus door Zijn landgenoten beschouwd werd als een vervloekte dood? Voor de Romeinen was het de dood van een veroordeelde slaaf, een dood waarin alle elementen van pijn, schande en toorn verenigd werden tot een maximum. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8). Wat een buitengewoon teken van liefde, dat Christus voor ons stierf!

			Toch wil ik u nog ergens op wijzen voor ik dit punt afsluit. Wanneer gaf God Zijn Zoon? Zijn liefde komt tot uiting in dat tijdstip. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ Maar wanneer deed Hij dat? In Zijn eeuwige plan deed Hij dat al voor de grondlegging van de wereld. De woorden die hier gebruikt worden: ‘dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’, wijzen niet alleen op de dood van Christus. Christus was nog niet gestorven op het moment dat Hij de woorden uit het derde hoofdstuk van Johannes uitte. Onze Heere sprak met Nicodemus. Dit gesprek vond plaats aan het begin van Zijn omwandeling. Dus Jezus is de gave van God. Jezus werd al beloofd in de tuin van Eden, zo gauw Adam gevallen was. Daar waar wij te gronde gingen, werd ons een Verlosser toegewezen. Zijn hiel zou vermorzeld worden, maar Hij zou de kop van de slang onder Zijn voet vermorzelen.

			Door de eeuwen heen hield de grote Vader Zijn aanbod in stand. Hij zag op Zijn Eniggeborene als dé hoop voor de mensheid en dé erfenis van het uitverkoren zaad, dat in Hem alle dingen zou bezitten. Met ieder offer vernieuwde God Zijn genadegift. Het waren verzekeringen dat Hij Zijn aanbod had gedaan en nooit zou intrekken. Het hele systeem met de verschillende soorten wetten betekende dat God, als de tijd gekomen zou zijn, Zijn Zoon daadwerkelijk zou overgeven om uit een vrouw geboren te worden. Om de ongerechtigheden van Zijn mensen te dragen en om voor hen te sterven. Ik heb grote bewondering voor deze volhardende liefde.

			Veel mensen zouden op een ruimhartig moment een daad van bovenmatige goedheid kunnen toezeggen. Maar als ze er rustig over na zouden denken en jaar in, jaar uit moesten leven in afwachting van het moment dat ze die daad zouden moeten uitvoeren, zou het ondraaglijk worden als een brand die zich langzaam verspreidt. Wanneer de Heere een lieve jongen van zijn moeder zou afnemen, zou ze deze slag dragen met een bepaalde mate van geduld, hoe zwaar het haar tere hart ook zou vallen. Maar wanneer zij met zekerheid te horen kreeg dat op een bepaalde dag haar jongen zou moeten sterven en ze jaar in, jaar uit zou moeten leven met de wetenschap dat hij binnenkort overlijden zou, zou er dan niet een schaduw hangen over ieder uur van de rest van haar leven? Stel nu dat ze ook al wist hoe hij zou sterven, dat hij werd opgehangen aan een stuk hout als een misdadiger, zou dat haar leven niet bitter maken? Als het kon, zou zij zich zeker van zo’n beproeving terugtrekken, denkt u niet? Toch spaarde de Heere God Zijn eigen Zoon niet, maar gaf Hij Hem vrijwillig op voor ons allemaal. Hij deed dit vanuit Zijn hart, eeuw in, eeuw uit. Hierin is de liefde, liefde die niet door water kan worden geblust, eeuwige liefde, niet te bevatten, oneindig!

			Als deze gave niet alleen gold op het moment van het sterven van onze Heere, maar ook voor de tijden daarvoor, dan geldt ze ook voor de tijden erna. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’, en nog steeds geeft, ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft.’ De Heere geeft Christus vanavond weg. O, dat duizenden van u met dankbaarheid deze onuitsprekelijke gave zouden aanvaarden. Wie kan hem weigeren? Deze goede, perfecte gave, kunt u die afslaan? Ik wens dat u het geloof hebt om u Jezus toe te eigenen, want zo zal Hij de uwe worden. Hij is Gods gratis gift aan alle bevrijdde ontvangers: een volle Christus voor lege zondaren. U hoeft alleen maar uw lege, bereidwillige hand op te houden en de Heere zal u op dit moment Christus geven. Niets is kostelozer dan een gift. Niets is het meer waard om te ontvangen dan een gave die net uit Gods hand komt, even vol van doeltreffende kracht als altijd. De fontein is eeuwig, maar de stroom eruit is even fris als toen hij voor het eerst werd geopend. Deze gave raakt nooit op. Het dierbare bloed van het Lam blijft op volle kracht tot de hele kerk van God vrij zal zijn om nooit meer te zondigen. Wat een liefde van God dat Hij Zijn Zoon gaf vanaf het begin! Wat een liefde dat Hij deze gave nooit ingetrokken heeft. Hij stond pal voor Zijn gave en gaat nog steeds door met het schenken van Zijn Zoon aan allen die Hem willen ontvangen. Vanuit de rijkdom van Zijn genade heeft Hij gegeven, geeft Hij en zal Hij geven: de Heere Jezus Christus, en alle onbetaalbare gaven die in Hem besloten zijn, voor alle behoeftige zondaars die eenvoudig op Hem vertrouwen.

			Ik roep u vanuit dit eerste punt op om de liefde van God te bewonderen, vanwege Zijn bijzonder grote gave aan de wereld, ja, de gave van Zijn eniggeboren Zoon.

			II. Ten tweede vraag ik u om met dezelfde bewondering de liefde van God te zien in het verlossingsplan. Hij zegt: ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ De weg van verlossing is heel eenvoudig te begrijpen en nog eenvoudiger te bewandelen als het hart eenmaal gewillig en gehoorzaam is gemaakt. De werkwijze van het genadeverbond verschilt evenveel van het werkverbond als de dag van de nacht. Er wordt niet gezegd dat God Zijn Zoon gegeven heeft aan allen die Zijn wet onderhouden, want dat kunnen wij niet en zo zou de gave voor niemand verkrijgbaar zijn. Er wordt ook niet gezegd dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft aan allen die verschrikkelijke wanhoop en bitter berouw ervaren, want velen die wel tot het volk van de Heere behoren, voelen dat niet zo. Maar de grote God heeft Zijn eigen Zoon gegeven ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ Geloof, hoe zwak ook, redt de ziel. Vertrouwen in Christus is de zekere weg naar eeuwige zaligheid. 

			Wat betekent dat nu, geloven in Jezus? Het is slechts dat u uzelf aan Hem toevertrouwt. Als uw hart er klaar voor is, vertrouw ik erop dat u nu in Hem zult geloven, ook al hebt u nooit eerder in Jezus geloofd. O Heilige Geest, laat het door genade zo zijn.

			Wat betekent het om in Jezus te geloven? Het is, in de eerste plaats, dat u met uw hele hart vol overtuiging instemt met deze waarheid dat God Zijn Zoon zond, geboren uit een vrouw, om in de plaats te staan van zondige mensen. De Heere liet de ongerechtigheid van ons allen op Hem neerkomen, opdat Hij de straf droeg voor onze overtredingen, Hij werd een vloek voor ons. Wij moeten oprecht de Schrift geloven, die zegt: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes. 53:5). Ik vraag om uw instemming met de bijzondere leer van de plaatsvervanging, dat is de kern van het Evangelie. O, moge God de Heilige Geest u leiden om nu direct uw hartelijke instemming te geven. Want ‘God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende’ (2 Kor. 5:19). Dit is een feit, hoe wonderlijk het ook is. Verheug u erin dat dit waarheid is en wees dankbaar dat zo’n gezegend feit door God Zelf geopenbaard is. Geloof dat de plaatsvervanging door de Zoon van God zeker is.

			Bekritiseer Zijn plan niet, stel de geldigheid of werkzame kracht ervan niet ter discussie, zoals velen doen. Helaas, ze schoppen naar Gods grote offer en beschouwen het als een zielige uitvinding. Wat mij betreft, ik stem vol vreugde in met Gods plan, omdat Hij ervoor koos om de mens te redden door een plaatsvervangend offer. Ik heb geen reden om iets anders te doen dan het te bewonderen en de Auteur ervan te aanbidden. Ik ben blij en ik verheug me dat er een plan bedacht werd waarbij de rechtvaardigheid van God wordt voldaan en Zijn genade de vrijheid krijgt om alles te doen wat Hij wil. De zonde wordt gestraft in de persoon van Christus, maar genade wordt uitgedeeld aan de schuldige. In Christus wordt genade gedragen door recht en recht wordt voldaan door het genadewerk. De wijzen van de wereld zeggen lelijke dingen over dit teken van oneindige wijsheid. Maar wat mij betreft, ik heb zelfs de naam van het kruis lief en beschouw het als de kern van wijsheid, het brandpunt van liefde en het hart van gerechtigheid. Dit is een belangrijk punt in het geloof: hartelijk instemmen met Gods geschenk, Jezus, om in onze plaats te lijden, om met heel onze ziel en heel ons verstand deze weg van verlossing te beamen. 

			Het tweede onderdeel van het geloof is dat u dit voor uzelf moet aannemen. U hebt de zonde van Adam niet persoonlijk gedaan, want toen bestond u nog niet. Toch bent u gevallen. U kunt daar nu niet over gaan klagen, want u hebt vrijwillig met de zonde van Adam ingestemd door uw eigen overtredingen. U hebt als het ware uw hand op Adams zonde gelegd en die tot de uwe gemaakt door de zonden die u zelf daadwerkelijk hebt begaan. Zo bent u verloren gegaan door de zonde van een ander, waarmee u hebt ingestemd. Op dezelfde manier moet u gered worden door de gerechtigheid van een ander, die u mag aannemen en tot de uwe maken. Jezus heeft verzoening aangeboden, verzoening die van u wordt als u die aanvaardt door uw vertrouwen op Hem te stellen. Ik wil u nu horen zeggen:

			Op Uw geliefde hoofd
legt mijn geloof de hand.

			Ik sta hier als een boeteling,
terwijl berouw mij overmant.

			Dit moet toch niet zo moeilijk zijn: verklaren dat Christus, Die aan het kruis hing, mijn Christus zal zijn, mijn zekerheid. Er is geen groot verstand voor nodig en geen hoogstaand karakter. Toch is dit de daad waardoor uw ziel zalig wordt. 

			Nog één ding is nodig voor zaligmakend geloof. Dat is persoonlijk vertrouwen. Eerst moet u instemmen met de waarheid, dan die waarheid voor uzelf aannemen en vervolgens vertrouwt u zichzelf eenvoudigweg volledig toe aan Christus, uw Plaatsvervanger. De kern van geloof is vertrouwen, toevertrouwen en afhankelijkheid. Stel uw vertrouwen op Jezus alleen en smijt iedere ander soort zekerheid weg. Laat geen schijn van een schim van een schaduw van vertrouwen over in iets dat u zelf kunt doen of zijn, maar zie alleen op Hem, door God gesteld tot verzoening van onze zonden. Dit doe ik op dit moment, wilt u het ook niet? O, moge de lieve Geest van God u nu leiden tot vertrouwen in Jezus!

			Zie de liefde van God erin dat Hij het zo eenvoudig, zo makkelijk heeft gemaakt. U, gebroken, neergeslagen en wanhopige zondaar, u kunt het niet zelf. Maar kunt u niet geloven wat waarheid is? U kunt niet zuchten, u kunt niet huilen, u kunt uw stenen hart niet laten smelten. Maar kunt u niet geloven dat Jezus voor u stierf en dat Hij uw hart kan veranderen en van u een nieuw schepsel maken? Als u dit geloven kunt, stel uw vertrouwen dan op Jezus om dit te doen, en u bent verlost. Want wie in Hem gelooft, wordt gerechtvaardigd. ‘Opdat een ieder die in Hem gelooft… eeuwig leven heeft.’ Hij is gered. Zijn zonden zijn hem vergeven. Laat hem in vrede gaan en niet meer zondigen (Joh. 8:11).

			Ik bewonder allereerst de liefde van God in Zijn grootse gave en daarna in Zijn grootse plan, waardoor Zijn gave beschikbaar wordt voor zondige mensen.

			III. Ten derde blinkt de liefde van God met buitengewone helderheid uit in een derde punt, namelijk in de mensen voor wie het plan bedoeld is en aan wie deze gave geschonken wordt. Ze worden beschreven met de woorden ‘ieder die in Hem gelooft.’ In de tekst wordt een woord gebruikt dat onbegrensd is: ‘Zo lief had God de wereld.’ Maar dan volgt een duidelijke begrenzing, en ik vraag u om die met zorg te overdenken: ‘dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ God had de wereld niet zo lief dat ieder die niet gelooft in Christus, zalig wordt. Ook gaf God Zijn Zoon niet opdat ieder mens die weigert om in Hem te geloven zalig wordt. Kijk hoe het hier staat: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ Dit is het kompas van de liefde: terwijl iedere ongelovige wordt uitgesloten, wordt iedere gelovige inbegrepen. ‘Ieder die in Hem gelooft.’

			Stel dat er een man is die zich in hemeltergende mate schuldig gemaakt heeft aan alle begeerten van het vlees. Stel dat hij zo afschuwelijk is dat hij alleen maar als een moreel melaatse behandeld kan worden en geïsoleerd moet worden, zodat hij niemand die hem hoort of ziet zou kunnen besmetten. Nou, als deze man tot geloof in Jezus Christus komt, wordt hij direct gereinigd van zijn onreinheid en zal hij niet verloren gaan vanwege zijn zonden. Stel dat er een andere man is die vanuit egoïstische motieven de armen de grond in boorde, zijn medehandelaren bestal, en zelfs zo ver ging dat hij misdaden beging die de wet verbiedt. Als hij gelooft in de Heere Jezus Christus zal hij aangespoord worden tot het geven van schadevergoeding, en zijn zonden zullen vergeven worden. Ik hoorde eens een prediker spreken tot een groep geboeide mannen, ter dood veroordeeld vanwege moord en andere misdaden. Ze zagen er uit als een troep wilde dieren, het leek hopeloos om tot hen te preken. Maar toch, als ik in zo’n ellendig gezelschap voor zou moeten gaan, zou ik niet aarzelen om hun te vertellen: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

			O mens, als u wilt geloven dat Jezus de Christus is, worden uw zonden uitgewist, hoe afschuwelijk ze ook waren. U wordt verlost van de macht van uw zondige gewoonten. U mag opnieuw beginnen als een pasgeboren kind, met een nieuw en oprecht leven dat God u geven zal. ‘Ieder die in Hem gelooft.’ Daar valt u ook onder, mijn bejaarde vriend, die nog maar een paar wankele stappen van het graf verwijderd bent. O grijze zondaar, wanneer u in Hem gelooft, zult u niet verloren gaan. Die tekst geldt ook voor jou, beste jongen, al ben je nog maar net in je puberteit. Als je in Hem gelooft, zul je niet verloren gaan. Dat geldt ook voor jou, lief meisje, het biedt je hoop en vreugde terwijl je nog jong bent. Dat geldt voor ons allemaal, op voorwaarde dat wij geloven in de Heere Jezus Christus.

			Geen van de duivels in de hel kan een reden vinden waarom een mens die in Christus gelooft verloren zou gaan, want er staat: ‘en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37). Zeggen de duivels: ‘Heere, hij heeft zo lang gewacht om te komen’? Dan antwoordt de Heere: ‘Is hij gekomen? Dan zal Ik hem niet uitwerpen om zijn vertraging.’ ‘Maar Heere, hij viel terug nadat hij Uw Naam beleden had.’ ‘Is hij uiteindelijk gekomen? Dan zal Ik hem niet uitwerpen vanwege zijn afval.’ ‘Maar, Heere, hij was een grove godslasteraar.’ ‘Is hij tot Mij gekomen? Dan zal Ik hem niet uitwerpen vanwege al zijn godslasteringen.’ ‘Maar’, zegt er een, ‘ik vraag een uitzondering aan voor deze goddeloze bruut. Hij heeft zich zo afschuwelijk gedragen dat hij naar alle rechtvaardigheid naar de hel hoort te gaan.’ En dat is terecht, maar wanneer hij berouw heeft over zijn zonden en gelooft in de Heere Jezus Christus, wie hij ook is, hij zal daar niet belanden. Zijn karakter zal veranderd worden, opdat hij nooit verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

			Ziet u hoe groot het bereik is van het woord ‘ieder.’ Het omvat iedere mate van geloof. ‘Ieder die in Hem gelooft.’ Misschien heeft hij geen volle zekerheid, misschien heeft hij helemaal geen zekerheid, maar als hij geloof heeft, oprecht en kinderlijk, zal hij daardoor gered worden. Al is zijn geloof zo klein dat ik mijn leesbril op moet zetten om het te kunnen zien, Christus zal het zien en belonen. Al is zijn geloof als een piepklein mosterdzaad dat ik nauwelijks kan onderscheiden, toch brengt het hem het eeuwige leven en bevat het leven in zichzelf. De Heere ziet in dat zaad een boom met takken, waarin de vogels in de lucht een nest kunnen maken.

			Wankel slechts is mijn geloof,
Zwak mijn vertrouwen op Uw Woord;
Is Uw ontferming even klein?
Dat heb ik nooit gehoord!

			O Heere Jezus, als ik U niet in mijn armen kan nemen zoals Simeon, zal ik op z’n minst de zoom van Uw bovenkleed aanraken, zoals de vrouw die bloedvloeiingen had en naar wie Uw genezende kracht uitging. Er staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Daarmee word ik bedoeld. Ik kan vanavond niet lang tot u preken, maar ik wil graag krachtig preken. Laat deze waarheid uw ziel doordrenken. U die uzelf schuldig voelt, en u die uzelf schuldig voelt omdat u geen schuld voelt, u die gebroken van hart bent omdat uw hart niet wil breken, u die voelt dat u geen gevoel heeft, voor u wil ik graag de verlossing in Christus door het geloof preken. U zucht omdat u niet kunt zuchten. Maar wie u ook bent, u valt nog steeds binnen het bereik van deze machtige woorden: ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

			Zo heb ik u Gods liefde verkondigd in drie punten: de goddelijke gave, het goddelijke verlossingsplan en de goddelijke keuze van de mensen tot wie de verlossing komt.

			IV. Als vierde punt zien we nóg een straal van goddelijke liefde: de verlossing, die negatief wordt samengevat in de woorden: ‘opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’

			Voor zover ik begrijp, betekenen deze woorden dat ieder die in de Heere Jezus Christus gelooft, niet verloren gaat, ook al is hij bijna verloren. Zijn zonden zouden zijn ondergang willen veroorzaken, maar hij zal nooit verloren gaan. In het begin heeft hij een beetje hoop op Christus, maar dat flakkert en zal binnenkort uitdoven, denkt u niet? Nee, zijn geloof zal niet uitdoven, want het wordt beschermd door deze belofte: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan.’ De boeteling geloofde in Jezus, en daarom is hij christen geworden. De vijand roept: ‘Laat hem met rust, hij zal weer snel bij ons terugkeren en even zorgeloos zijn als altijd.’ Luister: ‘Ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren’, en daarom zal hij niet terugkeren naar zijn vorige staat. Dit bewijst dat er geen afval der heiligen mogelijk is, want wanneer een gelovige zou ophouden met geloven, zou hij wel verloren gaan, maar aangezien hij niet verloren kan gaan, is het duidelijk dat hij zal blijven geloven.

			Wanneer u in Jezus gelooft, zult u daar nooit mee ophouden, want dat zou gelijkstaan aan verloren gaan. Wanneer u in Hem gelooft, zult u nooit meer vreugde vinden in uw oude zonden, want dat zou verloren gaan betekenen. Wanneer u in Hem gelooft, zult u nooit het geestelijk leven verliezen. Hoe kunt u iets verliezen dat eeuwig is? Wanneer u het kwijt zou raken, zou het niet eeuwig blijken te zijn, en u zou verloren gaan. Daarmee zou u deze woorden krachteloos maken. Ieder die met zijn hart in Christus gelooft, is een verlost mens, niet alleen voor vanavond, maar voor alle avonden en nachten die ooit zullen komen, ook voor die gevreesde nacht van de dood en voor die indrukwekkende eeuwigheid die zo dichtbij komt. ‘Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat’, maar een leven zal bezitten dat niet kan sterven, een rechtvaardiging die niet kan betwist worden en een aanvaarding die nooit zal ophouden.

			Wat betekent verloren gaan? Dat betekent het verliezen van alle hoop in Christus, alle vertrouwen op God, alle licht in het leven, alle vrede in de dood. Het is het verliezen van alle vreugde, alle gelukzaligheid, van iedere omgang met God. Dit zal u nooit overkomen als u in Christus gelooft. Als u gelooft, zult u bestraft worden als u iets verkeerds doet, want ieder kind van God wordt getuchtigd. ‘Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?’ (Hebr. 12:7). Wanneer u gelooft, kunt u twijfelen aan en vrezen voor uw zaligheid, zoals iemand op een schip heen en weer geslingerd kan worden. Maar u bent aan boord gegaan van een schip dat nooit zal kunnen zinken. Hij die verenigd wordt met Christus, wordt verenigd met volmaaktheid, almacht en heerlijkheid. Hij die gelooft, wordt een lid van Christus. Zal Christus een van zijn ledematen verliezen? Hoe zou Christus volmaakt zijn als Hij Zijn pink zou verliezen? Kunnen leden van Christus eraf zweren of eraf gesneden worden? Onmogelijk. Als u in Christus gelooft, neemt u deel aan Christus’ leven en kunt u niet verloren gaan. Als iemand zou proberen om mij te laten verdrinken, zou mijn voet niet kunnen verdrinken zolang mijn hoofd boven water blijft. Zolang ons Hoofd daarboven in de eeuwige zonneschijn boven water blijft, kan zelfs de kleinste van Zijn ledematen nooit vernietigd worden. Hij die in Jezus gelooft, wordt met Hem verenigd en hij moet leven, omdat Jezus leeft. Wat een bijzonder woord is het: ‘En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken’ (Joh. 10:28-29).

			Ik vind dat ik vanavond een heerlijke boodschap heb om u te verkondigen als ik lees dat ‘ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ Ik zou geen cent geven voor die waardeloze, tijdelijke bekering die door sommigen wordt verkondigd, waarbij de ziel een tijdje zweeft en vervolgens wegzakt en afvallig wordt. Ik geloof zeker niet dat een mens die in Christus gelooft en nog met plezier in de zonde kan leven, toch zalig wordt. Dat is een weerzinwekkende boodschap en beslist niet de mijne. Maar ik geloof dat een mens die in Christus is niet in de zonde zal leven, want daarvan werd hij gered. Ook zal hij niet terugkeren naar zijn oude zonden en daarin blijven, want de genade van God zal hem voortdurend redden van zijn zonden. Door de bekering wordt zo’n verandering bewerkstelligd dat de nieuwgeborene niet in de zonde kan blijven en zich er niet lekker bij kan voelen. Want hij heeft de heiligheid lief en groeit daarin. Een Ethiopiër kan misschien zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken, maar het is alleen goddelijke genade die dat bewerkt. Wanneer de goddelijke genade zijn werk gedaan heeft, zal de neger blank blijven en de vlekken van het luipaard zullen nooit terugkomen. Er zou net zo’n groot wonder nodig zijn om Gods werk terug te draaien als om het te doen. Een nieuw schepsel zou moeten worden vernietigd, en dat vereist net zo veel macht als om er een te maken. Alleen God kan scheppen, daarom kan alleen Hij vernietigen. En Hij vernielt nooit een werk van Zijn eigen hand. Begint God een bouwwerk en maakt Hij het niet af? Begint Hij een strijd en stopt Hij voordat Hij de overwinning behaald heeft? Wat zou de duivel zeggen als Christus met de redding van een ziel begon en daarin niet zou slagen? Als er in de hel zielen kwamen die in Christus geloofden en toch verloren gingen, zou dat een schaduw werpen op de gloriekroon van onze verheven Heere. Het kan en zal niet zo zijn. De liefde van God is zo groot dat ‘ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ In deze zekerheid vinden wij grote vreugde!

			V. De laatste lofprijzing van Zijn liefde ligt in de positieve woorden over wat wij bezitten. Ik zal voor een deel weer hetzelfde moeten behandelen, laat ik het daarom kort houden. God geeft ieder mens die gelooft in Christus eeuwig leven. Vanaf het moment dat u gelooft, flakkert er in uw hart een brandende vonk van de hemelse vlam, en die zal nooit gedoofd worden. Op datzelfde moment als u uzelf aan Christus overgeeft, komt Christus tot u in het levende en onveranderlijke woord dat voor altijd zal blijven. Ook al zou er maar één druppel van het hemelse levenswater in uw hart druppelen, ‘het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh. 4:14). Dit zei Hij Die niet liegen kan.

			Toen ik het eeuwige leven ontving, had ik geen idee van de schat die tot mij gekomen was. Ik wist dat ik iets heel bijzonders gekregen had, maar ik was mij niet bewust van de onschatbare waarde ervan. Ik keek in die kleine kapel alleen maar naar Christus en ik ontving het eeuwige leven. Ik keek naar Jezus en Hij keek naar mij en wij werden voor eeuwig één. Op dat moment overtrof mijn vreugde iedere verwachting, zoals mijn zorgen mij daarvoor tot extreem verdriet hadden gedreven. Ik vond volkomen rust in Christus, was tevreden in Hem en mijn hart was blij. Maar ik wist niet dat deze genade eeuwig leven betekende, totdat ik de Schrift begon te lezen en meer te weten kwam over de waarde van het juweel dat God mij gegeven had.

			De volgende zondag ging ik naar dezelfde kapel, dat leek me vrij logisch. Maar daarna ben ik er nooit meer geweest. De reden is dat gedurende mijn eerste week het nieuwe leven in mij gedwongen werd om te vechten voor zijn bestaan. Er vond een hevig conflict met mijn oude leven plaats. Ik zag dit als een duidelijk teken van de aanwezigheid van genade in mijn ziel. Maar in die kapel hoorde ik een preek over: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’ De prediker verklaarde dat Paulus geen christen was toen hij deze ervaring had. Hoe jong ik ook was, ik wist wel beter dan dat ik dit absurde standpunt geloofde. Wat anders dan goddelijke genade kon zo’n zuchten en huilen voortbrengen na verlossing van de zonde? Ik voelde dat iemand die zulke nonsens vertelde weinig wist van het leven van een echte gelovige. Ik zei tegen mezelf: ‘Wat, ben ik niet levend omdat ik een strijd in mij voel? Ik heb deze strijd nooit gevoeld toen ik nog niet geloofde. Toen ik geen christen was, smeekte ik nooit om verlost te worden van de zonde. Deze strijd is het duidelijkste bewijs van mijn wedergeboorte, maar deze man kan dat niet zien. Hij mag dan een goede vermaner van zondaren zijn, hij kan geen gelovigen voeden. Ik besloot om niet meer naar die weide te gaan, want ik kon daar geen voedsel vinden. Het is mijn ervaring dat de strijd steeds intenser wordt. Iedere overwinning over de zonde maakt een volgend leger van zondige neigingen openbaar. Nooit ben ik in staat om mijn zwaard in de schede te stoppen, noch om te stoppen met gebed en waakzaamheid.

			Ik kan geen centimeter vooruitkomen zonder te bidden, geen centimeter vasthouden zonder voortdurend waken en standhouden. Alleen genade kan mij overeind houden en volmaken. De oude natuur zal mijn nieuwe natuur doden als dat mogelijk is. Tot nu toe is de enige reden waarom mijn nieuwe natuur nog niet dood is dat ze niet dood kán gaan. Als het kon, zou zij allang verslagen zijn. Maar Jezus sprak: ‘En Ik geef hun (Mijn schapen) eeuwig leven’, en: ‘Ieder die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.’ Daarom kan een gelovige niet sterven. De enige godsdienst die u zal redden, is de godsdienst die u niet kunt verlaten omdat ze u in bezit heeft en u niet zal verlaten. Als u vasthoudt aan een leer die u los kunt laten, doe dat dan vooral. Wanneer de leerstellingen in u gebrand zijn, zodat u ze vast moet houden zolang u leeft, en zodat, zelfs als u verbrand werd, ieder asdeeltje dezelfde waarheid zou bevatten, omdat u ervan doordrongen bent, dan hebt u de juiste gevonden.

			U bent geen verlost mens, tenzij Christus u voor eeuwig heeft verlost. Dat wat u zo in de greep heeft dat u het voelt tot in de kern van uw wezen, dat is de kracht van God. Wanneer Christus in u leeft en de waarheid in uw hele wezen gegrift is, o mens, dat is wat de ziel verlost, en niets minder dan dat. Zoals er geschreven staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Wat is dit? Een leven dat zal blijven gedurende onze zeventig of tachtig jaren. Een leven dat zal meegaan, zelfs wanneer wij een eeuw overleven. Een leven dat nog bloeit als wij aan de mond van het graf liggen. Een leven dat er nog zal zijn als u uw lichaam verlaten hebt en het verteert in het graf. Een leven dat zal voortduren als uw lichaam weer wordt opgewekt en u zult staan voor de rechterstoel van Christus. Een leven dat helderder zal schijnen dan de sterren, zelfs dan de zon en de maan. Een leven dat eeuwig zal leven in gemeenschap met het leven van de eeuwige Vader. Zolang er een God is, zal de gelovige niet alleen bestaan, maar leven! Zolang er een hemel is, zult u daarvan mogen genieten. Zolang Christus er is, zult u in Zijn liefde mogen leven. Zolang er een eeuwigheid is, zult u die mogen vullen met vreugde.

			Moge God u zegenen en helpen om in Jezus te geloven.

			Amen.

			Jezus’ liefde

			‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’ 
(Johannes 15:9)

			Wij vinden onze grootste vreugde in de liefde van Christus. De grazige weiden van de grote Herder zijn weids, maar het lekkerste gras groeit dicht bij Zijn doorboorde voeten. De liefde van Jezus is de kern van onze verlossing. Ze is als de zon in het midden van de hemel van genade. Als ik vanmorgen uw gedachten naar dit gouden thema leidt, zult u in staat zijn om in de geest door te dringen in het hart en de ziel ervan. Toen Paulus over het huwelijk sprak, zei hij: ‘Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente’ (Ef. 5:32). Hierin is veel verborgen, maar het is het geheim van de liefde. U gelooft in deze liefde. U kent haar. U heeft haar geproefd. En daarom weet ik dat mijn gehoor mijn onderwerp zal waarderen, ook al zet ik het maar gebrekkig uiteen.

			O, dat ik er meer van ervoer! Moge de Heere ons dit uur in Zijn wijnhuis nodigen en ons verheugen door Zijn liefde, die beter is dan wijn! Velen van ons zullen met enorme eetlust naar dit feest komen. Dat is het enige wat we kunnen meebrengen, en zelfs dat is een gave van de liefde. O, dat ons oog helder zal zijn om de heerlijkheid van de Heere te zien. Dat ons hart zal kunnen onderscheiden hoe Zijn liefde tot ons al Zijn andere goede eigenschappen overtreft!

			De liefde van Christus tot Zijn volk is het zoetste, meest verzadigende en nuttigste onderwerp dat een prediker zijn gehoor kan voorhouden. Het is altijd gepast en komt altijd op tijd, hoe de toestand van de gemeente ook is. Maar we hebben de hulp van de Heilige Geest dringend nodig om onze geest voor te bereiden om ons in deze waarheid te verblijden. Het geluid van de liefde van buitenaf is iets anders dan haar innerlijk te ervaren. Het is mooi om een beekje te horen kabbelen, maar als je vergaat van de dorst, zal die zilveren muziek je niet verfrissen als je niet uit het stroompje kunt drinken. Kom, Heilige Geest, kom! We verzoeken U, neem het uit Christus en verheerlijk Hem door het te openbaren in ons binnenste!

			I. Ik spring er maar meteen midden in. Dit is onze eerste aansporing: Laten wij zonder voorbehoud geloven dat Jezus ons liefheeft.

			Dat wil zeggen: als we echt in Hem zijn, heeft Hij ons oneindig lief. Hier spreekt onze Heere niet van Zijn algemene goeddoende liefde, maar van die bijzondere, speciale genegenheid die Hij voor de Zijnen koestert, van wie Hij zegt: ‘Ik heb u uit de wereld uitverkoren’ (Joh. 15:19). Als wij in Hem zijn, zoals de ranken in de wijnstok, als wij het bewijs van die gemeenschap laten zien door tot Zijn eer vruchten van genade voort te brengen, dan zijn wij het voorwerp van de bijzondere liefde van de Zaligmaker. Hij spreekt tot ons als kerk en tot ieder van ons persoonlijk. Hij zegt: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad.’

			O mijn hoorder, spreekt Hij zo tot u? Heeft u Christus aangegrepen door het geloof? Heeft Hij u gered? Heeft u uw leven ontvangen van Hem? Is Hij uw hoop, uw vreugde, uw alles? Als dat zo is, twijfel er dan niet aan dat Hij met Zijn eigen lippen tot u spreekt, niet minder dan vanuit dit schriftelijke getuigenis. Even echt als wanneer Hij aan uw zijde stond en uw hand zou grijpen, even echt als wanneer Hij sprak met Zijn tedere, liefdevolle ogen gericht op de uwe, even echt spreekt Hij tot u: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’

			We mogen vol vertrouwen geloven dat Hij ons echt liefheeft, want Hij doet moeite om ons er door zo veel woorden van te verzekeren. Hij laat het niet over aan onze eigen gevolgtrekking, hoewel we zo’n gevolgtrekking gemakkelijk zouden kunnen maken uit de tienduizend liefdedaden in Zijn leven en dood. Nee, Hij verklaart ons Zijn liefde weloverwogen: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad.’ Twijfelt u aan deze woorden? Ze zijn gesproken in die duistere nacht van doodsnood. Ze zijn opgeschreven in dit geïnspireerde Boek. Antwoordt uw hart niet als Hij zegt: ‘Ik heb u liefgehad’? Antwoordt u niet: ‘Ach Heere, het is echt waar! Uw woorden zijn onnodig, U heeft mij ervan verzekerd door Uw wonden. Ik weet dat U mij liefheeft. O, dat ik U wederkerig meer liefhad!’

			Christus wil ons bevestigen in ons geloof, zodat we nooit meer zullen wankelen. Hij wil onze harten bewerken om de grootte van Zijn liefde te bevatten. Daarom geeft Hij een zeer bijzondere vergelijking van Zijn liefde. Hij kijkt niet naar de liefde op aarde, maar naar de grootste liefde in de hemel: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad.’ Geliefden, u durft en kunt de liefde van de Vader tot de Zoon niet betwijfelen. Het is een van de meest ontwijfelbare waarheden en u heeft er zelfs nooit aan gedacht er argumenten bij te zoeken.

			Onze Heere wil dat we Zijn liefde tot ons in dezelfde categorie plaatsen als de liefde van de Vader tot Hemzelf. We moeten van het een even overtuigd zijn als van het ander. Wat wordt ons door dit teken een wonderlijke zekerheid gegeven! Met oneindige liefde beziet de Vader de Zoon, met Wie Hij één in Wezen is, omdat Zij één God zijn. En zo zeker als dit waar is, zo zeker heeft Jezus degenen lief met wie Hij voor eeuwig een huwelijksrelatie is aangegaan. Twijfel niet. Dat zou een soort godslastering zijn na zo’n onderpand als dit. Denk erover na en laat uw zekerheid dubbel vaststaan.

			Zie nu de wijze waarop de Zaligmaker Zijn liefde aan ons bewees! Hij verkoos ons in liefde. De reden van Zijn verkiezing was liefde. Bedenk hoe Hij het in het zevende hoofdstuk van Deuteronomium schrijft: ‘Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u.’ Hij had u lief, omdat Hij u liefhad. De verkiezing is op liefde gebaseerd, en liefde is haar eigen fontein. Het systeem van goddelijke liefde ontspringt uit de liefde van God en uit niets anders. Jezus heeft ons lief omdat Hij liefde is.

			Als ik aan die stelling iets moet toevoegen, zal het voldoende zijn om de eigen woorden te gebruiken van de zeer Geliefde. Toen Hij de Vader dankte dat Hij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen had, maar aan de kinderen geopenbaard, zei Hij: ‘Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen’ (Luk. 10:21). O gelovige, Jezus had u lief voor de wereld begon, omdat Hij u wilde liefhebben. Hij had u lief om u Zijn liefde te kunnen openbaren. Hij had u lief om u naar Zijn beeld te kunnen vormen en om de Eerstgeborene onder vele broeders te kunnen zijn (Rom. 8:29), en om ons zo te kunnen laten delen in Zijn natuur en Zijn karakter en in de liefde van Zijn Vader. Hij had ons lief om ons meer en meer tot Hem te trekken in een altijd groeiende liefdesgemeenschap. Zie de liefde die haar eigen oorzaak is, die zichzelf opoffert en door eigen kracht haar genadige doelen haalt. Doelen die elk even vol van liefde zijn als de liefde die ze stelde.

			Toen Hij ons zo uit liefde had verkoren, was de liefde van onze Heere zo groot dat Hij mens werd omwille van Zijn liefde voor ons. Hij beschouwde het niet als roof aan God gelijk te zijn (Fil. 2:6), maar werd mens om de bedoeling van Zijn liefde voor ons te kunnen verwezenlijken. Er staat geschreven: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’ (Gen. 2:24). Dit heeft zijn grootste voorbeeld gevonden in Christus, die Zijn Vader verliet om één vlees te worden met Zijn kerk. Hij nam onze natuur aan, zodat Hij voor ons kon doen en kon lijden wat Hij anders niet voor ons had kunnen doen en lijden. Toen Hij zo onze natuur aannam, bracht Hij een intiemere eenheid en een zoetere omgang met Zijn geliefde kerk tot stand dan anders ooit had kunnen bestaan. Als Hij niet de Baby van Bethlehem en de Man van Nazareth was geworden, hoe had Hij dan aan Zijn broeders in alles gelijk kunnen worden (Hebr. 2:17)? Bedenk toch wat een liefde het geweest moet zijn die de Heere van de heerlijkheid uit de hoogste hemel naar de aarde bracht om de Man van smarten te worden, omwille van ons!

			De Heere werd niet alleen een mens voor ons, Jezus stierf ook vanwege Zijn liefde voor ons. ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15:13). Dat onze Heere Zijn leven aflegde, was een bijzonder bewijs van liefde, want Hij stierf vrijwillig. Voor Hem was er geen noodzaak om te sterven, zoals voor ons. Als andere mensen al voor ons zouden sterven, zouden ze hun verplichting aan de natuur slechts iets eerder betalen. Maar Jezus stierf terwijl het niet nodig was om te sterven wat Hemzelf betrof. Hij stierf zelfs onder pijnlijke omstandigheden, te midden van schaamte en verlatenheid, en dat maakte Zijn dood bijzonder bitter. De kruisdood is voor ons het grootste bewijs van de oneindige liefde van de Zaligmaker voor ons. Hij moest de dood van een misdadiger sterven, tussen twee misdadigers in, zonder ook maar iemand die Zijn vriend wilde zijn, als voorwerp van algemene spot. En dit moest Hij doen terwijl Hij onze zonden in Zijn eigen lichaam droeg (1 Petr. 2:24). Dit doet ons buigen: ‘Zie hoe lief Hij ons heeft!’ O geliefden, kunnen we nog twijfelen aan de liefde van Christus nu Hij Zijn leven heeft afgelegd? ‘Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petr. 3:18).

			Denk er ook aan, lief kind van God, dat de Heere u levend maakte omwille van Zijn liefde. Ik kan die gedenkwaardige passage uit Ezechiël 16 niet uitgebreid citeren, maar onze toestand wordt daar beschreven als die van een verlaten kind, weggeworpen om te sterven, ongewassen, niet gebakerd. Het bloedde dood in vuil en ellende. Toen de Heere voorbijkwam, zei Hij tegen dat kind: ‘Leef.’ Zo sprak Hij ook tot ons, en we werden levend en stonden op uit onze ellende. Hij verklaart dat de tijd toen Hij zo voorbijkwam ‘de tijd van de liefde’ was.

			Denk aan uw toestand van weggeworpen zijn, aan uw hulpeloze ellende, aan uw hopeloze puinhoop. U lag in de klauwen van de dood en niemand had medelijden met u. U had zelfs geen medelijden met uzelf. Jezus keek u aan, lang voordat u naar Hem keek. Hij sprak tot u voordat u tot Hem sprak. Hij zei: ‘Leef!’ en u leefde. Daarvoor was u dood door de overtredingen en de zonden (Ef. 2:1). Toen waste Hij u, kleedde u aan, maakte u mooi en nam u aan. Hij maakte een arme vondeling tot mede-erfgenaam met Hemzelf. O liefde! Onvergelijkelijke liefde! Ons geestelijk leven danken we aan liefde, en daarom zullen we de Liefhebber van onze zielen prijzen zolang we leven!

			Omdat we van nature ver van God zijn, was het nodig dat we dichtbij gebracht werden. We zijn dicht bij Hem gebracht door liefde. Jeremia heeft die beroemde passage geschreven: ‘Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ Weet u nog wanneer de menselijke touwen om u werden gebonden en u voelde dat koorden van liefde u steeds krachtiger trokken? U kon niet zeggen waarom u zo zeldzaam getrokken werd tot betere dingen, maar het was zo. In uzelf was u aanvankelijk zo levenloos als een stuk hout. Maar al spoedig voelde u een verlangen, ja, u werd gedrongen en ten slotte liet uw koppige wil zich vermurwen. Een nieuw verlangen kwam in plaats van de vroegere tegenzin. Toen rende u de kant op waar u naartoe getrokken werd: uiteindelijk was uw wil volledig vrijgemaakt, zodat u zich verheugde in de wil van God.

			Dit alles deed de liefde. Liefde was meer dan overwinnaar. Zij overwon de vijand niet door kracht, maar veranderde hem in een dankbare vriend. Nu we ons deze trekkingen herinneren, die nog steeds niet opgehouden zijn, laten we geloven in de liefde van Jezus. Voelt u Hem zelfs nu niet trekken, in dit huis van gebed? Als u Zijn liefde nu beseft, roep dan uit: ‘De liefde van Christus dringt ons’ (2 Kor. 5:14). Ik bid u, twijfel niet aan de liefde van uw goddelijke Heere die ook nu in u werkt.

			De tijd zou me ontbreken als ik alle vruchten van de liefde van Christus voor u zou opsommen. Uit liefde heeft Hij u vergeven! Bent u het ooit vergeten dat Hij uw overtredingen uitwiste met de hand van Zijn liefde? Uit liefde heeft Hij u dagelijks gevoed met het beste geestelijke voedsel. ‘U bent volmaakt geworden in Hem’ (Kol. 2:10). Zijn liefde heeft voorzien in alles wat u zich wenste: schoenen voor uw pelgrimstocht, wapens voor uw strijd, kracht voor uw werk, rust voor uw vermoeidheid, troost in uw verdriet. Niets goeds heeft Zijn liefde u onthouden. U hebt een innerlijke voldoening in Christus die de hele wereld niet bewerken kan. En meer, Hij heeft u tot op deze dag veilig door deze wildernis geleid. Op duistere en kronkelende wegen was Hij u nabij. Zijn stok en Zijn stof vertroostten u (Psalm 23:4). U bent niet verdwaald, niet omdat er geen dwaalzieke geest in u was, maar omdat de grote Herder u op Zijn pad gehouden heeft. Hoe vaak heeft Hij u bijgestaan, hoe vaak verlost! Hoe genadig heeft Hij u geholpen toen u zwak was, en uw duisternis verlicht, uw angsten bedaard, uw hoop vernieuwd en, meer nog, u voor zonde bewaard!

			Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, word ik vervuld van een bewonderende dankbaarheid. Ik weet dat ieder van u nagenoeg hetzelfde ziet als hij terugkijkt. Zeker, goedheid en weldadigheid hebben elke dag van ons leven verfrist. Elke dag was zo wonderlijk dat we genoeg reden zouden hebben om God eeuwig te prijzen als we alleen maar die dag hadden geleefd. Als alle dagen aan een draad geregen kon worden, wat zouden ze dan een prachtige armband van genade vormen! Wat zal ik zeggen van de liefde van mijn Heere? Als ik haar vergelijk met de hoogte van de bergen, zie ik alp op alp gestapeld. ‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel’ (Psalm 36:6). Als ik Zijn liefde vergelijk met de diepte van de zee, verlies ik me alweer in de vergelijking. Ik kan slechts roepen: ‘O diepten!’ Als we de gaven van Zijn liefde zouden willen tellen, zijn ze meer in getal dan het zand van de zee. Laten wij niet twijfelen aan Zijn liefde. Het zou moedwillige wreedheid zijn. Maar laten we rustig gaan zitten en op het ritme van ons hart zacht deze ene zin herhalen: ‘Hij heeft mij lief – Hij heeft mij lief. Zekerder dan een ouder of een kind, een man of een vrouw, een beste vriend, houdt Jezus van degenen die Hij met Zijn bloed heeft gekocht! O mijn ziel, Hij heeft u lief! Wees altijd verrukt door Zijn liefde.’

			Toch moet ik deze opsomming nog niet beëindigen voor ik u eraan herinnerd heb dat u vandaag, op dit moment, gemeenschap met Hem hebt. U bent op Hem gelegd, aan Hem vastgemetseld, als een steen op zijn fundering. Uw leven zit aan Hem vast, als een tak aan zijn stam en als een lichaamsdeel aan het lichaam. U zit aan Hem vast door een levende, liefdevolle en blijvende vereniging, zoals een bruid verenigd is met haar bruidegom. In Gods plan wordt u vandaag vereenzelvigd met het Hoofd van het verbond. God heeft Hem behandeld, alsof Hij onze zonden bedreven had. Nu behandelt Hij u alsof u Zijn gerechtigheid had. In het plan van God bent u in de Heere Jezus Christus gewikkeld. Dit is liefde! De toekomst van Jezus is uw toekomst. U zult met Hem zijn waar Hij is.

			Toen Maarten Luther in zware moeilijkheden verkeerde, kwam er een vriend bij hem op bezoek. Hij zag dat Luther in grote letters het woord ‘Vivit!’ op de muur had geschreven. Hij vroeg wat Luther bedoelde met ‘Vivit.’ Luther antwoordde: ‘Jezus leeft. Als Hij niet zou leven, kon het me niet schelen al zou ik geen uur meer leven.’ Ja, ons leven is vastgeklonken aan dat van Jezus. We zijn niet geroepen om uit onszelf te leven. Dat zou de dood zijn. Maar we hebben het leven en alle dingen in de gemeenschap met Hem. Dit is daadwerkelijke liefde die niet rust tot zij één is met datgene wat zij liefheeft. O onbekeerden, hoe kunt u los van Christus leven? Eén uur zonder Christus is oneindig gevaarlijk. U zou kunnen sterven in dat uur. Dan bent u voorbij het land van hoop.

			O geliefden, u die Hem liefheeft bent één met Hem door een oneindige en niet kapot te krijgen eenheid! Wie zal ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heere (Rom. 8:35)? Omdat deze eeuwige eenheid er is, zijn we zeker van zowel genade als heerlijkheid voor ons. Een paar lieve broeders en zusters zijn kortgeleden het lichtende pad omhooggegaan. We zouden hen benijden als we niet wisten dat ook hier de liefde van de Heere ons verblijdt. Laten wij Jezus liefhebben om Zijn liefde voor onze broeders. Op dit moment delen zij Zijn troon. Ze liggen aan Zijn boezem en worden verzadigd door het zien van Zijn heerlijkheid. Ook wij zijn op weg naar de bruiloft. Laten we onze lamp brandend houden. Troost uzelf met de goddelijke hoop van eeuwige vreugde. Zijn liefde, die vanuit de hemel naar de aarde tot ons kwam, zal ons opheffen van de aarde naar de hemel. Ons hart kan niet vatten wat liefde heeft weggelegd voor haar uitverkorenen.

			II. Maar ik kan zo niet blijven doorgaan. Ik moet mijn onderwerp nu in een ander licht zetten: Laten we de liefde van Christus voortdurend overdenken. Ik zou u met een paar aanwijzingen willen helpen bij uw meditatie. Denk er niet aan dat ik aan het preken ben, maar doe net of u alleen bent in uw kamer en ik door de telefoon met u praat. Laat mij verdwijnen en laat Jezus voor u staan.

			Overdenk de liefde van Christus voor u. Zijn liefde is oud en eerbiedwaardig, beproefd en bewezen. Hij had u lief toen u er nog niet was. Hij had u lief toen u er wel was, maar niet was wat u had moeten zijn. Zijn liefde veranderde u in een geestelijk mens. Zijn liefde zorgde ervoor dat u dat bleef. Hij had u zo lief dat Hij leed en stierf voor u en Zijn liefde tot u is zo groot dat Hij het toestaat dat u omwille van Zijn Naam lijdt. Hij heeft u zo lief dat Hij uw slechte gewoonten verdraagt, uw tekortkomingen, uw overtredingen, uw koudheid, uw afvalligheid, uw nalatigheid in het gebed, uw harde hart en gebrek aan liefde voor uw broeders, en al die andere zonden waarvan ik u nu niet beschuldigen zal, want dit is de tijd der liefde. Hij heeft u altijd liefgehad, zonder onderbreking en zonder ooit te verslappen.

			Sommigen onder u kennen deze liefde al twintig, dertig, veertig of vijftig jaar. Ja, sommigen zelfs langer. Het is voor ons niet nieuw om te zingen: ‘Jezus houdt van mij.’ Al die tijd was Hij goed, nooit deed Hij het verkeerd. De vriendelijkste echtgenoot die ooit leefde, zal soms fouten maken, maar deze Echtgenoot van onze ziel overstelpt ons dagelijks de hele dag met goddelijke liefde. Al zouden we ernaar zoeken, we vinden geen gebrek of zwakte in Zijn liefde.

			Ongetwijfeld zullen we Zijn liefde in de toekomst nog vaak op de proef stellen. Maar we zijn er zeker van de zij elke test doorstaat. Misschien zullen we over ruwe wegen trekken, maar Hij zal meegaan en we zullen leunen op onze Geliefde. We kunnen erg ziek en zwak worden, maar Hij heeft onze ziekten gedragen en zal medelijden met ons hebben. Hij heeft gezegd, en wij geloven het: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten’ (Hebr. 13:5). Zijn belofte is: ‘Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen’ (Jes. 46:4). Hoe langer we leven, hoe overvloediger we het bewijs van de liefde van Christus zullen ontvangen, waarvan we op dit moment verzekerd worden dat die ons betreft. Op dit moment geloven we even vanzelfsprekend in Zijn liefde als die baby daar in de liefde van Zijn moeder gelooft. Kijk, hij strekt zijn kleine handjes uit om door die lieve armen te worden omhelsd. Is het niet zo, lieve vrienden? Leunt u niet aan de boezem van uw Heere, zonder enig zweem van wantrouwen, en worden daar niet al uw angsten in slaap gesust? Wat een liefde!

			Denk er bij uw meditatie ook over na dat Zijn liefde voor u volstrekt vrijwillig was. Ze was niet gekocht en niet gezocht. In Hosea staat: ‘Ik zal hen vrijwillig liefhebben’ (Hos. 14:5). Echt, als er één geval is waarin deze tekst overduidelijk waar is, is dat het mijne. Was het ook niet zo bij u? Wat was er in u dat Zijn liefde opriep? Als Hij schoonheid in mij zag, moet dat aan Zijn ogen gelegen hebben. Ze zeggen dat liefde blind is, en hoewel onze hemelse Bruidegom niet blind is, is Hij eigenlijk nog vriendelijker. Want Hij zag onze wanstaltigheid door zonde en dwaasheid, en niettegenstaande dat had Hij ons lief. Hij zag onze misdaden en wierp ze toen in de diepten van de zee (Micha 7:19).

			Jezus, minnaar van mijn ziel, U houdt van mij en die liefde is inderdaad vrijwillig! Hoe kon U worden bekoord door iemand als ik? Dat kan slechts zijn omdat U die mensen liefhebt die Uw liefde het meest nodig hebben en die het minst in staat zijn iets terug te doen. En omdat het er zo voorstaat, wat kan ik anders dan aanbidden en bewonderen? Broeders, laten we peinzen en mediteren en bidden en prijzen. Laten we ons verwonderen en Hem aanbidden Die we liefhebben, ook al hebben we Hem niet gezien (1 Petr. 1:8). Laten we liefhebben, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Joh. 4:19). Als we deze overvloedige koestering bekijken van een liefde die we niet hebben verdiend en niet hebben gezocht, laten we Hem dan wederkerig vrijwillig liefhebben.

			Deze liefde van onze Heere, zo vrij, zo vol, zo krachtig, was en is bijzonder verbazingwekkend. We zullen nooit beter en verrassender nieuws horen dan dat Jezus ons liefheeft. Niets heeft mij ooit meer verbaasd dan dat Hij mij liefheeft en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (Gal. 2:20). Anderen zien misschien wat de Heere door Zijn genade in ons heeft bewerkt, en daardoor zouden ze minder verbaasd kunnen zijn over Zijn liefde. Maar wij kennen onszelf en zien onze vlekken en rimpels. Daarom weten we dat er niets liefhebbenswaardigs in ons is van nature. Als we de schoonheid van onze Heere zien, zien we slechts wanstaligheid in onszelf. Hoe meer we van Zijn liefde zien, hoe meer we onszelf verafschuwen om ons gebrek aan liefde voor Hem en om de verontreiniging waarin we gevallen zijn. We zijn verbaasd over onze zonden en nog verbaasder over Zijn liefde. We zullen het gouden boek van Christus’ liefde blijven lezen tot in alle eeuwigheid. Hoe meer we erin studeren, hoe meer we ons verwonderen dat de Heilige, Heerlijke en altijd Gezegende ooit zulke onbelangrijke, vervuilde en wispelturige schepsels als wij in liefde heeft getrouwd.

			De liefde van Jezus is heel praktisch. Christus heeft ons niet alleen lief met het woord, maar met de daad en in waarheid (1 Joh. 3:18). Christus’ liefdedaden maken meer indruk op mijn geest dan alle woorden, zelfs die Hijzelf gesproken heeft. Zijn daden onderstrepen Zijn woorden. Woorden kunnen liefde niet volledig uitdrukken. Taal is het filter van de lippen als het hart barst van gevoel. Jezus heeft Zijn liefde in levende letters uitgeschreven. O Meester! Niemand spreekt als U, maar Uw geweldigste rede hield U toen U slechts weinig zei en Uw handen uitstrekte naar het kruis om vastgenageld te worden. Toen stortte U Uw hart niet uit in woorden, maar in bloed en water. Jezus gaf ons Zijn kroon, Zijn kleren, Zijn lichaam, Zijn ziel, Zijn leven, Zichzelf. Zei ik niet terecht dat dit praktische liefde is? Het is een liefde vol tederheid, rijk in mildheid, overvloedig in vriendelijkheid, krachtig in trouw, sterk als de dood, machtiger dan het graf.

			Bedenk ook dat het persoonlijke liefde is. De Heere Jezus Christus houdt van ieder van Zijn volk zo veel alsof Hij niemand anders had om van te houden. Het hele hart van Christus gaat naar elk van ons uit. De grote zon schijnt vandaag op deze ronde aarde en straalt zijn overvloedige licht onbeperkt over iedereen. Dat ene kleine madeliefje dat zich baadt in zijn stralen kan zeggen: ‘De zon is er helemaal voor mij.’ Ook al zijn er duizenden bloemen in de weiden en de tuinen, toch kan die ene bloem vrij beschikken over alles wat de zon kan geven, of beter gezegd, over alles wat die kleine bloem ontvangen kan. Hij bezit zo veel als was hij de enige bloem die bloeide.

			Dat is Jezus voor mij, voor u, voor elk van ons: geheel de uwe. We verliezen niets door het feit dat Hij alles is voor zo veel miljoenen. Nee, we hebben er zelfs baat bij dat zo veel broeders Hem bezitten, want we zien onze zegen herhaald in het geluk van allen van wie Jezus evenzeer houdt als van ons. In de tekst lezen we ‘zo heb ook Ik u liefgehad.’ Let erop dat tussen de persoonlijke voornaamwoorden ‘Ik’ en ‘u’ alleen het woord ‘liefgehad’ staat.7 De Heere Jezus, Hijzelf verheugde Zich in ons, zelfs in ons die het niet waard zijn op dezelfde dag genoemd te worden als Hij. Lof zij Zijn heilige Naam in eeuwigheid!

			De kern van de tekst is dat onze Heere ons een klein beetje wil leren hoeveel Hij van ons houdt, door Zijn liefde tot ons te vergelijken met de liefde van Zijn Vader voor Hem. Wat was dat voor liefde? Hier komen we in diepe wateren. Elke gedachte is verkeerd. We weten dat de Vader de Zoon liefhad zonder begin, ja van eeuwigheid. Het is niet denkbaar dat er ooit een tijd was dat de Vader Zijn Zoon niet liefhad. Zo is het voor degenen die het Boek van de Heere goed lezen ook niet denkbaar dat er ooit een tijd was dat Jezus Zijn volk niet liefhad. Deze liefde drong Hem om in de eeuwige raad de Borg van het verbond te worden voor degenen die Zijn Vader Hem gegeven had. In die tijd voordat de tijd begon, ging de liefde van de Heere verder, want Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af (Micha 5:1). De liefde van onze Verlosser begon niet toen wij Hem gingen liefhebben, ook niet toen wij ontstonden of toen de aarde ontstond. Zij was er van oudsher. Sommigen van u zwijmelen bij antiek. Dit is voor mij het meest kostbare antiek: de eeuwige liefde van Jezus.

			We weten ook zeker dat de Vader de Zoon liefheeft zonder einde. Er zal nooit een moment komen dat de Vader de Zoon uit Zijn hart bant. Zolang zal ook Jezus Zijn volk nooit uitwerpen. De onveranderlijke Christus van God zal nooit ophouden om van Zijn verlosten te houden, want de Vader zal nooit ophouden om Hem lief te hebben. Zei Hij niet: ‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd? Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer’ (Jes. 49:16 en 54:10).

			Geliefden, we moeten niet nalaten de intimiteit van deze liefde te zien. Want Jezus zei: ‘Ik en Mijn Vader zijn één’ (Joh. 10:30). Zo is Zijn liefde voor ons ook. Zij is van een intieme aard, want Jezus zei: ‘Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt gemaakt worden in Eén’ (Joh. 17:23, Eng. vert.). Jezus heeft Zich één gemaakt met Zijn volk. Hij heeft hen lief met een wonderlijke intimiteit. In het liefhebben van hen heeft Hij Zichzelf lief, want Hij heeft hen gemaakt tot ‘leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente’ (Ef. 5:30). Ik ga verder: onze Heere hield meer van ons dan van Zichzelf, want zij zeiden in waarheid over Hem: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen’ (Matth. 27:42). Zijn machtige liefde maakte Hem een offer voor Zijn volk, zodat Hij hen kon verlossen van de vloek van de wet.

			Het is in feite een onmetelijke liefde. Zij heeft geen grens. De Vader moet de Zoon onbeschrijfelijk liefhebben. Zoals God Zelf onbevattelijk is, is de liefde van de goddelijke Personen voor elkaar dat ook. Jezus heeft Zijn uitverkorenen onmetelijk lief. Hij heeft ons lief tot het einde met een liefde die in zichzelf geen einde heeft. Deze oceaan heeft geen strand en geen bodem. Jezus’ liefde is overal, eeuwig en oneindig.

			Zijn liefde is ook onveranderlijk, zoals de liefde van de Vader dat is voor Hem. Het hart van Jezus kent geen verandering. Hij kan ons niet meer liefhebben en Hij zal ons nooit minder liefhebben. Ik had het net over de oceaan, maar die vergelijking gaat niet op. Want de oceaan kent eb en vloed, terwijl de liefde van de Heere altijd helemaal vol is.

			Nu wil ik u dit punt voorhouden: denk eraan dat de intieme, oneindige en onveranderlijke liefde van de Vader voor Zijn Zoon niet voorkwam dat Hij ‘een Man van smarten, bekend met ziekte’ werd (Jes. 53:3). Zij voorkwam niet dat Hij niets had om Zijn hoofd op te leggen (Matth. 8:20). Zij voorkwam niet dat Hij bloedig zweette in Gethsémané. ‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden’ (Hebr. 5:8). Ook Hij riep uit: ‘Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan’, om eraan toe te voegen: ‘Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Matth. 26:39). Denkt u dat de bittere beker u voorbij zal gaan? In uw gebeden zei u: ‘Mijn Vader, als U mij liefheeft, laat me dan niet arm zijn, geef me geen verdriet, laat me niet verlaten worden, geef dat er niet over mij geroddeld wordt.’ U weet niet wat u vraagt. U bidt tegen groei als u bidt tegen pijn.

			Het was nodig voor de grotere heerlijkheid van de Middelaar in Zijn veelzijdige Persoon als God en Mens dat Hij bijzonder zou lijden en Zichzelf zou geven als rantsoen voor velen. Daarom onthield de Vader Hem in Zijn liefde geen alsem en gal. Om andere redenen, die het wijze hart van Jezus kent, is het nodig dat u, Zijn volgeling, van Zijn beker drinkt en dat u gedoopt wordt met Zijn doop (Matth. 20:23). Hij onthoudt u dat voorrecht niet. U moet deelgenoot worden aan het lijden van Christus, zodat u ook meer deelgenoot kunt worden aan Zijn heerlijkheid (Rom. 8:17). Daarom, geloof dat Christus u liefheeft als Hij u slaat, dat Hij u liefheeft als Hij besluit om de beker van bedwelming van uw lippen te nemen (Jes. 51:17). U zou de hoge eer die Hij voor u bestemt verlagen, maar Zijn liefde voorkomt dat zware verlies. Als wij met Hem willen regeren, moeten we eerst met Hem lijden (2 Tim. 2:12). En zo drijft Zijn liefde ons tot lijden, want zoveel aandacht heeft Hij voor ons eeuwig welzijn.

			O, u die vlucht voor het kruis, wilt u naar uw kroon? Wees niet zo dwaas. Wees er zeker van dat deze moeite nodig is voor u, dat uw ziel erdoor vergroot wordt en dat u in staat zult zijn meer vreugde en zegen in Christus Jezus uw Heere te bevatten in de eeuwigheid. Als u zichzelf nu die speldenprik wilt besparen, zal dat u eeuwig tot verliezer maken. Steek uw vinger uit naar de naald en houd u gereed de scherpe punt een ogenblik te verdragen, omdat u ziet dat het de onbetekenende straf is voor uw rang als volgeling van de Gekruisigde. ‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg’ (2 Kor. 4:17). Waarom lopen we er dan voor weg?

			God geve ons genade om veel na te denken over deze liefde van Jezus Christus voor ons, die wordt vergeleken met de liefde van de Vader voor Hem. En mogen we daardoor tevreden zijn om deel te hebben aan Christus in Zijn lijden, zodat we ook deelgenoot worden van Zijn heerlijkheid!

			III. Verdraag me nog even als ik in de derde plaats zeg: Laten we de kracht die deze liefde over ons heeft, ervaren en bewonderen.

			Ik vroeg u mij te vergeten en me te zien als slechts een telefoon. Maar nu zou ik helemaal willen verdwijnen, zodat alleen nog maar Jezus in de volheid van Zijn kracht regeert in uw geest en hart. Wat is krachtiger dan Zijn liefde? Wat kan zo veel op zo veel manieren bewerken? Gelukkig de man die voor altijd betoverd is door haar kracht.

			Als de liefde van Christus in het hart ontvangen wordt, werkt dat als een medicijn dat alles geneest. De artsen zochten vroeger lang naar een universeel medicijn. Ze zochten voor niets. Maar hier hebben we het. Christus is het medicijn tegen elke kwaal en Hij is veel meer dan dat. Hij heelt en verzadigt mensen, Hij verzadigt en maakt mensen mooi, Hij maakt hen mooi en versterkt hen, Hij versterkt en vervolmaakt hen. Zo wonderlijk werkt Zijn liefde in mensen. Geloof de liefde van Christus en voel haar in uw hart. Zij zal u vernederen. Het trotse ik verdwijnt als de zoete liefde binnentreedt. Het vlees sterft door de kracht van die liefde, waardoor de geest leeft. Kan ik trots zijn als mijn Geliefde mij Zijn liefde openbaart, die alle kennis te boven gaat? Onmogelijk! Nee, ik zink in de grond als ik Zijn heerlijkheid zie. Mijn ziel smelt als mijn Geliefde spreekt. Broeders, de liefde van Christus is zo’n vloed dat zij het ik wegstuwt als zij de ziel overstroomt.

			Liefde heeft ook een verzachtende invloed. De hamer van de wet breekt, maar als het hart zo gebroken is, is het als gebroken steen: elk stukje is nog steeds steen. Als de liefde van Christus haar werk doet, doet zij ons smelten en verandert zij steen in vlees. Een oude prediker zegt dat wanneer de wet tot berouw brengt, de tranen die uit de ogen van de zondaar komen zo hard als hagelstenen zijn, en ik geloof dat hij gelijk heeft. Maar als het Evangelie ons berouwvol maakt, is ons huilen als de morgendauw. Wat brengt genade een gezegende zachtheid! Wat is het hart teer als Jezus het heeft aangeraakt met Zijn doorboorde hand!

			Wat is deze liefde van Christus troostrijk voor treurende harten. Het is de beste lamp voor iemand die in het donker op bed ligt. O, Vrezende en Mistrouwen,8 jullie zijn nauwelijks in staat om je vanmorgen in mijn onderwerp te verheugen. Ik zou jullie zo graag opwekken en blij maken met deze zoete liefde. Want er is echt balsem voor jullie. Keer je niet van deze hemelse hartversterking af. Doe niet je best om te twijfelen. Als jullie denken aan de liefde van jullie Verlosser kunnen jullie dat haast niet, toch? Wat? Moedeloosheid? Als uw Geliefde u kust met Zijn mond en zegt: ‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad’ (Jer. 31:3)? Als Zijn aanwezigheid u niet blij maakt, zal de hemel zelf het niet doen. Wat is de hemel anders dan de volle genieting van Zijn liefde?

			De liefde van Jezus heeft een reinigende en heiligende kracht. Als u de liefde tot de zonde wilt doden, leef dan in de liefde van Christus. Ieder die Christus liefheeft, haat de zonde. We beginnen te zeggen: Wat zal ik voor Christus laten? Wat zal ik voor Hem doen? Als de liefde van Christus in de ziel wordt uitgestort, verspreidt dat een heiligende geur: het parfumeert het hart met heiligheid. Zijn liefde is als een vuur van geurig hout. Ze verteert zonde en verspreidt de geur van deugd. Geen oven reinigt het hart als de liefde van Jezus, die brandt als kolen van de jeneverbes. De weg van de liefde is het pad naar de volmaaktheid. Jonathan zal de David van wie hij houdt nooit aanvallen. Een hart dat wordt bekoord door de heilige Jezus zal heel ijverig proberen Hem niet te kwetsen door zonde.

			Een diepe ervaring van de liefde van Christus versterkt ons ook. Liefde is sterk als de dood en zij maakt ons sterk voor de plichten van het leven. Wat maakte die heilige martelaressen in Schotland zo moedig in hun belijdenis van trouw aan Jezus toen ze aan palen vastgebonden op het opkomende tij wachtten tot ze zouden verdrinken? Zwakke mannen en vrouwen zijn in het Romeinse amfitheater voor de leeuwen gegooid. Heeft u ooit gehoord dat ze wegkropen voor de wilde beesten of om genade vroegen aan de wrede menigte die zat toe te kijken tijdens hun doodsstrijd? Ach nee! De soldaten van Christus verliezen de moed nooit. Het geheim van hun moed is dat Hij van hen houdt, en ze kunnen niet anders dan moedig zijn omwille van die lieve Jezus.

			Dit is het ook dat ons zacht maakt voor anderen en medelijdend voor deze arme, verdorven wereld. Als er onder u zijn die liefde voor verloren zielen willen hebben, leer dan hoe Christus u liefheeft. Omwille van Hem zult u de slechtste mens liefhebben. Als u ogen wilt hebben die kunnen huilen over deze zondige stad, zie dan hoe Jezus over u huilde. Als u altijd zou willen klaarstaan om de behoeftigen te helpen en de zieken bij te staan, blijf dan dicht bij uw vriendelijke, tedere, medelijdende Heere. Als u Zijn liefde voor u voelt, zult u medelijden voelen met anderen.

			Dit is het wat mensen in vlam zet van ijver voor God en voor het heil van mensen. Sommigen weten nauwelijks wat ijver is, maar er zijn nog enkele heiligen over die van de morgen tot de avond zijn als een brandende fakkel. We hebben er een paar onder ons. Mijn vrees is dat zij zichzelf laten opbranden en sterven voordat anderen door hen in brand gestoken zijn. Wilt u het geheim van die heilige vlam weten die op sommige apostolische figuren rust? De liefde van Jezus is dat hemelse vuur. Ze branden van liefde als ze aan Hem denken Die uit liefde volledig opbrandde als offer voor hen.

			Deze liefde vervult gelovigen met blijdschap. Als u altijd blij zou willen zijn, baseer uw lach dan op Zijn kruidenwijn en het sap van Zijn granaatappels (Hoogl. 8:2). O vrolijke gedachte! Zo’n verzekering maakt van een gevangenis een paradijs, en van een hel een hemel.

			Nu nodig ik u ten slotte uit, lieve vrienden om met persoonlijke vreugde in deze liefde van Christus binnen te treden. Waad door deze rivier van levend water. Hoor ik u roepen: ‘Het komt al tot mijn enkels’? Ga dieper, broeder! ‘Het komt tot mijn knieën.’ Nog dieper, broeder! Denk meer na over goddelijke liefde. Waardeer het meer. Leef er meer uit. Vertrouw er meer op! ‘Meneer, het komt al tot mijn middel.’ Ga dieper, broeder! Dank God als het u optilt en boven alle aardse dingen uitdraagt. Als u de bodem niet meer voelt, verblijd u. Als u moet zwemmen, werp uzelf vrolijk op deze gezegende vloedgolf. U kunt niet verdrinken. Dit is geen water om te zinken, maar om te zwemmen. Wees als een vogel in de lucht, een vis in het water, een engel in de hemel. Laat de liefde van Christus uw element zijn. Laat leven en liefde synoniem voor u zijn. U kunt niet te veel denken aan Christus’ liefde. De wijze man zegt: ‘Eet niet te veel honing’, maar u kunt zich niet te veel verheugen over de liefde van Christus. Ga erin op. Word erdoor verzwolgen tot het is: ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20).

			En als u eenmaal geheel in deze liefde bent opgenomen, blijf er dan in. Het is niet zo dat Christus u vandaag liefheeft en morgen uitwerpt. Zal uw geloof onstandvastig zijn als Zijn trouw zo duurzaam is? Waarom bent u vandaag zo blij in de Heere en morgen zo somber? Bent u op zondag opgewekt en op maandag terneergeslagen? Is uw God alleen de God van de zondag en niet van de hele week? Wat! Is Christus een Zondagschristus en geen Maandagschristus? Is Zijn liefde een onderwerp voor de zondag en geen inspiratie voor de dinsdag en de woensdag? Geliefden, dat moet niet zo zijn. Het is toch kinderlijk – dat woord neem ik terug, want ik zet die lieve kinderen te schande –, het is toch dwaas om vandaag warm te zijn door deze liefde en morgen koud? Bij zo’n vuur zouden we altijd warm moeten zijn. Blijf in Zijn liefde.

			Jezus Christus wil dat Zijn volk blijft in een hoge, blijde, heilige, hemelse toestand. Zegt u dat dat niet mogelijk is? Ik ben het niet met u eens. Henoch wandelde lang met God voordat hij uiteindelijk met God wegwandelde. Zoek naar voortdurende gemeenschap. Te vaak klimmen we naar de top van de heuvel en glijden dan weer als spelende jongens naar beneden. Kom, kom, dit werkt niet. Laten wij blijven op de hoogte die we bereiken. Als ik naar de top van een heuvel klim, kan ik nooit pochen, want ik zie direct een hogere top verderop die ik daarvoor niet had gezien. Ik neem me voor de nieuwe top te bereiken en ik twijfel er niet aan dat ik daar een nieuwe zie. En zo gaat het door tot het einde.

			Het is niet onze taak dat woord ‘einde’ te schrijven. Hoger en heiliger is nog altijd ons wachtwoord. Waarom zouden we weer naar het moeras terugglijden? Wat kan er goed aan zijn om zich uit het zonlicht van Christus’ liefde te haasten in de mist van het wantrouwen? Laten we blijven waar we gekomen zijn en zoeken naar genade om verder te gaan. Bedoelt onze Heere dat niet als Hij zegt: ‘Blijf in Mijn liefde’? ‘O’, zegt iemand, ‘het is moeilijk om te doen wat u zegt.’ Nee, broeder, ik heb u een heerlijk voorrecht voorgehouden, maar ik geef toe dat u het niet zult bereiken in eigen kracht, zoals u in uzelf bent. Maar ik heb het niet tegen u zoals u in uzelf bent. Ik spreek tot u zoals u in Christus bent. En zoals u in Christus bent, is u alle kracht gegeven. Gebruik die kracht. Zing geen lied dat u onderbreekt om tussendoor te zuchten. Laten we een psalm aanheffen en doorzingen. Geef elk vers een vrolijk refrein: ‘Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ (Psalm 136). Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem (Hoogl. 2:16). Tot de dag aanbreekt en de schaduwen vluchten zal mijn ziel feestvieren over Zijn liefde, blij zijn en zich verheugen in Hem. God helpe u om dit te doen omwille van Zijn Naam!

			O, onbekeerde luisteraars, zou u onze vreugde niet willen ervaren? Kom zoals u bent, vertrouw op Jezus, en ze zal de uwe zijn.

			Amen

			De werken van de liefde

			De liefde ‘verdraagt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij volhardt in alle dingen.’ 
(1 Korinthe 13:7 Eng. vert.)

			De genade van de liefde waarover in dit hoofdstuk op zo’n uitzonderlijke manier zo veel wordt gezegd, is absoluut noodzakelijk voor ware godsvrucht. Hij is zo noodzakelijk! Al zouden we alles hebben, maar de liefde missen, dan zou het ons niet baten. De afwezigheid van liefde betekent de dood voor ware godsvrucht. Dat is wat de Heilige Geest in dit hoofdstuk zegt. Als u dus het hoge loflied op de liefde van de apostel leest, zeg dan niet: ‘Dat is een bijzondere deugd die bepaalde bijzondere heiligen verwerven. We moeten hen erom hoogachten, maar we hoeven hen niet na te volgen.’ Verre van dat. Deze liefde is het normale, dagelijkse leven van het volk van God. Ze is niet het voorrecht van slechts enkelen. Ze moet het bezit zijn van allen. Hoe verheven het voorbeeld ook is, kijk er niet naar alsof u er niet bij zou kunnen. U moet erbij komen. Het wordt u niet alleen voorgehouden als iets om hevig naar te verlangen, maar als iets wat u absoluut nodig hebt. Want als u in elke geestelijke gave zou uitblinken, maar dit niet had, het zou u geen goed doen.

			Iemand zou kunnen denken dat wij wel iets hebben aan zulke bijzondere gaven, maar nee, de apostel somt ze allemaal op en zegt over dit alles: ‘Het baatte mij niets.’ Ik bid dat u dit vanaf het begin begrijpt, opdat we niet afdwalen van de waarheid die de Heilige Geest ons hier leert. We kunnen ons niet verontschuldigen en zeggen dat we niet kunnen liefhebben, omdat we te onbeduidend zijn om zo’n verheven deugd van ons te vragen. Of te zwak om dit te bereiken. U moet het bereiken. Anders kunt u het eeuwige leven niet ingaan. Want als iemand de Geest van Christus niet heeft, is die niet van Hem (Rom. 8:9). En de Geest van Christus staat erop in u de liefde van onze tekst op te wekken. De liefde die alle dingen verdraagt, alle dingen gelooft, alle dingen hoopt en in alle dingen volhardt.

			Dit leert ons direct aan het begin al dat een verlossing die dit uitwerkt uit God voortkomt en door Zijn kracht in ons bewerkt wordt. Zo’n lieflijke genade groeit nooit op de bodem van onze gevallen natuur. Zou zoiets reins als dit kunnen voortkomen uit een onreine? Deze heerlijke verlossing tot zuivere liefde moet door het geloof worden aangegrepen en wordt in ons bewerkt door de werking van de Geest van God. Als we verlossing beschouwen als iets kleins, brengen we haar als het ware in de sfeer van de menselijke mogelijkheden. Maar als we haar in haar ware proporties laten zien, inclusief het bezit van een zuivere, liefdevolle, verheven gesteldheid van het hart, vatten we dat het een goddelijk wonder is.

			Als we de vernieuwde natuur op waarde schatten, roepen we uit: ‘Dit is de vinger van God’ (Ex. 8:19), en met oprechte blijdschap onderschrijven we Jona’s belijdenis: ‘Het heil is van de HEERE!’ (Jon. 2:9). Als de liefde in iemand opbloeit, moet God daar de eer van hebben. Het kan namelijk absoluut nooit door eigen pogen verworven zijn, maar moet zijn geschonken door de hand die de hemelen gemaakt heeft. Ik sluit dit punt nu af, maar ik hoop, broeders, dat ik de noodzaak van de genade van God om liefde te verkrijgen op uw ziel gedrukt heb. Ik wil u niet ontmoedigen, maar u moet voelen hoe groot het werk is dat voor u ligt en hoe onmogelijk u het kunt volbrengen zonder kracht die de uwe te boven gaat. De Geest is gereed en gewillig om ook in ons deze vrucht te dragen. Dat zal u troosten als u merkt dat liefde niet voortkomt uit uw eigen pogingen, maar de vrucht is van de Geest (Gal. 5:22). 

			Let in de eerste plaats op welke moeilijkheden de liefde tegenkomt: zij moet alle dingen verdragen, alle dingen geloven, alle dingen hopen en in alle dingen volharden.

			In de tweede plaats moet u kijken naar het werk van de liefde, waarin zij overwint: zij doet deze vier dingen allemaal, zij verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen en volhardt in alle dingen.

			Ten derde zal dit ons terugbrengen bij het punt waar we begonnen: de krachtbron van deze liefde en de wijze waarop zij in staat is tot deze viervoudige overwinning in talloze moeilijkheden.

			I. Let op de vele moeilijkheden die de liefde tegenkomt. Als de genade van God in iemand komt, wordt hij onmiddellijk geboren om lief te hebben. Ieder die liefheeft, is uit God geboren (1 Joh. 4:7) en ieder die uit God geboren is, heeft lief. Ieder die liefheeft Die geboren deed worden, namelijk God, heeft ook lief wie uit Hem geboren is (1 Joh. 5:1), namelijk alle verlosten. Hij begint het grote gebod te gehoorzamen om de naaste als zichzelf lief te hebben. Zijn motto is niet langer dat van een aards koninkrijk: ‘Dieu et mon droit’9 – God en mijn recht, maar hij draagt een andere leus op zijn schild: ‘Dieu et mon frère’ – God en mijn broeder.

			Als de liefde wordt geboren, bevindt zij zich direct in oorlogsgebied. Alles is haar tegen. De wereld is vol jaloezie, haat en kwaadwilligheid. Ik wil de meest liefdevolle mensen hier waarschuwen dat zij zich gemengd hebben in een strijd voor vrede, een worsteling om liefde: ze zijn geboren om de haat te haten en te twisten met de twist. Als een lelie tussen de distels (Hoogl. 2:2), zo is de liefde tussen de mensenkinderen. Als een hinde onder de honden, zo is liefde tussen de zelfzuchtige menigte.

			Het is duidelijk dat de moeilijkheden van de liefde vele zijn, want de apostel spreekt erover als ‘alle dingen.’ En alsof dat niet genoeg is, herhaalt hij die woorden en zet hij de vijandige legers neer als viermaal ‘alle dingen.’ Ik weet niet of u deze enorme legermacht kunt tellen. ‘Alle dingen’ lijkt zo veel mogelijk te omvatten, maar wordt in deze tekst nog eens vermenigvuldigd met vier. Want, mijn broeder, u zult in de eerste plaats moeten strijden tegen alles wat in uzelf is. Niets in uw aangeboren natuur zal u helpen. God heeft in u een nieuw leven gegeven, maar het oude leven wil dat verstikken. U zult bemerken dat het een zware strijd is om uzelf te overwinnen. Als dat u lukt, bent u echt een overwinnaar.

			Daarnaast zult u de strijd aan moeten binden met ‘alle dingen’ in de mensen die u geroepen bent lief te hebben. U moet een vurige liefde voor de heiligen hebben, maar zelfs de besten van hen zullen uw geduld vaak op de proef stellen. Zij zijn net als u onvolmaakt en ze zullen zich niet altijd van hun beste kant laten zien. Soms zullen ze hun gebreken droevig tentoonspreiden. Wees er dus op voorbereid om te strijden tegen ‘alle dingen’ in hen. En als het gaat om de goddelozen die u geroepen bent lief te hebben en zo tot Christus te trekken, u zult merken dat alles tegen de trekking van uw liefde opkomt. Zij zijn net als u van nature in zonde geboren en ze hebben wortel geschoten in hun ongerechtigheden.

			Als u dit soort ‘alle dingen’ heeft overwonnen, zult u ook nog moeten strijden tegen ‘alle dingen’ in de wereld. Want de wereld ligt in het boze en hij bundelt al zijn krachten voor zichzelf, voor twist en voor haat. De hand van eenieder is tegen zijn naaste en er zijn er maar weinig die de vriendelijke wetten van de liefde respecteren. Ze kennen niet de goddelijke liefde die zichzelf niet zoekt. Het zaad van de slang voert oorlog tegen alles wat vriendelijk en teer is en zichzelf verloochent, want dat zijn de kenmerken van het zaad van de vrouw. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat (1 Joh. 3:13).

			Denk er ten slotte aan dat ‘alle dingen’ uit de hel tegen u zijn. Wat is er een ziedende massa van rebellie, vol venijn en haat, in de regionen van de duisternis. De overste van de macht der lucht bijt de spits af en het leger gevallen geesten komt er ijverig achteraan zoals bloedhonden hun leider volgen. Al deze kwade geesten zullen proberen tweedracht, vijandschap, kwaadwilligheid en onderdrukking onder de mensen te scheppen. En de soldaat van de liefde moet tegen dit alles opboksen. Zie toch, mijn broeder, welke strijd u te voeren hebt! Als u spreekt over de kruistochten tegen de moslims, wat is dít een vreselijke kruistocht tegen het kwaad! Maar we deinzen er toch niet voor terug.

			Ook al komt de liefde veel moeilijkheden tegen, ze overwint ze gelukkig allemaal. Ze overwint ze wel vier keer. Het kwaad is zo levend dat het opspringt van het slagveld waar het verslagen leek te zijn, en het gaat met al haar vroegere woede hevig tekeer. In de eerste plaats overwinnen we het kwaad door geduld, dat alle dingen verdraagt. Laat de slag maar worden toegebracht, we zullen het vergeven en ons niet kwaad laten maken. Zelfs zeventig maal zevenmaal zullen we het in stilte verdragen. Als dit niet voldoet, zullen we overwinnen door geloof: we vertrouwen op Jezus Christus, we steunen op onze principes, we zoeken goddelijke bijstand en zo geloven we alle dingen. In de derde plaats overwinnen we door hoop: we vinden rust in de verwachting dat vriendelijkheid zal winnen en dat lankmoedigheid het kwaad zal afmatten, want we zien uit naar de uiteindelijke overwinning van alles wat goed en liefelijk is. Zo hopen we alle dingen. We beëindigen de strijd met volharding: we blijven trouw aan ons besluit om lief te hebben, we raken niet geïrriteerd en onvriendelijk, en zo winnen we de slag juist door voortdurend geen weerstand te bieden. We houden koers richting de haven van de liefde, daar stevenen we op af, kome wat komt. Hoewel we vaak in verwarring raken, volhardt de liefde in alle dingen.

			Ja, broeders, en de liefde wint aan alle vier zijden. Liefde maakt als het ware een carré10 en richt haar strijders naar alle vier windrichtingen. Schijnt het of God Zelf de liefde met beproevingen verslaat? Zij verdraagt alle dingen. Plaatsen medechristenen haar in een verkeerd daglicht en behandelen zij haar slecht? Dan gelooft zij alle goeds over hen, zij denkt geen kwaad. Staan de slechte mensen tegen haar op? Als zij hen wil bekeren, vergelden zij dan kwaad voor goed? In dat geval richt zij haar hoop vooruit en hoopt zij dat de Geest van God hen op betere gedachten brengt. En gebeurt het dat al haar geestelijke vijanden haar met verleidingen en afschuwelijke beschuldigingen aanvallen? Zij heft de banier van geduld tegen hen op en door de kracht van Gods genade jaagt zij de vijand uit de afgrond op de vlucht, want zij volhardt in alle dingen. Wat is dit een manhaftige manier van oorlog voeren! Is de liefde geen geweldige soldaat? Is zij niet onoverwinnelijk? Hoor het heldhaftige krijgsgeroep van de liefde als zij tot haar verdediging schreeuwt:

			Kom maar op, jij!
Deze rots krijg je eerder van z´n plek dan mij.11

			Als we eenmaal in de school van Christus onderwezen zijn om liefde naar elke windrichting te keren en zo elke aanval op ons hart tegemoet te treden, hebben we het geheim van de overwinning geleerd.

			Volgens mij mag ik deze tekst lezen alsof er staat dat de liefde in alle stadia van haar leven overwint. Ze ontstaat bij de bekering, en degenen die haar geboorte opmerken ontvlammen in woede. De machten van het kwaad staan meteen op om haar te verwoesten. Dan verdraagt zij alle dingen. Laat hen spotten, de liefde vergeldt nooit laster met laster: Izak wordt niet kwaad om Ismaëls spot.

			De liefde wordt sterker en begint aan anderen te vertellen wat ze weet over haar Heere en Zijn verlossing. Ze gelooft alle dingen en zo belijdt ze haar geloof, en haar medechristenen worden bemoedigd door haar getuigenis. Het is de tijd van haar kracht en ze probeert anderen te verlokken en te winnen door hun te onderwijzen in de dingen die zij gelooft. Ze groeit verder, en hoewel ze vaak wordt teleurgesteld door het ongeloof van de mensen en de koudheid van haar medechristenen, hoopt ze toch alle dingen. Ze gaat voort in de verwachting dat ze er meer zal winnen. Haar duivenogen doorboren de duisternis en ze overwint steeds weer in de almaar heviger wordende strijd. Ach, en als de gebreken ophopen en ze oud wordt en weinig meer kan dan stilzitten, dragen, geloven en hopen, dan volhardt ze nog. Ze aanvaardt zelfs de slag van de dood zonder klagen, want de liefde volhardt in alle dingen.

			Ik denk niet dat het nodig is nog meer te zeggen over de moeilijkheden van de liefde. Ik weet zeker dat elke ervaren persoon weet dat deze moeilijkheden enorm zijn en dat we buitengewone genade nodig hebben als we ze overwinnen moeten. De liefde vraagt niet om een makkelijk leven, dat is het doel van zelfliefde. Liefde verloochent zichzelf, offert zichzelf op om overwinningen te behalen voor God en om haar medemensen zegen te brengen. Ze gaat niet over geplaveide paadjes en ontvangt geen kroon van klatergoud.

			II. Laten we ten tweede kijken naar datgene waarin de liefde overwint. Haar werk is viervoudig.

			In de eerste plaats in het verdragen van alle dingen. Het woord ‘verdragen’ kan ook worden vertaald als ‘bedekken’. Degenen die de Revised Version12 gebruiken, zien in de marge staan: ‘De liefde bedekt alle dingen.’ ‘Bedekken’ is de betekenis in het gangbare Grieks, maar Paulus gebruikt het woord normaal in de zin van ‘verdragen’. Onze vertalers moesten daarom kiezen tussen de gewone betekenis en het gebruik bij Paulus. Ze kozen voor Paulus’ betekenis en schreven in de hoofdtekst ‘verdragen’, en gaven in de kantlijn de andere betekenis ‘bedekken’. De twee gedachten kunnen samen worden genomen als we ze begrijpen in de zin van: de liefde verdraagt alle dingen in stilte, zwijgt uit zichzelf zo veel mogelijk over de schade die haar wordt toegebracht.

			Laten we nu even nadenken over dit woord ‘bedekken’ met het oog op de broeders. Echte liefde weigert hun fouten te zien, tenzij zij de mogelijkheid heeft om die vriendelijk te helpen verwijderen. Liefde ziet de fouten niet graag. Noachs jongste zoon ontdekte de schaamte van zijn vader en sprak erover, maar zijn andere zonen namen een kleed en liepen achteruit om de naaktheid van hun vader te bedekken. Op deze manier gaat de liefde om met de zonden van haar broeders. Ze vreest dat er iets pijnlijk fout zit, maar is niet genegen daarvan overtuigd te worden. Ze negeert het zolang ze kan en wenst dat ze het in het geheel zou kunnen ontkennen. De liefde bedekt. Dat betekent dat zij nooit de fouten van goede mensen bekend zal maken.

			Er zijn van die bemoeials die geen fout in een broeder kunnen ontdekken zonder meteen met het smakelijke nieuws naar hun buren te rennen. Vervolgens rennen ze de straat op en neer alsof ze stadsomroeper zijn geworden. Het is volstrekt niet eervol voor een man of vrouw om informant te zijn. Toch ken ik mensen die niet half zo ijverig zijn om het Evangelie door te geven als om laster te verspreiden. Liefde staat bij een fout met een vinger op de lippen. Als iemand een kind van God wil slaan, laat een broeder dat in ieder geval niet doen. Zelfs al zou iemand die het geloof in het openbaar belijdt hypocriet zijn, de liefde geeft er de voorkeur aan dat hij valt door de hand van een ander. De liefde bedekt alle onrecht door erover te zwijgen en zich te gedragen alsof het nooit gebeurd was. Ze blijft alleen en houdt zich stil. Het doet haar te veel pijn om te spreken over wat haar is aangedaan, want ze vreest het volk van de Heere te beledigen. Ze lijdt liever dan dat ze moppert. En zo is ze, als een schaap voor haar scheerders, sprakeloos onder het onrecht.

			Broeders en zusters, ik zou willen dat we allemaal de pareloester konden nadoen. Een klein deeltje dringt de schelp binnen en verwondt en irriteert de oester. De oester kan het kwaad niet weren, maar wat zij doet, is het bedekken met een kostbaar laagje dat zij uit haarzelf haalt. Zo verandert zij de indringer in een parel. O, dat wij zo om konden gaan met het kwaad dat onze medechristenen ons aandoen, zodat er parels van geduld, vriendelijkheid, lankmoedigheid en vergeving uit ons voortkomen op de plaatsen waar wij anders beschadigd zouden worden. Ik wenste wel dat ik een bad vol zilver klaar had staan voor mijn medechristenen waarmee ik al hun fouten kon galvaniseren tot gelegenheden om lief te hebben. Zoals een druipbron13 alles natmaakt dat onder zijn druppels wordt gezet, zo bedekt de liefde alles binnen haar bereik met liefde. Zo verandert zij zelfs vloek in zegen. O, dat we zo’n liefde hadden die alles bedekt en alles verzwijgt voor zover het goed en recht is om dat te bedekken en te verzwijgen.

			Als we kiezen voor de vertaling ‘verdragen’, zou ik de tekst vooral willen toepassen op onze beproevingen als wij de bekering van de onbekeerden zoeken. Als je de zielen van de mensen liefhebt, moet je je erop voorbereiden dat je veel moet bedekken in de omgang met hen en veel van hen in stilte moet verdragen. Als ik verlang naar iemands bekering, moet ik meer dan ooit het afstotende in zijn karakter proberen te negeren. Ik weet dat hij een zondaar is, anders zou ik zijn behoud niet zoeken. Maar als hij iemand is die door niemand gewaardeerd wordt, moet ik hem niet als zodanig behandelen, maar zijn slechtste eigenschappen bedekken. Je kunt de Samaritaanse vrouw die vijf mannen had gehad onmogelijk in een ontvankelijke houding krijgen door je te verwonderen ‘dat Hij met een vrouw sprak’ (Joh. 4:27). Zo gedroegen de discipelen zich, maar hun Meester niet. Hij zat op de bron en sprak met haar. Hij maakte Zichzelf haar welwillende Vriend om haar genadige Verlosser te kunnen worden. Hij negeerde haar zonde in zoverre dat Hij met haar kon spreken over haar heil.

			Als je dit heilige werk begonnen bent, zal het niet lang duren voor je in het hart dat je wilt winnen veel onwetendheid aangaande het Evangelie ontdekt. Verdraag dat en gebruik een tekst die licht in die duisternis doet schijnen en onderwijs de waarheid die de fout zal verwijderen. Het duurt niet lang voor je hebt te strijden tegen hardheid van het hart, want als iemand de waarheid kent, is hij nog niet altijd gewillig die te ontvangen. Verdraag het en erger je niet. Verwachtte je niet dat het hart hard zou zijn? Weet je niet waarmee je bezig bent? Je bent gezonden om mensen van het duister naar het licht te bekeren en van de macht van satan naar God. Verbaas je niet als dat geen kinderspel blijkt te zijn.

			Daarbij zul je soms uitgelachen worden. Je pogingen iemand te bekeren, zullen worden opgevat als een grap. Verdraag het, verdraag alle dingen! Denk eraan hoe de menigte haar tong uitstak tegen uw stervende Heere en Meester. Wees niet zo trots om te denken dat je te goed bent om uitgelachen te worden. Blijf over Christus spreken. Wat er ook gebeurt, verdraag alle dingen. Ik zal niet proberen een lijst van ergernissen samen te stellen die je zult ontmoeten. Je kunt er zelf een maken als je eenmaal geprobeerd hebt iemand tot Christus te bekeren. Maar mijn tekst betreft alles wat je mogelijk ontmoeten zult, want hij zegt: ‘verdraagt alle dingen.’

			Als je een buitengewoon grote zondaar ontmoet die zulke vreselijke dingen zegt als je nog nooit hebt gehoord, en als je pogingen om hem goed te doen alleen maar vuile taal en godslastering opwekken, wees dan niet verbaasd. Ga opnieuw naar hem toe. De liefde verdraagt alle dingen, wat dat ook moge zijn. Houd aan en zeg: ‘Ja, dit bewijst alleen maar hoezeer je gered moet worden. Jou moet ik hebben. Als ik jou tot Christus breng, zal God nog meer geëerd worden.’ O, gezegende liefde, die zo alle dingen kan bedekken en alle dingen kan verdragen voor de zaak van Christus.

			Wilt u hier een voorbeeld van? Wilt u een uitstekend voorbeeld zien van volmaakte liefde die alle dingen verdraagt? Zie uw goddelijke Heere. O, wat Hij heeft bedekt! Het is verleidelijk, maar ik zal hier niet lang bij stilstaan. Hoe heeft Zijn heerlijke rechtvaardigheid, de wonderlijke pracht van Zijn liefde al onze fouten en al hun gevolgen bedekt. Hij behandelt ons als zag Hij geen zonde in Jakob en geen overtreding in Israël. Bedenk wat Hij verdroeg toen Hij tot het Zijne kwam en de Zijnen hem niet aannamen! Bedenk wat Hij allemaal bedekte toen Hij zei: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34). Wat was onze Heere Jezus medelijdend toen de tranen Zijn heilige ogen bevochtigden bij het zien van de vreselijke ellende van de mensen! Wat spreidde Hij een edelmoedige blindheid voor hun schandelijke wreedheden tentoon toen Hij voor Zijn bloeddorstige vijanden bad. O geliefden, u zult nooit zo worden verzocht, gehoond en beproefd als Hij. Toch zult u in uw eigen kleinere mate de liefde bezitten die alle dingen in stilte kan verdragen omwille van de zaak van de uitverkorenen en omwille van de zaak van Christus, zodat het grote getal van de verlosten vol wordt en zodat Christus door u de barensweeën van Zijn ziel beloond mag zien.

			Laten we nu kijken naar het tweede grote werk van de liefde. U heeft gehoord van de inspanning die Hercules14 leverde, maar deze sprookjesheld blijft ver achter bij de echte daden van de liefde. De liefde doet wonderen waartoe alleen genade haar in staat stelt. Hier is het tweede: de liefde gelooft alle dingen. In de eerste plaats gelooft de liefde altijd het beste van onze medechristenen. Ik wilde wel dat we meer van dit soort liefde in alle kerken hadden, want in sommige gemeenten hebben verdenking en wantrouwen een afschuwelijke invloed. Ook al is alles koek en ei, toch worden bepaalde zwakke geesten plotseling aangedaan door de angst dat er van alles fout en bedorven is. Dit onheilige wantrouwen zit in de lucht en verderft alle vrede: het is als een stoffige meeldauw op de ziel, waardoor de zoete geur van vertrouwen wordt gedood. De beste man wordt ervan verdacht een listige schurk te zijn, terwijl hij zo eerlijk is als de dag. De kleinste foutjes en vergissingen worden ontzettend uitvergroot, tot het lijkt of we leven tussen criminelen en met elkaar een stelletje schurken zijn.

			Als ik niet in mijn broeders zou geloven, zou ik niet belijden een van hen te zijn. Ik geloof dat zij, met al hun fouten, de beste mensen van de wereld zijn. Zij zijn de bruid van Hem ‘die is’, ook al is de kerk van God niet volmaakt. Ik heb het grootste respect voor haar, omwille van de Heere. Een Romeinse dame zegt: ‘Als mijn man Caias heet, heet ik Caia.’ Waar Christus Koning is, is zij die aan Zijn rechterhand staat de koningin ‘in het fijne goud van Ofir’ (Psalm 45:10). God verhoede dat ik smalend zou spreken over haar van wie haar Heere zegt: ‘Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad’ (Jes. 43:4).

			Echte liefde gelooft het goede over anderen zolang het kan. En als zij gedwongen wordt te vrezen dat iemand iets misdaan heeft, zal de liefde niet zo snel wijken voor bewijs, maar geeft zij de beschuldigde broeder het voordeel van de twijfel. Als de zaak te duidelijk is, zegt de liefde: ‘Ja, maar het moet wel een erg sterke verleiding voor deze vriend geweest zijn. Ik wed dat ik het er slechter afgebracht zou hebben als ik daar geweest was.’ En anders hoopt de liefde dat degene die een fout beging dat deed uit goede motieven. Ze gelooft dat de goede man zich moet hebben vergist. Anders zou hij zo niet hebben gehandeld. Liefde gelooft in haar broeders zolang zij kan.

			Ik ken mensen die gewoonlijk alles geloven wat slecht is, maar zij zijn geen kinderen van de liefde. Vertel hun slechts dat hun dominee of hun broeder zijn vrouw vermoord heeft, en zij geloven het onmiddellijk en bellen de politie. Maar als je hun iets goeds over hun naaste vertelt, geloven ze je niet zo snel. Heb je ooit iemand horen roddelen over iets goeds? Ik wilde wel dat de roddelaars zich bekeerden en de deugden van anderen uitvergrootten en van huis tot huis gingen om de mooie verhalen van hun kennissen op te blazen. Niet dat ik aanmoedig om te liegen uit vriendelijkheid, maar het zou zo’n vernieuwing zijn dat ik dat kwaad voor de gelegenheid haast zou kunnen verdragen. Hoewel de liefde geen onwaarheid zal spreken om een ander te prijzen, heeft zij wel een scherp oog om de kwaliteiten van anderen te zien en is zij gewoonlijk een beetje blind voor hun zwakheden. Haar blinde oog betreft hun fouten, haar scherpe hun uitnemendheid.

			Ooit hoorde ik een oude legende – ik neem aan dat het niet letterlijk zo gebeurd is, maar de strekking klopt. Er wordt gezegd dat er eens in de zoveel tijd in de straten van Jeruzalem een dode hond lag. Iedereen schopte ertegen en schold erop. De een had het over het stomme ras, een ander over de magere en lompe vorm enzovoort. Maar één persoon kwam langs, stopte een moment bij de dode hond en zei: ‘Wat heeft hij witte tanden.’ Toen hij zijn weg vervolgde, zeiden de mensen: ‘Dat was Jezus van Nazareth.’ Inderdaad, onze Heere ziet altijd het goede waar Hij kan. Broeders, denk zelfs over een dode hond zo goed als u kunt.

			Als u ooit teleurgesteld en beschaamd wordt door te goed over uw medemens te denken, hoeft u zichzelf niets te verwijten. In een preek van Anthony Farrindon las ik een zin die me raakte. Hij zei dat er een oud spreekwoord is: ‘Humanum est errare’. Vergissen is menselijk. ‘Maar’, zei hij, ‘als wij ons vergissen door té goed over anderen te denken, mogen we zeggen: ‘Christianum est errare’.’ Vergissen is christelijk. Ik wil niet dat u lichtgelovig bent, maar ik wil dat u vol vertrouwen bent, want wantrouwen is een gemeen kwaad. Slechts weinigen vallen in de gezegende vergissing dat zij hun medechristenen te hoog aanslaan.

			Ten opzichte van de onbekeerden is dit heel belangrijk. Ook in hun geval gelooft de liefde alle dingen. Ze gelooft niet dat de onbekeerden bekeerd zijn, want als dat zo zou zijn, zou ze hun bekering niet zoeken. Ze gelooft dat zij verloren zijn, verwoest door de zondeval, maar ook dat God hen kan redden. De liefde gelooft dat het kostbare bloed van Christus de slaven van zonde en satan kan verlossen en hun ijzeren ketenen kan breken. Ze gelooft dat de kracht van de Heilige Geest een hart van graniet kan veranderen in een hart van vlees. Daarom gelooft de liefde ook dat God deze zondaar door middel van haarzelf kan redden en zij begint daarom tot hem te spreken. Ze verwacht dat het woord dat zij spreekt het instrument van heil zal zijn dat God gebruikt.

			Als zij naast een zondaar zit, gelooft zij dat er een reden was waarom zij daar moest zijn, zoals Christus door Samaria moest gaan. Ze zegt tot zichzelf: ‘Ik zal deze arme ziel vertellen wat Christus heeft gedaan, want ik geloof dat zelfs uit mijn armzalige lippen eeuwig leven kan vloeien en dat door zo’n nietig kind als ik God Zichzelf kan verheerlijken.’ Ze onttrekt zich niet door faalangst aan het preken van Christus, maar ze gelooft in de grote mogelijkheden van het Evangelie en in de Geest van God, en daarom handelt zij ernstig met de mens naast haar. Ze gelooft in haar eigen uitgangspunten, ze gelooft in de genade van God, ze gelooft in de kracht van de Geest van God, ze gelooft in de kracht van de waarheid, ze gelooft in het bestaan van het geweten, en daarom komt zij in beweging om haar reddende werk te beginnen. Ze gelooft alle dingen.

			Broeders, wilt u hier een voorbeeld van? Ik smeek u om nog eens naar uw goddelijke Meester te kijken. Zie Hem ’s morgens als de schapen worden geteld. Hij mist er één en Hij is zo vol geloof dat Hij het verlorene vinden zal dat hij de negenennegentig verlaat en blijmoedig de ongebaande wildernis instapt. Zie Hem de bergen beklimmen! Zie Hem afdalen in de kloven. Hij zoekt Zijn schaap tot Hij het vindt, want Hij is er zeker van dat Hij het vinden zal. Hij zal niet ophouden of ontmoedigd raken, want Hij heeft een groot geloof in de redding van mensen en Hij gaat door in het geloof dat zondaars behouden worden.

			Ik verheug me in het diepe, kalme geloof van onze Heere Jezus Christus. Hij geloofde niet in de goedheid van de mens, want Hij wist ‘wat in de mens was’ (Joh. 2:25). Maar Hij had een groot geloof in wat in mensen gedaan kon worden en wat voor hen bewerkt kon worden. Om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, verdroeg Hij het kruis en verachtte Hij de schande. Hij had geloof dat grootse dingen uit Zijn verlossing voort zouden komen: mensen zouden worden gereinigd, overtredingen zouden worden uitgedelgd, de leugen zou het verliezen en de liefde overwinnen.

			Dit is de tweede grootse overwinning van de liefde: ze gelooft alle dingen. Laten we ons hierin oefenen tot we erin bedreven zijn.

			Het derde grote werk van de liefde is dat zij alle dingen hoopt. De liefde wanhoopt nooit. Zij gelooft dat er in het hart van haar medemensen goede dingen zullen opkomen, ook al kan zij niet geloven in iets goeds in hen op dit moment. Hoop alle dingen voor wat betreft uw broeders. Stel dat een vriend van u lid is van de kerk en u ziet geen duidelijke kenmerken van genade in hem. Hoop alle dingen voor hem. Veel echte gelovigen zijn zwak in het geloof en de daden van genade zijn gering. Sommigen zijn in omstandigheden geplaatst waarin de genade die zij hebben erg gehinderd en belemmerd wordt. Laten we dat in onze overweging meenemen. Het is moeilijk te zeggen met hoe weinig genade iemand gered kan worden. Het is niet aan ons om te oordelen. Hoop alle dingen. En als u gedwongen wordt om slechte tekenen in hen te zien die u doen vrezen dat zij geen genade hebben, bedenk dan dat ook enige van de meest levendige gelovigen hun gebreken hadden, en nog erge ook. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt (Gal. 6:1). Als u echt niet hopen kunt dat deze mensen verlost zijn, hoop dan dat zij het zullen zijn en doe alles wat u kunt om die gezegende uitkomst te bevorderen.

			Hoop alle dingen. Als uw broeder zonder reden erg boos op u is geweest, hoop dat u hem winnen zult en begin daaraan te werken. Als u het heeft geprobeerd en het is niet gelukt, hoop dat het de volgende keer lukt en probeer het opnieuw. Al is het zeven keer niet gelukt en hij blijft bitter spreken, hoop dan dat hij toch in zijn hart beschaamd zal zijn of dat tenminste binnenkort zal zijn. Wanhoop nooit aan uw medechristenen.

			Voor wat betreft de onbekeerden, u zult nooit iets voor hen doen tenzij u grote dingen voor hen hoopt. Als de barmhartige Samaritaan niet had gehoopt, had hij de arme man nooit met olie en wijn behandeld toen hij hem halfdood vond. Hij zou hem hebben laten sterven. Wek een grote hoop in u op voor zondaren. Hoop altijd dat zij toch behouden worden, ook al zijn er geen goede voortekenen te zien. Als u uw best voor hen heeft gedaan en u bent teleurgesteld en verslagen, hoop nog steeds. Soms zult u reden hebben om te hopen als zij een kerkdienst beginnen te bezoeken. Grijp u daaraan vast en zeg: ‘Wie zal het zeggen? God zegene hen.’

			En als zij allang naar de kerk gaan en daar geen goed uit voortgekomen is, blijf hopen dat de dominee hen op een dag in het hart raakt en de pijl tussen de gespen van het harnas door zal dringen. Toen u de laatste keer met hen sprak, leken zij wat gevoelig. Wees er dankbaar voor en hoop. Als er een kleine verbetering in hun leven gekomen is, wees hoopvol. Zelfs als u niets hoopvols in hen kunt vinden, hoop dan dat er iets is wat u niet kunt zien. Misschien gebeurt er iets en doen zij moeite dat te verbergen. Hoop omdat u gedrongen wordt voor hen te bidden. Vraag andere mensen voor hen te bidden, want zolang er iemand voor hen bidt, is hun zaak niet hopeloos. Als u anderen kunt motiveren voor hen te bidden, is dat een extra pijl op uw boog. Als zij erg ziek zijn en u kunt er niet heen, als ze op hun sterfbed liggen, blijf hopen en stuur hun op de een of andere manier een boodschap. Bid de Heere om hen te bezoeken en hen te redden en houd uw hoop vast. Laat uw hoop niet sterven voor zij gestorven zijn.

			Wilt u hier een voorbeeld van? Ach, kijk naar onze gezegende Heere en hoe hoopvol Hij was voor óns. Hij wanhoopte aan niemand, Hij zag om naar mensen die door anderen al opgegeven waren. Als u hier bewijs voor zoekt, bedenk dan hoe Hij naar u omzag. Wanhoopt u nog aan iemand nadat Christus niet aan u wanhoopte? Wonderen van genade horen bij God, en zulke wonderen zijn in velen van ons tentoongesteld. Ik vrees dat als u of ik aanwezig was geweest toen zij de overspelige vrouw brachten die op heterdaad was betrapt, we zouden hebben gezegd: ‘Dit is te erg. Doe haar weg, dit kunnen we niet dulden.’ Maar o, wat was de gezegende Meester vol hoop toen Hij zelfs tot haar zei: ‘Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Dan veroordeel Ik u ook niet. Ga heen, en zondig niet meer’ (Joh. 8:10-11).

			Wat een wonderlijk geduld en wat een bijzondere vriendelijkheid en hoop liet onze Heere ook zien in Zijn omgang met de twaalf! Het was een edelmoedige hoop die onze Heere ertoe bracht Petrus te vertrouwen zoals Hij deed. Nadat Petrus zijn Meester onder ede had verloochend, vertrouwde onze Heere hem Zijn schapen en lammetjes toe om te voeden en stelde Hij hem voorop in de apostolische bediening. Hij ontfermde zich ook over sommigen van ons toen Hij ons in de bediening stelde en ons het Evangelie toevertrouwde. Hij wist namelijk wat de liefde voor ons zou doen en Hij was er zeker van dat Hij iets van ons kon maken voor Zijn eigen heerlijkheid.

			De laatste overwinning van de liefde is de volharding in alle dingen. Ik vat dat op als een geduldig volhouden om lief te hebben. Dit is misschien wel het moeilijkste van alles. Want veel mensen kunnen best voor een tijd liefhebben en geduldig zijn, maar het is onze plicht om daar jaar na jaar mee door te gaan. Ik heb mensen gekend die hun boosheid ijverig onder controle hielden terwijl zij werden uitgedaagd en ontzettend veel kleineringen verdroegen, maar ten slotte zeiden: ‘Het houdt een keer op. Ik stop ermee. Ik kan het niet meer verdragen.’ God zij gezegend, de liefde die Christus ons geeft, volhardt in alle dingen. Als Zijn liefde tot het einde volhardt, zal de liefde die de Geest in ons werkt ook tot het einde volharden.

			Met betrekking tot onze medechristenen houdt de liefde stand onder elke afwijzing. Mijn beste kerel, je probeert te bewerken dat ik je niet langer lief zal hebben, maar ik zal je liefhebben. Je keert me de rug toe en maakt me duidelijk dat je niet zo’n lieflijk mens bent. Maar ondanks alles kan ik je liefhebben. Wat? Wil je nog onvriendelijker zijn? Ik zal terugslaan door nog vriendelijker te zijn dan vroeger. Je zei iets lelijks over mij. Ik wil het niet horen, maar als het mogelijk is, zal ik iets vriendelijks over jou zeggen. Ik zal vurige kolen op je hoofd hopen tot je smelt. Ik zal tegen je strijden met vlammen van liefde tot je boosheid is verteerd. Ik zal je overwinnen door vriendelijker tegen je te zijn dan jouw onvriendelijkheid ten opzichte van mij.

			Wat zijn er veel verkeerde voorstellingen en onvriendelijkheden! Maar als u een echte christen blijft, zult u ze alle verdragen. Als u moet omgaan met mensen die het nooit genoeg vinden wat u doet, let op dat u dubbel geduldig met hen bent. Welke dank komt u toe als u verdraagt wie u verdragen? Als uw broeders zonder oorzaak boos op u zijn, heb medelijden met hen, maar laat hen niet winnen door u boos te laten maken. Wees standvastig in de liefde. Houd niet vol in sommige, maar in alle dingen, omwille van Christus. Zo zult u uzelf bewijzen dat u inderdaad een christen bent.

			In uw omgang met de onbekeerden, als u ooit het veld in trekt achter zielen aan, verzeker u ervan dat u uw geweer bij u heeft, het geweer van de liefde. Heren, u geniet ervan om in deze tijd van het jaar patrijzen en andere vogels te schieten. Maar voor echte opwinding, plezier en blijdschap beveel ik u het winnen van zielen aan. Wat zei uw Heere: ‘Ik zal u vissers van mensen maken’ (Matth. 4:19). Als u uitgaat om zielen te vissen, zult u moeten volharden in alle dingen, want het zal gebeuren dat sommigen die u al lange tijd zoekt, erger worden in plaats van beter. Verdraag dit bij alle dingen. Degenen die u wilt zegenen, kunnen enorm hardleers schijnen te zijn. Ze kunnen hun oren dichtstoppen en weigeren naar u te luisteren. Maak u niet druk, volhard in alle dingen. Ze kunnen nors en bitter worden en in hun woede op u schelden, maar laat u niet uit het veld slaan. Laat hen worstelen tot ze uitgeput zijn en wacht ondertussen rustig. Zeg tot uzelf: ‘Ik moet hen redden.’

			Iemand die voor krankzinnigen zorgt, zal regelmatig door hen worden aangevallen. Hij moet harde klappen incasseren. Maar wat doet hij? Mept hij terug? Gaat hij vechten? Nee, hij drukt zijn aanvaller op de grond en houdt hem vast, niet uit woede, want hij heeft te veel medelijden met de patiënt om boos te worden. Let een verpleegster op de boze woorden, het gemopper en de protesten van een patiënt die ijlt? Natuurlijk niet. Ze zegt: ‘Ik moet het leven van deze man proberen te redden’, en met grote vriendelijkheid volhardt zij in alle dingen. Als u een brandweerman was en iemand zat boven in een brandend huis, zou u niet liever met hem vechten dan hem in die kamer te laten verbranden? U zou zeggen: ‘Ik zal je redden, ondanks jezelf.’ Misschien zou de dwaas u uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is en zeggen: ‘Laat me met rust, waarom kom je zomaar mijn kamer binnen?’ Maar u zou antwoorden: ‘Let niet op mijn onbeleefdheid, later zal ik me wel verontschuldigen dat ik zo ruw ben, eerst moet u in veiligheid gebracht worden.’ Ik bid dat God u deze gezegende ongemanierdheid geeft, dat u alle dingen in de wind slaat als u er hoe dan ook enkelen kunt redden.

			Wilt u een toonbeeld van volhardende lijdzaamheid zien? Kijk hier! Ik wilde wel dat u het zag. Ik wilde dat mijn ogen het zagen zoals zij het op momenten hebben gezien. Aanschouw het kruis! Zie Hem geduldig lijden, zie de schaamteloze menigte. Ze steken hun tong uit, ze halen hun neus op, ze spotten, ze lasteren. En daar hangt hij, overwinnend door Zijn geduld. De wereld, de dood en de hel overwinnend door in alle dingen te volharden. O liefde, u zat nooit op zo’n machtige troon als aan het kruis toen u daar, in de persoon van de Zoon van God, in alle dingen volhardde.

			O, mochten we slechts in geringe mate dat volmaakte voorbeeld volgen dat ons hier wordt voorgesteld. Als u een redder wilt zijn, als u een zegen wilt zijn voor de mensen om u heen, laat dan geen onvriendelijkheid u afschrikken. Laat gedachten over uw karakter, uw eer of uw innerlijke vrede u niet weerhouden. Laat over u gezegd worden, net als over uw Heere: ‘Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen.’

			Heb ik u geen vier grootse gevechten getoond, grootser dan die bij Waterloo, Trafalgar, Alma en Inkerman?

			III. Ik besluit met het aanwijzen van de bronnen van kracht van de liefde. De tijd is voorbij, dat dacht ik al, maar hij heeft ons met een cirkel teruggebracht waar we begonnen. Alleen de Heilige Geest kan mensen onderwijzen hoe zij kunnen liefhebben en hun daarvoor de kracht geven. De kunst van de liefde wordt op geen andere school geleerd dan aan de voeten van Jezus, waar de Geest van de liefde rust op hen die van Hem leren. Geliefden, de Geest van God geeft liefde in ons en helpt ons haar in stand te houden. 

			De liefde overwint dus in de eerste plaats omdat dat haar wezen is. De aard van liefde is zelfverloochening. Liefde is het tegenovergestelde van het zoeken van zichzelf. Liefde is intens. Liefde brandt. Ze brandt voor zichzelf een weg naar de overwinning. Liefde! Kijk naar liefde in een moeder. Is het moeilijk voor haar om rust, vrede en comfort op te geven voor haar kind? Als het haar pijn doet, maakt zij er haar vreugde van door de hartstocht van haar genegenheid. Het is het wezen van de liefde dat zij graag moeite doet en dat zij zich verblijdt als zij lijdt voor wat zij liefheeft. Als u een vurige liefde heeft voor de zielen van mensen, zult u weten hoe waar dit is.

			Daarnaast heeft de liefde vier aangename vrienden. Bij haar zijn tederheid, die alle dingen verdraagt, geloof, dat alle dingen gelooft, hoop, die alle dingen hoopt, en geduld, dat in alle dingen volhardt. Wie tederheid, geloof, hoop en geduld bij zich heeft, heeft een moedig viertal genaden om hem te beschermen. Hij hoeft niet bang te zijn.

			Maar het beste van alles: de liefde zuigt haar leven uit de wonden van Christus. De liefde kan verdragen, geloven, hopen en volharden omdat Christus voor haar heeft verdragen, geloofd, gehoopt en volhard. Ik heb gehoord van iemand met een kronkel in zijn hersens. Ze zeiden dat hij dingen zag die anderen niet zagen en dingen hoorde die anderen niet hoorden. Hij werd zo’n vreemde man dat anderen hem verbaasd nakeken. O, dat ik meer en meer die meest belangrijke kronkel kreeg, die ik krijg als ik een doorboorde hand op mijn schouder voel en ik in mijn oor een treurige stem hoor, dezelfde die riep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’

			Ik zou dat gezicht zien en die stem horen en dan – ja, wat dan? Wel, dan moet ik liefhebben. Ik moet liefhebben. Ik móét liefhebben. Dat zal de vreemde neiging en heerlijke kronkel van mijn ziel zijn. Liefde doet onsliefhebben. Liefde kocht ons, liefde zocht ons, liefde bracht ons aan de voeten van de Zaligmaker en liefde zal ons daar bekrachtigen om dingen te doen die anders onmogelijk zouden zijn. U heeft wel gehoord van mensen die soms in een vlaag van waanzin in staat zijn tot dingen die normale mensen niet kunnen. O, om van zelfzucht te worden afgebracht door de liefde van Christus en gek gemaakt te worden in zelfvergetelheid door uiterste hartstocht voor de Gekruisigde. Ik weet niet hoe ik mijn gedachten anders in woorden kan omzetten om de vurige betekenis ervan uit te drukken.

			Moge de Heere van de liefde u in uw eigen ogen kijken met ogen die eens rood waren van verdriet over de zonden van de mensen. Mag Hij uw handen aanraken met handen die eens aan het kruis werden genageld. Mag Hij Zijn gezegende littekens op uw voeten drukken en mag Hij ten slotte uw hart doorboren tot er een leven van liefde uitstroomt, tot het openbarst in stromen van vriendelijke verlangens, ruimhartige daden en heilige offers voor God en voor Zijn volk. God geve dat, om Jezus’ wil.

			Amen.

			

			
				
						1	Een gerechtshof in Londen waar zware misdadigers worden veroordeeld.


						2	Een galgenveld dat (toen) net buiten Londen lag.


						3. In de negentiende eeuw dacht men dat misselijkheid te bestrijden was door het voedsel waardoor je misselijk geworden was in kleine porties in te nemen.


						4. Spurgeon spreekt hier vanuit het perspectief van een baptist.


						5. Spurgeon bedoelt het doopregister.


						6. Spurgeon verwijst hier naar een leesplankje (‘hombook’), ook wel ‘Christ-cross Row’ genoemd, waarop het alfabet voorafgegaan werd door een kruisteken.


						7. In de Engelse taal staat er: ‘so have I loved you.’


						8. Personages uit de ‘Christenreis’ van John Bunyan.


						9. Dit motto staat al eeuwenlang op het wapen van het Engelse koningshuis.


						10. Bij een carré staan alle soldaten in een vierkant opgesteld en kunnen alle zijden van dit vierkant verdedigd worden.


						11. Citaat uit Sir Walter Scott, The Lady of the Lake, Canto V, stanza 10.


						12. Een herziening van de King James Version uit het einde van de negentiende eeuw.


						13. In Engeland zijn verschillende druipbronnen, waarbij de bron het water niet omhoog stuwt, maar in een grot laat druipen.


						14. Hercules is een held uit de Griekse mythologie. Hij moest twaalf moeilijke opdrachten uitvoeren en bleek geweldig sterk en slim te zijn.
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